Kutuluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


3 gram eroin 
1 klaşinkof ediyor 


İran'la Türkiye sınırındaki dağlık bölgelerde üretilen baz morfin Türkiye'nin doğu bölgesinde işlenip eroin haline getiriliyor ve İstanbul'dan Avrupa'ya kaçırılıyor. Eroin, si- öö laha dönüştürülüp daha sonra özellikle TIR ve deniz motorları kanalıyla yeniden Türkiye'ye giriyor. 


Avrupa'da karaborsa satılan uyuşturucu maddelerin parasıyla akborsadan silah getiriliyor 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# min EROİN ÇIKİŞİE EZ 
A~n SILAH GİRİŞİ GEZİ 


CUMA 


21 


500 KURUŞ 


EROİN VE SİLAH 
IĞI İÇİCE 


ANAAADANANİ 


e Ni j o D 


Buca Eğitim Enstitüsünde çıkan olaylarda yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Yaralanan öğrencilerin ya- 


kınları çocuklarını hastane önünd. e saatlerce aradilar SEntoğraf: AYDINLIK) vi s 
42 Eğitim Enstitüsünün öğrenimine ara verilmesi üzerine 


Eğitim Enstitülerinde olaylar 


\ 


cikti 


p Buca ve Bursa 
Eğitim 
Enstitülerindeki olaylarda çok sayıda öğrenci yaralandı. 


»Yüzlerce öğrenci gözaltında. 
GENÇLİK SERVİSİ 


h İLLİ Eğitim nı Orhan 
'ersoy'un onayıyla 42 


iğitim Enstitüsünde öğanime ara verilmesi üze- 

ne, birçok okulda olay- 
(Devamı sa. 7, si * 8 


Manisa ve araman ÜĞÜ ubeleri kapatıldı 
© 5. SAYFADA 7 


DÜNDEN BUGÜNE 
KUNTA KINTELERİN MÜCADELESİ 


özgürlüğe giden yol 


Siyah ve beyaz,Amerika Birleşik Devletlerinde- ki toplumsal yaşama damgasını vuran iki renktir. 

Kunta'dan bugüne siyah insanın mücadelesini anlatan yazı dizimiz ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL'a bugün başladık. 


e Türkiye eroin-silah trafiğinde köprü / 


rolü oynuyor 


© Ünlü kaçakçı Kral 
Sami'nin dostları arasında iki büyük partiden milletvekilleri var 


HABER MERKEZİ 
MNİYET Müdürü 
Zahit Avcıbaşıoğlu nun | milyar değerindeki 
13 kilo saf eroinle yakalanmasından sonra,uyuşturucu madde kaçakçılıgıyla silah kaçakçılığının içiçe olduğu saptaması güç kazanmaya başladı Türkiye'nin iki tür kaçakçılıkla ilgili Avrupa-Asya trafiğinin ortasında bir köprü rolü oynadığını be lirten ilgililer, aynı şebe kelerin hem eroin çıkışı nı hem silah girişini dür zenlediğini söylüyorlar EROİN YAYLALARI 
Türkiye ile İran ara sındaki sınır bölgesi, dün yanın en kaliteli haşhaş (Devamı Sa.7'sü +de) 


Bakanlar Kurulu toplandı 


Servet beyannamelerinin iadesini sağlayan - kanun teklifi 
TBMM' ye sevkediliyor 


HABER MERKEZİ 

AŞBAKAN Süleyman Den.'sc! 
başkanlığında dün sobah toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında, servet beyannamelerinin iadesini sağlayacak kanun teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, TBMM'ye sevkedilmesine karar verildi. 

Bakanlar Kurulu toplantısında özellikle ekonomik konular üzerinde 

(Devamı, Sa. 7, Sü, 9'da) 


İm. emire mmm men. <i 
ADALET BAKANLIĞI 


a 


> Her mücadelede 


halkla omuz omuzaydı 


önceki gün kaçırılan 
TİKP Nazımiye 
İlçe Başkanı 


ua ! E) E) | 
( Bakanlık baskını ile ilgili basın toplantısında 


Ecevit, hükümete "anarşi böyle 


önlenmez” 
dedi 


© Ecevit, Bakanlığın 


iktidar himayesindeki eşkiya tarafından işgal edildiğini söyledi 


CH Genel Baş 


kanı Bülent 
Ecevit, Gümrük ve Te kel Bakanlığında dev letin iktidar himayc 


~ ADLİ TIP MÜESSESESİ BAŞKANLIĞI 


` 4361/ 956 


mukabil dvlik v) civarından bagirsak parçası, alinarak gonürrsammızi iy 


Sahi?s2 


minin $asbitinin münkün bulunamadığını bildirir rapordure 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SkiıRöntgen filmi vs Bistıhane evra'"is 
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Adli Tip Başkanının usulsüz 


İstanbul 


Hunharca katledilen Hasan Erkılıç geçen yıl gazetemizde. 


Hasan Erkılıç 


oa 6 8 saldırgan taratından 


kaçırılan Erkilıç'ın cesedi Dereova Köyü yakınlarında bulundu 


TUNCELİ (ÖZEL) 


ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Nazımiye İlçe Başkanı Hasan Erkılıç öldürüldü. 
Dereova köylüleri köyün yakınlarındaki bir yol kenarında dün sabah erken saatlerde bulunan cesedin, 


Erkilıç'a ait olduğunu polmler 


“Pusuda bekleyen kanlı bozkurtun oyununa gelinmemeli” 


ANKARA (ÖZEL) 


AZI kilit görevlere MHP'lilerin getirilmesinden cesaret bulan komandolar, bakan- 


(Devamı Sa.7'Sü.1'de) 


Gök, Morg Şubesince yazılması gereken bir raporu kendi yazıp kendi tasdik ettikten sonra gönderdi, Morg Şubesinde binlerce yazılması gereken rapor varken, 
Gök'ün sadece bu raporu seçmesi dikkati çekti.. 


GE 


bir raporu daha ortaya çıktı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
AHA önce çeşitli yolsuzluk ve yetki suistimali olaylarını yayınladığımız Adli Tıp 
Kurumu Başkanı Şemsi 
Gök'ün usülsüz olarak verdiği bir raporu dahâ ortaya çıktı si 
Gök, bir kavga sonucu yaralanarak kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesinde ölenKibar Kaya adlı bir kişiyle ilgili Morg Şubesinin vereceği ve 
Adli Tıp Meclisince incelenmesi gereken raporu, “Devamı Sa.7. Sü.7'de) 


ihale askıda kömür tevzi 


o o | ai a işçileri grevde 

© Tahmil Tahliye işçileri sözleşmenin sonuçlanmaması ve artan hayat pahalılığı karşısında greve çıkmaktan başka yol bulamadıklarını belirttiler 


e İSTANBUL(ĞÖZEL) 
STANBUL'da TKİ' 

— ye bağlı çeşitli işyerlerinde Tahmil Tahliye işlerinde Çalışan işçiler greve başlayınca kömür tevzii işlemleri büyük ölçüde durdu. Dün sabah grev yerine gelen (Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) 


'TİKP Nazimiye İlçe 
Başkanı Hasan Erkılıç ve iki arkadaşı önceki akşam Nazimiye'den 
Tellik köyüne gelirlerken Müses mezrası yakınında yolları otomatik silahlı iki kişi tarafın- an kesildi. Saldırganlar Erkılıç ile yanmda bulunan Dursun Doğun, Ali Digan ve Doğan Yıldız" 
m önünü keserek "Hepiniz yere yatın bu bir soygundur"' diye bağırdilar. Bu arada yolda pusu kuran 6 kişinin daha saldırganlara katıl- 


dığı görüldü 

Saldırganlar daha sonra Hasan Erkılıç yanlarında tutarak di- 


ğerlerine' "Siz arkanıza bakmadan gidin" dediler. Bu arada Erkilıç'ın yanından ayrılan dewimcilerden biri 

(Devamı Sa.7, Gr, 7'de 


Sae 


Özgeçmişi 

1946 yılında T'unce- 
li'de doğdu. İstanbul'da çeşitli yerlerde uzun süre işçilik yapan Erkılıç, Demir Döküm fabrikasndan 12 Mart döne 

(Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) 


Liranın değeri 
10 Avrupa parası 
karşılığında yine 


düşürüldü 
©Bizde çâpraz kur düzenlemesi 


devalüasyon oluyor 


HABER MERKEZİ 
LUSLARARASI kambiyo o piyasalannda yabancı paraların karşılıklı ilişkisinde meydana gelen dalgalanmalar sonucu, Türk lirasının degeri, 10 yabancı ülkenin paralarına göre düşürüldü. 
Bir süredir beklenen bu gelişmeye, doların bu paralar karşısında değer yitirmesi yol açtı, Böyle- 
(Devamı, Sa. 7,Sü, 8'de) 


Petrol fiyatları üzerinde anlaşmaya varılamadı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Batılı ajanslar, OPEC toplantısında üye ülkele 
rin ham petrol fiyatını 26 
dolar olarak saptadıkları nı bildirdikten sonra haberin doğru olmadığı açıklandı. 
Katar ve Endonezya delegeleri 4 toplantınm (Devamı Sa.7. Sü. 1'de} 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Hepimizin bildiği gibi, CHP şu s1- ralar, bünyevi bir buhran geçiriyor. 
Dışardan bakıldığında, CHP, parti içi iktidar ve parti içi muhalefet diye ikiye bölünmüş durumdadır, Parti içi iktidara sorulacak olursa, CHP'deki buhranın suçluları, parti içi muhalefettir. CHP Genel Başkanı, parti içi 

- muhalefete, gereğinden fazla Özgürlük verdiği görüşündedir. Parti içi muhalefetse, CHP'deki buhranın suçunu, Genel Merkeze ya da parti içi iktidara yüklemektedir. Bu kesim de, parti içi iktidarın, örgütsel demokrasiyi rafa kaldırdığı görüşündedir. 

Tarafların mücadele yöntemlerine gelince, bunu da şu şekilde özetlemek olasıdır: i 

Parti içi iktidar, baskı ve tasfiyeyi başlıca mücadele yöntemi olarak kullanma eğilimindedir. CHP Genel Başkanı Ecevit, bu eğilimi, sık sık, "ya ben, ya onlar; yoksa çekilirim” mantığı ile ortaya sürmektedir. 

Parti içi muhalefet ise, kelimenin tam anlamıyla kaçak güreşmekte, Genel Başkan Ecevit'i direkt olarak karşıya almaktansa, merkez yönetimini müşkül durumda bırakacak kombinezonlara yönelmeyi fercih etmektedir. Parti içi muhalefetin , gerek Genel Başkan Ecevit'e karşı hay- li ürkek davranması ve gerekse mücadele yöntemlerindeki hafiflik, muhalif pozisyonlarını bulanıklaştırmaktadır. Parti içi muhalefetin, son olarak, Ecevit'i ‘muhbir "likle suçlayıp sonra geriye basması, "yağ yolsuzluğu" olayında parmaklarının bulunduğu söylentisi, buna tipik birer örnektir. 

Bu noktada akla şöyle bir soru geliyor: 

.CHP'deki parti içi muhalefet, gerçekte neye muhaliftir? Ecevit'e muhalifse, niçin muhaliftir? Ve niçin açık-seçik bir muhalefet örneği vermemektedir? 

Bu gine kadar olan gelişmelere bakılacak olursa, CHP parti içi muhalefeti, kendilerine bu sıfatı hak ettirecek berrak fikirlere, berrak siyasetlere hiç sahip olmamıştır. Örneğin, ne son Kurultayda ve ne de Kurultaydan sonra, parti içi muhalefet, 

parti siyasetlerine berrak ve tutarlı eleştiriler o yöneltememiştir. Denilebilir ki, CHP içinde bir muhalefet kanadı vardır ama, muhalefet kanadınm, parti siyasetlerine ilişkin ber- 


TEKZİP 
MEM-DER'İN YALAN VE KIŞKIRTMALARI 


Aydınlık gazetesinin 30 Temmuz 
1979 tarihli sayısının ikinci sahifesinde 'Mem-Der'in güçlü sesi" başlıklı Sina Çıladır imzalı yazıda Mem-Der adlı bir derneğin yalanları, kışkırtmaları ele alınarak MrıP ve onun büyük lideri Türkeş hakkında bir sürü baştan başa yalan ve iftira ileri sürülmüştür. 

Milliyetçi Hareket Partisi Türk Milletinin mutluluğunu, bölünmezliğini, vatandaşların hiç bir ayırım yapmeağazım refaha kavuşmalarını 


CHP'nin ihtiyacı... 


Yaşar Okuyan 
Yaşar Okuyan MHP Genel Sekreter Yardımcısı 


TEF 


rak görüşleri yoktur. Sözgelimi, iki yıllık hükümet deneyi sırasında CHP' nin hataları neydi, bu hatalardan arınmak için ne yapılabilirdi ve ne yapılabilir sorularının yanıtları, parti içi muhalefetin umurunda değildir! 

CHP parti içi muhalefetin fikri bir içerikten yoksun bulunması, parti içindeki gruplaşmayı büyük ölçüde anlamsızlaştırmaktadır. Bu bir yana, parti içi muhalefetin berrak görüşler- den yoksun olması, gerçekte sadece CHP'ye değil, fakat aynı zamanda, ulusal çıkarlarımıza ters düşen, bölücü, fırsatçı akımların taşıyıcısı durumundaki unsurlarm da parti içinde kamufle olmalarma yol açmaktadır. 

CHP'nin hataları ortadadır. CHP, iki yıllık hükümet deneyi sırasında, iki siper devlet arasında, ABD ile Sovyetler Birliği arasında sallanıp durmuş, partinin fikri mayasında yer alan tam bağımsızlık ilkesini trajik bir biçimde unutmuştur! Buna paralel olarak, çok elverişli koşullara rağmen, anarşi odaklarının üzerine varamamış, ekonomik bunalımın faturasını ise, emekçi kitlelerine uzatmıştır... 

Bütün bunlar, CHP parti içi muhalefet için, gerçekte neye muhalefet etmeleri gerektiğini ortaya koyan eşsiz birer malzeme değil midir? CHP içinde tutarlı bir muhalefet hareketi yaratmak ve CHP'yi yeniden derleyip-toparlamak için, bütün bunlar, parlak birer gösterge değil midir? 

Bize kalırsa, kendilerini ısrarla “muhalefet” olarak niteleyenlerin liderlerine önemli görevler düşmektedir. CHP'deki buhranın son bulması için, her şeyden önce, parti içindeki grupların berrak fikirlere sahip olmalari zorunludur. CHP'nin hastalığı bellidir. Parti içi muhalefetin liderleri, partilerinin mayasında var olan tam bağımsızlık ilkesine sıkı sıkı sarılmalı ve muhalefetlerinin fikri içeriğini, bu eksen etrafında oluşturmalıdırlar. Eğer bu başarılabilirse, parti içi muhalefet, belirli (ve kuşkusuz haklı) bir öze kavuşacak, bu öze yabancı kalan unsurlarm muhalefet hareketi içinde "erime" taktikleri açığa çıkacak ve bütün bunlardan da topluca CHP çok şey kazanacaktır. 

CHP parti içi muhalefeti, böylesi bir ilkeli birliğe kavuşmadan, olsa olsa havanda su döver!... 


isteyen ve her türlü bölücülüğe, yıkıcılığa kışkırtıcılığa göğüs germesini bilen bir partidir. Komünist yıkıcılar bölücüler kendilerine MHP'nin aşılmaz bir kale olduğunu komünizme engel teşkil ettiğini bildikleri için her çeşit fraksiyonları ile bir takım yalanları, gerçek dışı iddiaları ortaya atarak milliyetçi hareketi vatandaşın, kamuoyunun gözünden düşürebileceklerini sanmaktadırlar. Bu gayretleri boşunadır. 
MHP ve onun büyük lideri Türkeş, aziz milletimizin kalbinde en müstesna yeri işgal etmişlerdir 


ra 


Iğdırlı devrimciler "Daha güçlü daha güncel Aydınlık" kampanyasını briket fabrikasında çalışarak başlattılar. Gazetemize gönderdikleri mektupta şöyle yazıyorlar: 

“Briket fabrikasında çalışarak 

. kampanyayı başlattık. Ve 4600 
lira aldık. Çalışmalarımızın önemli bir yanı diğer siyasetlerden arkadaşların da kürek atarak kampanyaya katılmalarıydı. Diğer siyasetlerden arkadaşlar niye çalıştığınızı sorular, Aydınlık'ı daha güçlü kılmak için çalıştığımızı anlattık, kendile- 


Iğdır'da kampanya devrimciler biriket yapıyor 


için 


rinden kampanyaya katılmaları istedik. Fedakarlığımızı gören arkadaşlar kampanyaya katıldılar. 
"Diğer taraftan devrimci arkadaşlarımız toplanan eski elbiseleri satarak sağladıkları parayı ve topla 
dıkları yardımları birleştirdik: 9000 
lirayı gazetemize gönderdik. 
"Çevremizdeki insanları katarak kampanyayı sürdürüyoruz. 
“Aydınlık çalışanlarına devrimd selamlarımızı yollarız." 


IĞDIRLI DEVRİMCİLER 


YÖN-DEVRİM ÇİZGİSİNİN YOKOLUŞU 


ÖN dergisi, bundan 

tam 18 yıl önce, 20 
Aralık 1961'de başlattığı yayınını 222 sayı sürdürdü ve bir fasıladan sonra yerini Devrim gazetesine devretti. 1960'ların dünya ve Türkiye koşullarında, ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı esas olarak halkın safında yer alan bu yayın organları, ülkemizde demokratik ve anti-emperyalist “fikirlerin yayılmasına önemli bir katkıda bulundular. 


Ancak (o Yön-Devrim çizgisinin büyük zaafları da mevcuttu. Sosyalizmin henüz emekçi yığınlara mâl olmadığı günlerde, bu dergiler bir aydın seçk'aciliğinin, o "halka rağmen devrimcilik” tezlerini savunuyorlardı. 
Yön-Devrim ideologiarına göre, Mustafa Kemal de böyle yapmıştı ve O'nun başarısından çıkarılacak ders, "gerici parlamentarizmin" aldattığı halk kitlelerinin çok yavaş seyreden bilinçlenmesini beklemeksizin, "Türkiye tarihindeki bütün devrimci hamlelerin yaratıcısı ve temel gücü" olduğunu söyledikleri orduya. dayanmaktı. "Cici demokrasi" dediği şeye karşi darbeci olan Yön-Devrim hareketi, aynı zamanda devrimci Marksizme karşı da, proletaryanın ide- 


Halil Berktay 
Asistan 


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 


mek noktasında bir mücadele yürütüyordu. Yön-Devrim yöneticilerinin, daha varlıklarının ilk anlarından itibaren başlattıkları ve fakat 1960'ların koşullarında uzun süre pek göze çarpmayan bu mücadele, örneğin 
İlhan Selçuk'un Ho Şi Minh'in hayatından bile (şüphesiz tahrifata başvurarak) “proletarya partisinin gereksizliği"', “milli -cephenin güçlendirilmesi için proletarya partisinden vazgeçmenin gerekliliği" şeklinde bir "ders" çıkarmasına yansıyordu. Yön ve Devrim, yeryüzünün çeşitli köşelerinde Amerikan emperyalizmine karşı gelişen mücadeleleri desteklemekle birlikte, dünya gärüşlerinde enternasyonalist değil burjuvamilliyetçi idiler; bu, hem Türkiye'nin bazı iç meselelerine "milliyetçi subaylar. ürkütmemek" açısından bakmalarında, hem de 1970'lerin başlarında, ABD'nin ülkemizdeki nüfuzunu Rusya'nın odengeleyebileceğini hesap ederek, geli- 


olojik, siyasi ve örgütsel bağımsızlığını 


zasının Karagüney köyünde kıl keçilerin beslenip ne 


şen Oo sosyal-emperyalizreddet- 


mi elestirmek istememe- 


HALKIN S 


vaa kazaen 


ESİ 


lerinde belirginleşiyordu. 
Milliyetçilik, darbecilik, sosyalizmin devletçilikle bir tutulması ve Sovyet revizyonizminin o "kapitalist olmayan kalkınma yolu" teorisinden e- 


sinlenen diğer fikirler, Marksizm iddiasında olmayan Yön-Devrim hareketinin, Marksist olduklarını iddia eden 
Mihri Belli ve Hikmet Kvilcımlı ile buluşma noktalarını teşkil ediyordu. Her üç akımın bir diğer ortak özelli- 


ği ise, 1960'ların ikinci yarısında gençlik içinde gelişen maceracılığı pohpohlamalarıydı. Dar- 


becilik ile omaceracılık arasındaki (o bağlantıları, devrim için halka gü- 


venmemek ve örgüt düşmanlığı o oluşturuyordu. 
1969-1971 yıllarında Yön-Devrim darbeciliği, artık gerek Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcımlı gibi "Marksist"leri, gerekse Latin Amerika fokoculuğuna özenen maceracılığı, kendi siyasi amaçları için kullanabiliyordu. 


1970-1971'deki diş ödemeler buhranının ve 


< 
; 


— Keçilerin beslenmesinden yana olan köylüler 


Tunceli'nin Pertek ka- o beslenmemesi : yüzünden 


çıkan anlaşmazlık üzeriköylüler gazetemize 


İki tarafın hakkaniyetinde bir çözüm olmalı 


Keçi gerçekten zarar veren bir hayvandır Ben köylü olduğum için bilirim. Ama aynı zamanda köyde, hele dağlık arazide başka hayvanların yetişmesi olanağı azdır. Keçiler, koyunlardan, sığırdan ve öteki hayvanlardan farklı olarak "ekmeğini taştan çıkarır" misali bir hayvandır. Arazi dağlıksa keçi kesilmemeli Bu durumda beslenmesi daha kolaydır. Şunun için: Köyde kalan insan süt, yoğurt, et gibi ihtiyaçlarını karşılamazsa bunları temin etmek zordur. Bu da hayvan beslemekle müm - kündür. Bunu belirtirken şunu da eklemek istiyorum: Keçilerin, bağlara, bostanlara, çeşitli fidanlara zarar vermesini önlemek için zarar veren keçinin sahibine ceza kesilmelidir 

Karagüney köylüleri bu meseleyi dosuça çozmeli, keçinin kesilmesine karşı olanlar keçileri varsa köylünün malına zarar vermemek için uğraşmalı. Kesilmesine taraftar olan öteki köylüler ise „keçi besleyenlere karşı düşmanca bir tavır yone iki tarafın hakniyetinde bir çözüm olm aıdır. 

Karagüney köylülerinin meseleyi dostça çözecekleri inancıyla başarılar dilerim. i 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talepleri için posta pulu gönderiniz 


mektup göndererek okuyucuları hakem seçtiklerini belirtmişlerdi. Gelen mektuplar ise keçilerin 'beslenebileceğini, ancak meselenin toplantı yaparak dosiça halledilmesi gerektiği yönündeydi. Bunun üzerine keçi besle me yanlısı olan köylüler okuyuculara cevap veriyorlar 

Köyümüzde kıl keçileri besleyip beslememe sorununun Aydınlık Meclisinde tartışılmaya açılmasına çok sevindik. Biz kıl keçilerinin beslenmesinden yana olan köylüleriz. Niçin keçilerin beslenmemesine karşı çıktığımızı daha önce yaymiamıştınız. Keçilerin beslenmemesini isteyenler adına Muhtar Cafer Doğan yazmıştı. 
Köy İlkokul Müdürü 
Erdal Çeşme'nin görüşlerini ve diğer mektupları da okuduk. Şimdi yazılan görüşlere cevap olarak ve daha önce yazdıklarımızı tamamlamak için yeniden yazmayı gerekli görüyoruz. 


Muhtar köyde 8 ev keçilerini kesmedikleri için köyün birliği bozuldu, huzursuzluk çıktı diyor. 
Daha önce 19 evin eskiden keçisinin olmadığını, bunlardan bazılarının beslenmesinden yâna, bæ zılarının beslenmesine karşı olduğnu, bu duruma göre farkın çok olmadığını yazmıştık. Yani azınlıkta (o kalmadığımız ortada. Fakat diyelim ki iki ev kaldık, 38 ev taraftar, Yine keçileri beslememeyi kabul etmeyiz. 
Çünkü zor ve baskı ile iş yürütülmeye çalışılıyor. Toplantı yapılmr yor, tartışılmıyor, doğruluğu yanlışlığı üzerinde durulmuyor. Yok illa ki keseceksin deniyor. 

Muhtar meselenin keçi ,meselesi olmadığını, muhtarlığın kaybedilmesi olduğunu söylüyor. 
Biz muhtara oy vermiş- 
'tik. Keci beslenmemesine karşı çıkıyoruz. Çünkü bir kilo yağ üç yüz lira Niçin beslemeyelim 

Ayrca o beslenmemesinden yana olanlardan bir evin minibüsü, bir evin kardeşinin yurt 


darbecilikle o maceracılıgın yarattığı kargaşalıgın altından, 12 Mart 


faşizmi çıktı. Ezilenler arasında Yön-Devrim çizgisi de vardı. 12 Mart öncesinin siyasi arenasında yer alan güçlerden birçoğuna, 1973-sonrası Türkiye'sinde de rastlamamıza karşılık, Yön-Devrim bir siyasi hareket olarak külliyen yok oldu. 
Bunun, bu akımın taktik iflasından (bu iflas ne kadar ağır olsa da) daha derin sebepleri olması gerektiğini o düşünüyorum. 
Çünkü o yıllardaki siyasetleri hatalı olan başka siyasi akımlar, ya (devrimci Marksizm gibi) bir yenilginin altından başarıyla kalkabildiler, ya da (maceracılık gibi) henüz bütünüyle yok olma noktasına ulaşmadılar. Öyleyse 12 Mart'ın, Yön-Devrim türünden olsun, onun müttefiki M.Belli ve H.Kıvılcımlı türlerin- den olsun,. darbeciliğin sahneden kesin ve halef bırakmayan çekilişi- ne yol açmasını nasıl açıklayabiliriz? 

Kanımca bu olayın en önemli nedeni, burjuvasol hir darbeciliğin, Tür- 


kiye'de' kendisine varligını sürdürecek kadar dahi, bir toplumsal temel bulamamasıdır. Darbecilik, orta burjuvazinin ve şehir küçük burjuvazisi- nin sınırlı ve zayıf kesimleri tarafından benimsenmişti. Türkiye burjuvazisinin büyük çoğunlugu o zaman da darbeciliğe kapılmadığı gibi, 12 
Mart'tan sonra bu yola tamamen sırt çevirdi. 
Çünkü Türkiye'nin siyasi hayatında parlamento, 


*20. yüzyılın başından 


beri çok önemli bir rol oynamaktadır. Hakim sınıfların büyük kısmının itibar ve iktidarın başlıca kaynağı olarak parlamentoyu görüp, tarihsel bakimdan ve çıkarları icabı parlamenter mücadeleyi benimsemeleri, darbeçiliği “üstten” kısıtladı. İlerici fikirlerin artık emekçilere mâlolması ve 1970' lerin ortalarından bu yana bu birikimi giderek toparlayan devrimd bir partinin güçlenerek bilimsel sosyalizmi fiilen sınıf temeline oturtması ise, darbeciliği "alttan" kısıtlayan, © darbeciliğin halk kitleleri içindeki potansiyel etki ve gücünü yokeden Süreç oldu. 
1970'lerin Türkiye'sinde, parlamentoyu kaldırmak isteyen faşist bir hareketin yönelttiği tehdit, bu “üstten” ve "alttan" kısıtlamalarla birleşince, burjuva-sol bir darbeciliğin manevra alanı ve kazanabileceği önemli toplumsal-siyasi güçler kalmadı. Gerek hakim sınıfların parlamentoya sarılmalarının, gerekse darbeciliğin kuyruyuna takılmayı reddeden proletar- 
“ya hareketinin ileriliğinin 


n sşmaddi, temeli. ise, Türki- 


TOPLANTIYA HAZIRIZ 


dışında adamı var. Durumları iyi. Bizim ise üç beş keçimiz var. Onları da beslemeyelim ne yapalm? Bol su mu var tartma önem verelim, fabrika mı var çalışalım? 

Keçi besleyip beslememe bizi ilgilendiren bir meseledir. İster besler, isterse beslemeyiz. Bu konuda karar aldırtmak olmaz. 

Köyümüz İlkokul Mülürü Erdal Çeşme'nin 
«öydeki sorunu çözmek için önerdiği "isteyen keçi beslesin, mahkemeye başvuranlar da mahkeme- den vazgeçsin, barış sağlansın görüşüne katılıyoruz. Mahkeme masraflarımızın ödenmesini de istiyoruz. 


Sorunla ilgili çıkan mektuplar da bu doğrultuda. İlgilenmiş oldukları için kendilerine teşekkür ederiz. Bağ, bahçeye zarar vermemesi için keçilere çıkılması isteniyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Bizim de bağ bahçemiz var. Mektuplar toplantı yapılmasını, dostça halledilmesini öneriyor. Doğru, toplantıya hazınz. 


Abdullah Balkış 
Hasan riare 
Hıdır Özdemir 
Mustafa İlgin 
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Bir borçtan. dulayı hacizedilen 35.13.64 nolu telefonun intifa hakkı 19.11.1979 tarihinde saat 15.de 75.000 lira bedelle müşterisine Ihalesi yapılmış verilen mehil içinde Ihale bedeli yatırılamadığından bu ihalenin feshine karar verilmiş olup İ.l.K.nun 118 ci maddesi gereğince meskür telefonun bu ilanın gazetede neşrini müteakip 3 cü gün saat 15- 
15.30 arasında dairemiz- de ihalesi yapılacaktır. 


Bu Ihalede İ.İ.K.nun 
116 cı maddesinin 2 ci 
bendi tatbik edileceği hususu ilan olunur. 
1979 ii 

Osk. 1 cl İcra Memuru 

Basın : 9243 ,—1357 


4.12. 


ye'nin nispeten gelişmiş bir üçüncü dünya ülkesi olmasıdır. Kurtuluş Savaşının, Kemalist reformların, ithal ikameciliği yoluyla sanayileşmenin, üç-beş oligarşik aile ile sınırlı olmayan geniş bir 


burjuvazinin (| varlığının ve halkın demokratik mevzilerinin kapsamlı- 


liğinm bu önemli tarihi sonucu, yurdumuzu, siyasi intikalin nisbi düzenliliği bakımından, hâlâ burjuva devrimi sürecini yaşayan diğer birçok ülkeden, örneğin ikide bir darbelere maruz kalan Afrika devletlerinden ve Orta Doğudaki komşularımızdan ayırmaktadır. 


"Marksist" müttefikleriyle beraber Yön-Devrim çizgisinin, iktidar için mücadele eden bir siyasi hareket olarak sahneden silinmesi kadar, ideolojik ve insani mirası- nın kaderi de öğreticidir. 
Bu dergilerin önde gelen yazarlarından biri, tamamen köşesine çekilmiş bulunuyor. Diğerleri, halkı hor gören, kitlelerin “bilinçsizliğinden" yakınan tutumları özünde hiç değişmediğinden, o günden bu yana Sovyet yanlılığında çok yol aldılar. 
Aynı şey, bir zamanlar körükledikleri maceracılık için de geçerli. Eski anarşizm, 1975'ten sonra Rusya'nın bir gücüne, sahte solculuğa dönüştü. 
Darbeciliğin ve maceracılığın cılız uzantılarına sosyal-emperyalizm sahip çıktı, çünkü onun da.ayakları ülkemiz toprağın- da değildir ve özü itibariyle küçük bir azınlığın büyük çoğunluk üzerin deki tahakkümünü temsil etmektedir. 


Yön-Devrim çizgisinin sonu; parlamentoya karşı olan faşizmin ve Rusya" 
nın Türkiye üzerindeki tehdidi; boykotçu maceracılığın çılğın gidişi... 
Galiba bütün bunlar, yakın: tarihimizde parlamentodan kopmakla realiteden ve halktan kopmanın elele yürüdüğünü gösteriyor. 


Aydınlık yi yn İl 


De ki:Yap tercihini 


"Ya ben, ya onlar..." 

Bu sözün sarfedilmesinin, bu zihniyetle hareket edilmesinin gerekli olduğu yer var, gereksiz olduğu yer var... 


Şimdiye kadar Ecevit, bu sözü hep gereksiz yerlerde sarfetti, hep gereksiz yerlerde bu zihniyetle hareket etti. 

Ne gibi? 

Örneğin CHP Olağanüstü Kurultayın- da adeta bir hizip başıymışçasına, "Ya. 
ben, ya onlar" demesi ve yine bu zihniyetle CHP İstanbul İl Örgütünü feshetmesi gibi. 

Bu ve buna benzer durumlarda "Ya ben, ya onlar" demek ve bu zihniyetle hareket etmek gereksizdi. 

Oysa bugün gerekli. 

Çünkü tam yeri.. Bugünkü görüşmede Ecevit, Demirel'in karşısına dikilmeli ve olanca kararlılığıyla "Ya ben, ya onlar" demeli. 


Başka bir deyişle: 

"Ya CHP, ya MHP... Yap tercihini?" 

Üstelik bu konuda en ufak bir taviz de vermemeli. 


Eğer Demirel'le bugün yapacağı görüşmeye Ecevit böyle bir teklifle gelirse, AP içindeki anti-MHP'lilerin (MHP'ye karşı olanların) kendisini destekleyeceğini iyi bilmeli. 

Ayrıca AP-CHP işbirliğinin etkili çevrelerden göreceği desteği de hesabetme- li. 

Demirel, böyle bir teklifi reddedebilir mi? 

Reddedip de, hem partisi içindeki anti-MHP'lileri, hem de etkili çevreleri karşısına alabilir mi? 

Alırsa, ayakta kalabilir mi? 

Kaldı ki, hükümetin birtakım icraatlarından ve MHP kadrolaşmasından MSP de şikayetçi değil mi? 


Onun için bugün Demirel'le yapacağı görüşmeye Ecevit böyle bir teklifle gelmeli. 


Demirel'den CHP ya da MHP'den birinin işbirliğini tercih etmesini istemeli. 

Eğer Demirel'in tercihi CHP olursa, mesele yok... 

Yok eğer MHP olursa, o zaman Demirel açısından mesele çok... 


Hem milletin önünde, hem partisi içinde anarşinin kaynağı olan bir partinin hamisi durumuna düşer ki, ondan sonra da anarşiyi önlemek istediğine hiç kimseyi inandıramaz. 

Dahası, partisi içinde kopacak fırtına- nın önünde duramaz. 


Öyle olunca da, ayakta kalamaz. 
Velhasıl, Ecevit'in yerinde olan hiç bir politikacı bu fırsatı kaçırmaz. 

"Ya ben, ya onlar" demenin tam zamanı, 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: . Eski dilde metrekare. 2) Bir çiçek adı-Vilayet. 3) Bir harfin Oo okunuşu-Gayrr menkullerin ücret karşılı- +, ğı ve kullanılmak üzere ` başkasına o devredilmesi. 
4) Bir meyva-Bir başlık : türü. 5) Et satıcısı esnaf-Vaaz veren. 6) Tersi, belirsiz geçmiş zaman- Çöl . 
de, uzaktan su gibi görü- k 

nen işık yanıltması-Devlet kuruluşlarından birinin simgesi. 7) İnce yapılı, nazlı-Geniş ölçüde istek. 
8) Bir besin-Doğal olmayan. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Haremlikle selamlık arasındaki bölüm. 2) Yapıt-Kuzey Afrika'da bir devlet. 3) Tersi, litrenin simgesi-"İkiz"in yanısı—Tersi, eli yatkın, becerikli. 4) Dansöz. 5) Genişliği-Övme. 6) Sıvı yağlara hidrojen ekleyerek elde edilen bir besin. 7) Tersi, zehir-Üzerine tanıtma, açıklama yazıları asılan levha. 
8) Tersi, kimyada Zirkonyum'un simgesi. 9) Tersi, olgu (eski dil) -İlaç, çare. 10) Akarcasına yer değiştirme. 
11) Nebati. 12) Bir renk-Başlangıcı belli olmayan 
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13 yıl süren ve binlerce can alan çatışma sona eriyor 


Rodezya için ateş-kes anlaşması 


tığı konuşmanın da geniş bir özeti verildi. Kaddafi konuşmasında Filistin halkını “Devrim Komisyonları, Halk Kongreleri, Filistin Genel Halk Kongresi, Filistin Halk Komutası"” kurmaya çagırmış ve Filistinlilerin 


Bab El-Mandeb boğazını ve Süveyş Kanalını da yor. bombalamasını istemiş- 


Libya, (o Kahire'deki ti- 


LİBYA, YENİDEN 
FKÖ'YE ÇATTI 


ANKARA (ÖZEL) 
Libya Arap Halk Sos- 


— Abu İyad, 
Kaddafi’ yi neden 


ni Çavuşesku ve Senegal Devlet Başkanı Sengor 


kınıyor? 


yalist Cemahiriyesi Ankara Büyükelçiliği tarafindan yapılan resmi açıklamada , Filistin Kurtuluş Örgütü önderliğinin 


gibi bazı sosyalist ufnsurlar vasıtasıyla dolaylı olarak İsrailliler ile temaslar yaptığı Libya tarafından öğrenilmiştir” 


Sait Kemal ve Ahmet Decani'nin sürekli olarak Enver Sedat'la ilişki içinde olduğunu ve Fas'taki Konferan- 


Öte yandan Libya yönetiminin ülkede yaşayan Filistinlilere karşı baskılarını artırdığı bildi- 


NSANIN bilincini, iradesi değil maddi koşullar belirler, diye bir söz vardır. El Fetih Merkez Komi- 


İslam Zirvesi 


riliyor. Libya makamları 


tesi üyelerinden Abu İyad'ın Alman 


imzalanıyor 


ve bizzat Başkan Yaser 


i Açıklamada İsrail Ra-Arafat'ın İsrail ile "doğ- 


kah Partisinin (Moskova 


sında alnan kararın 
Camp David Anlaşması- 


"Spiegel" dergisinin son sayısında ya- 


Filistinli o öğretmenlerin ıyısı yınlanan demeci bu tespit için ger- 


tümünü güvenlik büroları- 


ODEZYA NDA Re bekleniyor Aralıkta yaptığı açıkla rudan" ve "dolaylı" te- yanlısı İsrail , Komünist nın maskeli bir biçimde na çağırarak bazı soruş- çekten somut ve canlı bir örnek oluananda tavanlar Piskopos Abel Muzore mada Rodezya'ya konan maslar yaptığı öne sürül- Partisi) Portekiz de yapı- benimsenmesi anlamına turmalara başladı. yor. Neden mi? 
arasır.da anlaşma sağlan o va'nın Londra'ya geldiği ekonomik ambargonun dü B lan Filistin'leDayanışma geldiğini iddia ediyor. ; x Gi z eb a are "de baber verildi. Rodezya kaldırıldığını açıkladı E Açıklamada şöyle de- Konferansına çağrılması- Libya Elçiliği tara- Bu arada, Libya lideri yünkü FKÖ çevrelerinde Abu en E Koi e a sorunuyla ilgili taraf ten Hükümet sözcüsü Ar KADDAFİ FİLİSTİN'E niliyor: "Filistin Kurtu- mın bizzat Arafat tarafından yapılan açıkla. (Kaddafi, Libya'da yaşa- İyad, Sovyetlerle en kolay ilişki ku-T SVOR ALL leme Bondia ya gel- min Gruenewald, Rodez KARŞI Libya Lideri Muam- luş Örgütü önderliğinin fından istenmesinin mada , Devlet Başkanı oyan Filistinlilerin FKÖ' rabilen adam diye tanıtılır. Ama ayzalanacağı bildirildi i j ya ile ticaret yapma tâ ll e la ve bizzat Yaser Arafat'ın Oo FKÖ'nun Kahire'deki bü- Muammer Kaddafi'nin ye karşı mücadele etmek nı Abu İyad, sözkonusu demecinde, 
7 f t 4 iler u Aar a 
, Anlaşmayı imzalamak Öte yandan, Federal | İeplerinin hükümet tara- ark KGI SEAE DİR Bala İslam  Sertavi aracılığı rosunu o kapamamaması- Filistin Halkı ile Uluslar. amacı ile yeni bir "halk EKO mun orginal bağımsızlığını ko- için Rodezya Başbakanı Almanya hükümeti, 19 fından onaylanacağımı yer almaya çağırdı. ile doğrudan doğruya ve nın "düşmanca tutum- arası Dayanışma günü do: örgütü" kurmasını, , talep rumakta en küçük taviz vermemiş ve 


belirterek, imzalanan ba Romanya Devlet Başka lar" olduğu öne sirülü- Kaddafi'yi alabildiğine eleştirmiştir. 


layısıyla Trablus'da vav- etti. 


- Amaç, sosyal-demokratları da “silahsızlanma” çabalarına ortak etmek 


Moskova yanlısı 
28 parti gizli bir 

- “Danışma 
Toplantısı” yaptı 


DIŞ HABERLER SERVISI 
OSKOVA yanlısı 28 komünist partinin 1113 
Aralık tarihlerinde Macaristan'da gizli bir “Danışma toplantısı" yaptıkları açıklandı. Verşova Pak tı üyesi ülkelerin yanı sıra Batı Avrupalı ve Kübalı de legelerin katıldığı toplantı ilk kez Macaristan haber ajansı MTI tarafından kamuoyuna duyuruldu Yugoslavya Komünistler Birliği ve Carillo'nun İspanyol Komünist Partisi delegelerinin bu toplantıya katılmadığı bildirildi. 
Toplantıya katılan 28 delege arasında, Fransa, İtalya, Pörtekiz, Hollanda, İsveç Komünist Partileri- 


nin yanı sıra, Türkiye Komünist Partisi temsiteisi | Batı 


5 Avrupa'nın NATO 
ninde bulunduğu sanılı- bünyesinde savunmasını yer güçlendirme çabalarına, 


Macaristan'ın Tihany kentinde yapılan ve üç gün süren toplantıda esas olarak "Avrupa'da silahsızlanmayı sağlamak amacıyla sosyal-demokrat- 


Kremlin'in bütün güçlerini seferber ederek karşı çıklığını belirtiyor. 


rış anlaşması ile Rodezya'nın uluslar topluluğuna hak kazandığını söyledi. 

Bundan önce de ABD ve İngiltere Rodezya'ya uygulanan ambargorun kaldırıldığını duyurmuş lardı 
EYLÜLDEN BU YANA 

TARİHÇE 

Rodezya sorunu üze rine İngiltere, Yurtsever Cephe ve Rodezya geçmişte çeşitli görüşmeler yapmışlar, ancak sonuca ulaşacak bir noklaya va ramamışlardı 

En son Rodezya üze 
rine yapılan konferans 10 
Eylülde Londra'da başladı. 19 Ekimde bayazların haklarını güvence altına alan, ancak onların veto hakkını kaldıran bir anayasa üzerinde anlaşmaya varıldı. 

15 Kasımda, yeni seçimler ve bağımsızlığa ge çiş konusunda anlaşma sağlandı 

5 Aralıkta Yurtsever 
Cephe, ilke olarak bir ateş-kes anlaşması imzala mayı kabul ettiğini açıkladı 

11 Aralıkta Salisbury 
parlamentosu feshedildi. 

12 Aralıkta taraflar 
Rodezya'ya bir İngiliz valinin atanmasını benimsediler. 

17 Aralıkta ise Yurtsever Cephe, bir ateş-kes anlaşması imzalayacağını resmen ilan etti. 


larla işbirliği"' sorunu ele alındı. 

NATO Bakanlar Konseyinin toplantısına rastlayan tarihlerde biraraya 


gelen 28 Partinin delegesi, Avrupa'daki “Sosyalist” ve Sosyal-Demokratlarla ilişkiler konusunda değişik görüşler savundular. 


Bulgaristan Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Hristo Maleff, 'Komünistlerle Sosyal-Demokratların işbirliği için zamanın belki de erken olduğunu'' söylerken,Ma car delege Andras Gyenes'in, "İşçi sınıfı içindeki iki akımın işbirliğinin" önemine dikkat çektiği gelen haberler arasında yer alıyor. 

Gözlemciler, Sovyet 
SS-20 Füzelerinin oluşturduğu tehdit karşısında, 


Fransız aydınları Çekoslavakya ' daki baskıları kınadı 


FARİS 


Bir grup FKP'li aydın, dün Paris'teki Çekoslovakya Büyükelçiliğinin önünde bir protesto gösterisi yaptı. Aralarında, "Kızıl Proleterler Sokağı" kitabının yazarı Jean ve Nina Keyehan, parti yönetimine muhalefet eden Helene Pamfelin, ve Jean Ellenstein gibi aydınların bulunduğu grup, "Çekoslovakya" 
da insan haklarının ayaklar altına alınması karşısında Fransız kamuoyu sessiz kalamaz" ” dedi. 

Öte yandan, FKP'nin resmi yayın organı L'Humanite bütün taraftarlarını perşembe günü yapılacak olan "ölüm Füzeleri" 
ne Hayır" mitingine çağırıyor. NATO'nun aşırı ölçüde silahlandığını öne süren gazete, bütün insan- 
,lığın Amerikan füzelerine karşı çıkması gerektiğini iddia ediyor. 
PRAVDA'NIN KONUK 

YAZARI:MARCHAİS 

Öte yandan FKP Genel Sekreteri Marchais 17 
Aralık tarihli Pravda gatesinde bir makale yayın- 


ladı. Rus gazetesinde "Fransız tekelci burjuvazisinin baskılarından" 


yakınan Marchais, kendi ülkesindeki işsizlik ve enflasyonla ilgili sayıları da abartarak yayınladı. 


BEDING 


ANAVIAM MEYDANA GELEN TEMEL DEĞİ: 


Beijing Review dergisi 
16 ve 23 Kasım 1979 
tarihli sayılarında Şahghay'da çıkan Jiefung Ribao gazetesinde yayınlanan "Çin'de Sınıfların Durumunda 
Meydana Gelen Temel 


yazının kısaltılmış bir çevirisine yer verdi. 
Çin'deki son gelişmelere ilişkin olduğu için cularımızın ilgisini sğini düşünerek 
Beijing Review'da yayınlanan bu yazının tamamını sunuyoruz. 


"Milli burjuvazi sosyalist devrim döneminde ikili bir karaktere, işçi sınıfını kar amacıyla sömürürken, sosvalist dönüşümü gönüllü olarak kabul etme özelliklerine sahiptir” 


Yazının şimdiye kadar yayınlanan iki bölümünde, Çin'de toprakağaları, zengin köylüler ve kapitalistlerin alışılagelen tarihsel konumları içinde sınıflar olmaktan çıktığı; sömürücü sınıfların sosyalist devrim döneminde tasfiye edilmesinin bu sınıf mensuplarının yeniden kalıba dökülmeleri anlamına geldiği belirtilmektedir. 


$k 


Proletarya insanlık tarihindeki en ilerici, en uzak görüşlü ve en geniş düşünen sınıftır. Ülkemizdeki proletarya devriminin yüceliği yalnızca sömürü düzenini, sömürücü sınıfları tasfiye etmesi ve burjuva diktatörlüğünün yerine proletarya diktatörlüğünü geçirmesinde değil, aynı zamanda sömürücü sınıflara mensup insanların ezici çoğunluğunu yeni insanlara dönüştürmeyi başarmasında yatmaktadır. Bu, Çin proletaryasının siyasi iktidarı ele geçirdikten sonra aldığı stratejik bir tedbirdir; aynı zamanda sömürücü sınıfların kökünü kurutmanın etkili bir yoludur. 


Son zamanlarda, kapitalistlere bankalardaki paralarının iade edilmesi ve yeniden yüksek ücret almalarına izin verilmesi karşısında bazıları, kapitalistlerin hâlâ başkalarını sömürdüğünü düşünüyor ve neden kapitalist sınıfın artık varolmadığını söylediğimizi merak ediyorlar. Bu tür kimseler, Partimizin kapitalistleri satın alma siyasetini anlayamamaktadırlar. Proletarya diktatörlüğünün tarihi görevi kapitalizmi ve burjuvaziyi tasfiye etmektir, ama Marksizm kendisini kapitalist mülkiyeti tasfivede asla belirli bir yöntemle sınırlamaz. Mao Ze- 
“ung yoldaş ülkemizde önemli bir sorun olan burjuvazi sorununu yaratıcı bir biçimde ele aldı. Mao Zedung, Marksizmin evrensel gerçeğini devrimci pratigimize uygulayarak Çin'in bürokrat ve komprador kapitalistleriyle, milli kapitalistleri arasındaki ayrımı bilimsel bir şekilde tahlil etti. Bürokrat ve komprador kapitalistlerin proletarya diktatorluğünün hedefleri olduğunu ve mülksüzleştirilmeleri gerektiğini belirtti. Öte yandan, demokratik devrim döneminde Partimizle işbirliği yapan milli burjuvazi, 


önü satın alma siyaseti uygulandı 


Homeyni”nin, “Türkiye'nin ABD ile işbirliği yaptığını” söylediği öne sürülüyor 


LETA] 


Tahran'daki elciliğimizdeki görevlilerin ailelerinden bir 


RR 


ja > we” 


cöndermeye devam ediyor. 


ÇİN” DE SINIFLARIN DURUMUNDA 


apitalist sınıfı 


Değişiklik"'başlıklı bir ü o 


türmede 


sosyalist devrim döneminde ikili bir karakteri, işçi sınıfını kâr amacıyla sömürürken, sosyalist dönüşümü gönüllü olarak kabul etme özelliklerine sahiptir. Bu nedenle işçi sınıfı ile milli burjuvazi arasındaki çelişmeyi halk içinde bir çelişme olarak ele almak mümkündür. Böylece bu sınıfı ortadan kaldırmak ve yeniden kalıba dökmek şeklindeki nihai hedefi gözeterek, sosyalist dönüşümü kabul etme yo:unda adım adım yönlendirmek üzere bu insanlara karşı mücadelede demokratik bir yöntem ve satın alma siyaseti benimsendi. 


© 


"Kapitalistlere iade edilen paralar, yalnızca tüketim amacıyla kullanılabilir ve daha fazla sömürü amacıyla kullanılmasına izin verilmez.Kapitalistlere ödenen yüksek ücretler de onları satın alma politikasının 


bir parçasıdır” 


2 


Buna göre, 1956'dan önce devletin kapitalistlerle kurduğu ortak işletmeleriyle ilgili siyasetimiz, toplam kârın dörtte biri kadarını kapitalistlere vermeyi öngörüyordu. 1956 yılında ülke çapında devlet-özel sermaye ortak işletmelerine geçilmesiyle, kapitalistlere işletmedeki özel payları karşılığında yıllık yüzde 5 oranında bir sabit faiz ödemeye baş- 
“ladık. Başlangıçta ödemelerin 7 yıl süreyle yapılması kararlaştırılmıştı, fakat daha sonra bir 3 yıl daha uzatıldı ve 1966 Eylülünde sona erdi. Bu sabit faiz ödemelerine ek olarak devlet, kapitalistlerin eski yüksek ücretlerini korumalarına da izin verdi. 


Milli burjuvazinin dönüştürülmesi Partinin bu politikasının çok başarılı olduğu pratikte kanıtlandı. Çu Enlay yoldaşın bir keresin- de belirttiği gibi: İşçi sınıfının milli burjuvazide barışçı bir dönüşümü gerçekleştirmesi esas olarak, proletaryanın uzun süreli silahi: bir mücadele sonucu iktidarı ele geçirdiği ve güçlü proletarya dikta- 


Tahran - Washington gerginliği sürerken, İranlı dini liderlerden Ayetullah Montazeri, "emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele" gerekçesiyle İranlı gönüllüleri Şam üzerinden Güney Lübnan'a 


grup, acilen Türkiye'ye geldi 


a TAHRAN/WASHİNGTON a AB Başkanı Carter'in Ulusal Güvenlik İşleri Danışmanı Brzezinski, rehinelerin, ulusal birlik ve uluslararası dayanışmayla kurtarılabileceğini söylerken, İran Milli Petrol Şirketi Başkanı Ali Muanfar, devrik Şah iade edilmedikçe rehinelerin serbest bırakılmayacağını söyledi. 

ABD'nin İran'a ambargo konması için BM'ye yaptığı önerileri geri alacağı haber verildi. 

İran'ın İsveç Büyükelçisi Amir İntizam ,CIA'yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. 

İran'da ilk başkanlık seçimi için çaiışmalar hızlandı. 

Devrik Şahın Panama'da bulunması, Panamalı öğrencilerle protesto edildi. 


Bir zengin köylü ailesininoğlu olan Wang Liangcai (sol- da) şimdi, Şanahay civarında bir üretim tuğayına ait olan ördek ciftliğini yönetiyor. 


törlüğüne sırtını dayadığı koşullarda burjuvaziye karşı yürütülen özel bir sınıf mücadelesi biçimidir. 
Bu dönüşüm uzun süreli ve tekrar tekrar gündeme gelen sınıf mücadelesinden geçerek burjuvazi ve kapitalizmi tamamen tasfiye etmeyi hedeflemektedir. 

Proletarya, milli burjuvaziye belirli bir miktar tazminat öder. Bu yolla, milli burjuvazinin iktisadi olarak işletmelerini devretmesini ve mülkiyet sisteminin sosyalist dönüşümünü kabul etmesini, siyasi olarak da, onları siyasi sermayelerinden de yoksun bırakmayı amaçlar. Böylece, milli burjuvazinin dönüşümü kabul etmemekte direnmesi için hiç bir neden kalmaz. Bu politikanın doğru biçimde uygulanışı sayesinde ülkemizdeki kapitalist sınıf barışçı dönüşüm aracılığıyla tasfiye edildi. Burjuvaziye, büyük çoğunluğu onlara ödenen sabit faizlerden olugan, sömürüden kaynaklanan bir gelir olan banka hesaplarını geçenlerde iade ettiğimiz doğrudur. 
Ancak bunlar devletin uyguladığı burjuvaziyi satın alma politikasına uygun olarak, 1966 yılında sabit faiz ödemelerinin sona ermesinden önce ödenmişti. 
Bu nedenle bu gelirler yasaldır ve Anayasanın güvencesi altındadır. 


Mao Zedung yoldaşın tutarlı bir şekilde savunduğu siyasete karşı çıkan Lin Biao ve Dörtlü Çete, burjuvazinin banka hesaplarına ve diğer mülklerine fiilen el koyarak Anayasayı çiğnediler. Bu tür yasal olmayan eylemleri nasıl onaylayabiliriz? Biz, Parti siyasetine samimi bir şekilde sarılmak ve Anayasanın inanılabilirliğini savunmak amacıyla bu banka hesaplarının kapitalistlere iade edilmesinde ısrar ettik. Ayrıca iade edilen paralar, yalnızca tü ketim amacıyla kullanılabilir ve daha fazla sömürü amacıyla kullanılmasına izin verilmez. Kapitalistlere ödenen yüksek ücretler de onları satınalma politikasının bir parçasıdır. Geçmişte yeniden kalıba dökülmelerini kolaylaştırmak amacıyla onlara yüksek ücretler ödedik, bugün tarihsel etkenlerin Iş” ğında toplam ödenen miktarı azaltmamak daha iyidir. İlk tahminlere göre, ülkemizde 300 yuandan daha yüksek bir aylık ücret alan yalnızca 800 kadar eski kapitalist vardır. Bunların büyük çoğunluğu eski milli burjuvazinin temsilcileri yada teknik ve idari personelidir. Onların yüksek ücretleri, devletin ücret harcamalarının yalnızca çok küçük bir bölümüdür. 


DEVAMI VAR 


Üstelik Abu Iyad, Libya liderini kınarken bazı gerçekleri de si: yüzü- ne çıkartmıştır: "Kaddafi; kendi dostlarını bizim dostumuz, kendi düşmanlarını bizim düşmanımız olarak kabul ettirmeye çalışmıştır", "o satılmış bir devrim istiyor. Ve bizi paralı askerleri gibi kullanmak niyetinde" şeklinde konuşan Abu İyad. 
sonunda Muammer El Kaddafi'yi "Değirmenlere karşı savaşan gü. 
müzün Don Kisot'una" benzetiyor. 


Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde alışan bir grup, "güvenlik" nedeniyle fani terketti. 


FOR 


Türkiye'nin Tahran'daki Büyükelçiliğinde görev yapanların ailelerinden olu- an 30 kişilik bir kafile dün gece acilen stanbul'a geldi. İran-ABD gerginliğinin 

artması ve Washington yönetiminin İran'a müdahale etme olasılığının güçlenmesi üzerine, elçilik çalışanlarının ailelerinin Türkiye Dışişleri Bakanlığının verdiği talimat üzerine Türkiye'ye geldiği belirtiliyor. 

Öte yandan, Tahran'dan gelmesinden sonra Ankara'ya gitmek için İstanbul'da bulunan kafilenin, güvenlik nedeniyle değil, İranlı dini lider Homeyni'nin ken- 

*dilerini "ABD ile işbirliği yaptığı" yo- 
“lunda suçlamalarına karşı Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye çağrıldığı öne sürülüyor. 

30 kişinin dönmesinden sonra, Tahran'daki Türkiye Büyükelçiliğinde Büyükelçi Turgut Tülümen ile Elçilik Müsteşarı Yüksel German ve aileleri dışında kimsenin kalmadığı bildirildi. 

* * * 


Abu İyad kafası kızdığı için mı Kaddafi'yi böylesine sert eleştiriyor? 
Kuşkusuz hayır. Abu İyad'ı bu duruma getiren bazı maddi koşullar vardır. Örneğin bir Arafat-Kreisky-Brandt görüşmesi, bir Portekiz ve İspanya gezisi, bir Andrew Young sorunu ve ABD içinde gelişen FKÖ ile diyalog kurma eğilimi vardır. Ve bütün bunlar Filistin gazetelerine çok güzel bir şekilde yansımaktadır. Eskiden birkaç küçük grubun temsilcileri ile boy boy resimler çektiren FKÖ liderleri şimdi gittikleri Batı Avrupa ülkelerinde devlet başkanı gibi karşılanıyorlar. Beyrut" taki FKÖ bürolarını her gün ABD" den gelen kurumların, üniversite- 

Carter'in danışmanlarından Brzezins- lerir temsilcileri dolduruyor. 
ki, rehineler sorununun barışçı bir şekil- * * de çözülmesi için ulusal birlik ve uluslararası dayanışmanın gerektiğini belirterek, bu sorunun yalnızca ABD ile İran arasında bir sorun olmadığını, bunun, 


Abu İyad'ın ilginç bir geçmişi de var. 1978'lerde yayınlanan bir "özeleştiri" kitabında Abu İyad, 


İranlı yöneticilerle dünya toplumu ara- FKö'nün Arap ze ile işsında bir sorun olduğunu söyledi. birliği e arg: PAEL Brzezinski bu durumun, özellikle Eont olarak devrimci gug lerleibiriet- 


memiz gerekir" diyordu. El Fetih yöneticisi, Orta Doğunun son derece karamsar bir manzarasını çiziyor, "Ürdün ve Tel Zaatar katliamlarını hatırlattıktan sonra "Arap burjuvazisi ile birleşmenin bir yarar getirmeyeceğini" öne sürüyordu. 


ABD gibi güçlü olmayan küçük ülkeleri tehdit ettiğini ifade etti. 

Bu arada ABD yönetiminin, İran konusunda BM çerçevesinde öne sürdüğü önerileri geri aldığı bildirildi. ABD İran'a ekonomik ambargo konmasını istemiş, ve bunun için Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Batı Avrupa ülkelerinde temaslar yapmıştı. Ancak Batı, ABD' 


"Der Spiegel" dergisinin son sa- 


nin bu önerisine olumsuz cevap ver- 


mişti. 
Muanfar'ın demeci 


İran Milli Petrol Şirketi Başkanı Ali Ekber Muanfar, devrik Şah İran'a verilmedikçe Amerikalı rehinelerin serbest bırakılmayacağı şeklindeki hükümetin görüşünü yineledi. 

Venezüella'nın başkenti 


na bir demeç veren Muanfar, devrik Şahın varlığının Panama hükümeti için de hayırlı olmayacağını sözlerine ekledi. 

Bu arada İran Milli Bankası Başkanı 


Ali Rıza Mubari, Şahın suçluluğunu araştırmak için ABD Kongresi, BM ve Avrupa'daki demokratik ve ilerici güç- 


lerin bir komisyon kurması halinde rehi- 


nelerin 15 gün içinde serbest bırakıla- 


bileceğini sövledi. 


Amir İntizam tutuklandı 


İran'ın İsveç Büyükelçisi ve Bazergan 


hükümetinin Başbakan Yardımcısı Amir 


İntizam'ın "CIA ile işbirliği" yaptığı gerekçesiyle dün Tahran'da tutuklandığı bildirildi 

Tahran'daki ABD Elçiliğini 4 Kasım gününden bu yana işgal altında tutan Müslüman O öğrencilerin 


Caracas'ta 
OPEC toplantısına katıldığı sırada bası- 


yısında Libya yönetimini kınayan Abu İyad, daha 6 ay önce, oklarını Mısır'a yöneltmiş ve şöyle konuşmuştu: "Biz Mısır'n her an Libya" ya saldırmasını bekliyoruz" (Aydınlık, 12 Temmuz 1979) 

Bağımsızlık mücadelesi veren halkların temsilcileri somut koşullar değiştikçe, ona ayak uydurabildikleri ölçüde başarılı olabiliyorlar. 

Abu İyad'ın bu tutumu kuşkusuz olumlu bir gelişmeyi ifade ediyor. 
Ancak bir sorun var ki, onun açıklık kazanması için somut bir deneye ihtiyaç kalmasını isteriz. Sovyetler Birvi FKÖ'nün dostu mudur, düşmanı mı? 

Bu soruya Beyrut'taki bir FKÖ yetkilisi gözünü kırpmadan şöyle cevap vermişti: "SSCB ve diğer sosyalist ülkeler bizim davamızın en sağlam müttefikleridir!" 

"Peki ama, aynı İsrail'in yaptığı gibi, bir başka halkın topraklarını hâlâ işgal altında tutan bir devlet nasıl sizin müttefikiniz olabilir?" sorusuna ise pek bir cevap verememişti Filistinli yetkili. 

Orta Doğudaki durum Abu İyad" lara yeni açıklamalar yaptırabilecek 


o mi? 


aptığı açıklamaya göre, ntizam, ABD'li işgüder 
Bruce Laingen ile ilişkiler kurarak CIA hesabına bazı faaliyetlerde bulundu. 
İşgalci öğrenciler İntizam ile Laingen arasındaki yazışmanın belgelerini de İslam Cumhuriyeti Savcılığına teslim ettiklerini açıklamalarına eklediler. 


Panama'da gösteriler 


Panamalı gençler, devrik İran Şahının Panama'yagelmesindensonra düzenledikleri protesto gösterilerini sürdürüyor. Bu arada hükümet kuvvetleri ile . göstericiler arasında yer yer çatışmaların çıktığı bildiriliyor. Özellikle Panama City Üniversitesi ve başkentteki ABD Büyükelçiliği binasının çevresinde meydana gelen olaylarda çok sayıda öğ - renci ve öğretim üyesinin polis tarafından tutuklandığı da gelen haberler arasında yer alıyor. 


Seçimler 


İran Oİsam Devrim 
Konseyi, Başkanlık seçimi için yapılan yönetmeliği onayladı. 25 
Ocakta yapılacak secimler için kayitlar 21-29 Aralık tarihleri arasında ya pılacak. İlk oylamada hiç bir aday çoğunluk sağlamazsa 8 Şubatta en çok oy alan iki aday için yeniden seçim yapılacak. 


Mo kıtadan 


KISA HABERLER 


Hafızullah Amin Başkanlığındaki Kabil yönetimi, Sovyetler Birliği'ndeki Büyükelçisini “danışmak” “için merkeze çağırdı. Büyükelçi Raz Muhammed Paktin'in geri çağrılış nedeni ayrıntılı olarak açıklanmadı. 

Batılı gözlemciler, Sovyet taburlarının Afganistan'da Müslüman gerillaların mücadelesini bastıramadıkları için Kabil ile Moskova arasında yeni görüş ayrılıklarının ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyorlar. 


Park Chung Hi'nin katili idama mahkum oldu 


Güney Kore Devlet Başkanı Park Chung Hi'yi öldüren İstihbarat Servisi Başkanı ve Baş Yar dımcısı ölüm cezasına çarptırıldı. 

İstihbarat Servisi Başkanı Kim Jae-Kyu, affedilmesi için askeri mahkemeye başvurabilecek. 

Kim Jae-Kyu, geçtiğimiz 26 Ekimde Park Chung Hi'yi yemek sırasında öldürmüştü. 


Kosigin Yüksek Sovyet”e veniden aday 


Sovyet Resmi TASS Ajansı, Başbakan Aleksi Kosigin'in yeniden Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Şurasına aday gösterildiğini bildirdi. Kosigin uzun zamandır ortalıkta gözükmüyordu. 
o TASS, Moskova bölgesi temsilcileri olan Brejnev ve Kosigin'in adaylar listesinin ilk sırasında yer aldığını bildirdi. 

Sovyetler Birliği'nde, 15 Sovyet Cumhuriyetinde Yüksek Sovyet (parlamento) için 14 
Şubatta seçim yapılacak. 


-21 Aralık 1979 
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Mair, AP veiişçısınıfı 


Çelik-İş Karabük Şubesinin bugün sayfamız- da yer verdiğimiz açıklaması, metal işkolunda uzunca bir süredir beklediğimiz önemli bir gelişmedir. 

Karabük Şube yöneticileri, Çelik-İş Sendikasının MHP'li yönetimine hayır demiş, dün yapılan düzmece genel kurulu ve bu genel kurulun seçtiği yönetimi tanımadığını ilan etmiştir. 

Bu, önümüzdeki dönemde yeni gelişmelere başlangıç olabilecek, üzerinde önemle durulması gereken bir olaydır. 

Bugün Türkiye'de, MHP'nin yönetiminde etkin olduğu en büyük işçi kuruluşlan-MİSK'i bir işçi kuruluşu sayamayacağımıza göre- Bağımsız Çelik-İş ile Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikalarıdır. 

MHP, bu sendikaların her ikisine de AP'li bazı sendikacıların sırtlarına basarak ve AP' nin MHP ile uzlaşması sonucu gelebilmiştir. 
Bugün hâlâ iktidarda kalabiliyorsa, bunu büyük ölçüde AP 'li sendikscıların bir kısmının hâlâ aynı uzlaşmayı sürdürmelerine MHP'ye koltuk değneği olmaya devam etmelerine borçludur. 

Gerçekten de, bugün kamuoyunda MHP'li sendika olarak bilinen ve bazıları tarafından sanki en üst yöneticisinden en alttaki işyeri temsilcisine kadar bütün yöneticileriyle silme faşist gibi gösterilen bu iki sendikanın yönetimindeki MHP'li sayısı hiç de sanıldığı kadar fazla değildir. Her kademede yöneticiler arasında çok sayıda AP'li hatta CHP'li vardır. 
Hele tabanda, herhangi bir MHP etkinliğinden bahsetmek bile saçmadır. Tam tersine, tabanda, tepedeki bu cinayet şebekesine karşı yoğun bir nefret ve mücadele isteği vardır. Ancak MHP'li üç-beş sendika ağası, tabanın bu tepkisine ve yönetimde azınlık oluşuna rağmen, sendikanın çizgisine damgasını basabilmekte, MHP'nin etkinliğini koruyabilmektedir. Bunu nasıl yapabilmektedir? Tabanı terör, zorbalık ve her türlü eşkiyalık yöntemi ile bastırarak, en ufak bir muhalefet hareketinin tepesine sopa ve silahla yürüyerek. Tepede ise AP'nin koruyucu kanatları altına gizlenerek, AP'lilerin uzlaşmacı tutumlarından yararlanarak... 

İşte, Karabük'ten gelen son haber, AP'li sendikacılarda, görülen bu uzlaşma eğiliminin tersine, bir uyanışın, sınır çekişin. bir ifadesi ve ilk ömeği olması bakımından önemli bir gelişmedir, Karabük Şubesinin AP'li bilinen şube başkanı, MHP'ye daha fazla koltuk değneği olmayıreddettiğini açıklamıştır. 

Sanırız, Karabük Şube Başkanı, MHP ile işbirliğinin AP'ye hiç bir şey kazandırmadığını, aksine çok şeyler kaybettirdiğini, birçok AP'liden daha önce görmüştür. Öte yandan, sayın Özdemir'in bir sendikacı olarak gördüğü bir başka gerçek de, işçi tabanında MHP'ye karşı yükselen yoğun tepki, MHP gibi bir cinayet şebekesi ile kolkola girenin işçi sınıfının başında kalamayacağı, er geç yıkılıp gideceği gerçeği olmuştur. 

Onbinlerce metal işçisi, Korkmazgider gibi, Türk-Metal'in Çarsancaklı'sı gibi MHP'li elebaşlarına onların kiralık katillerine, eli silahlı gangsterlerine karşı mücadele isteğiyle doludur. Bu istek harekete geçirilmeli, düzenli, örgütlü, sabırlı muhalefet hareketlerine dönüştürülmeli ve tepedeki uzlaşmacılar tabanın itmesiyle elini MHP'den çekmeye zorlanmalı, MHP'li çete yapayalnız bırakılmalıdır. 

Türk-Metal gibi, Çelik-İş gibi geniş kitle temeli olan sendikalarda faşist sendika gangsterlerine karşı muhalefeti örgütlemek ve yükseltmek bugün önümüzde duran bir görevdir. Bu görev daha fazla ihmal edilmeden gündeme getirilmelidir. Onbinlerce işçi, bir avuç MHP'linin sultasından kurtarılmalıdır. Denize düşen kurda güçlü bir darbe de Çelik-İş, Türk Metal tabanındaki işçilerden indirilmelidir 


Keramik-İş'in Eskişehir Şubesini soyanların MiSK' liler 


olduğu öne sürülüyor 


ÇELİK-İŞ 
PARÇALANIYOR 


KARABÜK (ÖZEL) 
Metal işkolunda faaliyet gösteren ve 30 bin civarında üyesi bulunan bağımsız Çelik-İş Sendikasının Karabük Şubesi, sendikanın MHP yanlısı 
Genel Merkezini tanımadığını ilan etti. Şube Başkanı Mehmet Özdemir, "Karabük Şubesi olarak naylon delegelerle seçilen naylon yöneticileri tanımıyoruz” dedi. Öte yandan bir siredir 
Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikasıyla birleşme görüşmeleri yapan Çelik-İş'in 6. Genel Kurulunda gündemdeki, "'iltihak ve fesih" maddesini çıkardığı ve iki sendikanın birleşmesinin gerçekleşmediği öğrenildi. 
ÇELİK—İŞ KARABÜK 
ŞUBESİNİN 
AÇIKLAMALARI 
Bir açıklama yapan 
Çelik-İş Karabük Şube Başkanı Mehmet Özdemir, MHP yanlılarının sendikanın başına geldiği 1976 yılından bu yana meydana gelen gelişmeleri anlatarak şöyle dedi: 
“Çelik-İş'in 1976 
senesinden sonra sendikal anlayıştan saptırılmış yöneticileri, işçi menfaatlerini kor'ıma ve ileriye götürme görevlerini unutarak kişisel ve siyasal çıkarlar sağlama yoluna girmişlerdir. 5. Genel 
Kurul sonunda vakit geçirmeden Karabük Şube seçimlerinin yapılacağına söz verenler Genel Kurulun kararlarını çiğnemiş ve 2 sene boyunca şubemizi atama yoluyla idare etmeyi yeğ tutmuşlardır. Bu anlayışla 
2 seneden beri idare edilen Çelik-İş'in, etkinliği kalmayarak, toplusözleşmesini dahi uygulatamaz duruma gelmiş, ça- 


eKarabük Şube Başkanı:” Çelik-İş” i başkaları yönetiyor” dedi 


e Çelik-İş , Türk Metal yöneticilerini koltuk düşkünlüğü ile suçladı 

@ Avni Çarsancaklı, Türk Metal ile Çelik-İş” in birleştiğini öne sürerken, Çelik-İş birleşme konusunun 


Genel Kurul gündemine alınmadığını açıkladı 


@ Çelik-İş 6.Genel Kurulunun naylon delegelerle yapıldığı açıklandı 


miştir." ile diğer yönden belli İşçilerin baskısıyla siyasal güçlerin etkinliği, Genel Merkezin, şube Çelik-İş'i Genel Başkanın 


© 8bin üyeli Karabük Şubesi MHP'li Genel Merkezi tanımadığını ilan etti 


seçimlerini yaptırmak zorunda kaldığını belirten Özdemir, "Şubemizin hizmet ve faaliyetleri ve parasal yönden ihtiyaçları Genel Merkez tarafından daima baltalanmıştır" dedi. Genel Merkezin usulsüz harcamalar 
yaptığını, sendikayı 30 
milyonun üzerinde borca soktuğunu söyleyen Özdemir, işkolundaki diğer işçilerle birlikte Türk- 
İş çatısı altında birleşilmesi yolunda çaba sarfedilmesini istedi. 

Türk-İş'e bağlı Türk 
Metal Sendikasıyla birleşilmesini istediklerini, bunun için çeşitli görüşmeler ve protokoller yapıldığını belirten Özdemir açıklartiasıha şöyle devam etti: 


değil başkalarının yönettiğinin açık seçik belirginliği yüzünden: gerçekleşemedi. o "Sorumsuzca harcanan milyonların hesabını vermekten kaçınacaklarını zannedenler, Çelik-İş İskenderun Şube yöneticilerinin de hesap vermeden kaçmalarını sağladılar. Bu yetmiyormuş gibi naylon şubeler açarak, gerçek olmayan, sahte 478 delege hazırlayarak, 6. Genel Kurulda tekrar seçilmek suretiyle çıkar sağlamayı hesaplamışlardır.” 
"İskenderun Şubesi yanında Karabük'ten de delege katılmadan naylon delegelerle Çelik-İş Genel Kurulutoplardı. Bu'Genel Kurulda 3 yıllık Harcamaların ve çalışmaların he- 


lıştırdığı 


daki itibarını hızla yitir- 


ESKİŞEHİR (THA) 


Eskişehir'de Kiremit ve Tuğla İşkolunda en fazla işçiye sahip olan Kılıçoğlu Kiremit Fabrikasrda (o toplusözleşme görüşmeleri için çağrıda bulunan DİSK'e bağlı Keramik-İş Sendikasının şube binasına giren meç- 


açıklama yapan DISK 6. 
Bölge Temsilcisi Rafet Demirtel hırsızların 
MİSK'e bağlı Çimser-İş 


Sendikasının adamları olduğunu öne sürdü 
Demirtel aynı işkolun- 


da faaliyet gösteren Çimser-İş mensuplarının bu olayın sorumlusu olduğunu belirterek "Bu 


hul şahıslar üye kayıt fiş- adi hırsızlığın sebebi 

leri ile sendikanın mühü- o toplusözleşme görüşmerünü çaldılar. lerimizi (o engellemektir" Olaydan sonra bir dedi. 


Cankoçak, “Faşist odaklar teşhir edilmelidir” 


> İSTANBUL (ÖZEL) 
Tüm Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Uğur Cankoçak, UGD binalarında ele geçen belgeler ve isim listeleri ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Faşizme kurban edilecek artık bir tek insanımızın bile olmadığını hep beraber, herkese ilan etmeliyiz" dedi. 
1968 yılından beri, faşist odakların, eğitim 
merkezlerinin, eğiticilerini ve herşeyin kamuoyuna açıklandığını ve bu bilgilerin devletin ilgili kuruluşlarında da mevcut olduğunu söyleyen Cankoçak, bu odaklara karşı mücadelenin artık herkesin bir görevi olduğunu belirterek şunları söyledi : "Kontrgerilla, MHP, UGD, Pol-Bir, Ülkü-Bir, Ülkü-Tek gibi kuruluşlara kaşı direnilmeli, bunlar hakkın- daki en ufak bilgiler kamuoyuna açıklanarak teşhir edilmelidir." 


personelin üc- 


"3 kez protokole bağ- 


karları, koltuk sevdaları 


retlerini ödeyemeyecek lanan birleşme esasları, mekten kaçtılar” kadar parasal yönden Genel Ooo Merkezimiz Mehmet Özdemir zayıflamış, kamuoyun- yöneticilerinin maddi çı. açıklamasında, MHP'yi 


Moskova yolları aşındı 


Maden-İş yöneticilerinin ziyaret etmedikleri Doğu Avrupa ülkesi kalmadı 


© Maden-İş yöneticileri son iki yılda 128 günlerini Doğu Avrupa 


ülkelerinde geçirdiler 

© Maden-iş yöneticilerinin en çokziyaret ettikleri ülke Rusya ve D.Almanya 


Nejat Firuz 
Kuhi kimdir? 
Maden-İş Dış İlişkiler Dairesi 


Müdürlüğü yapan ve son 2 yılda Doğu Avrupa ülkelerini en fazla 


ziyaret eden kişi olan Nejat Firuz 


Kuhi sahte TKP'nin Fransa'da yetiştirdikten sonra Türkiye'ye gönderdiği bir "uzman "dır. 

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra 1970 yılında Fransa'ya giden Nejat Firuz, Türkiye" de iken TİP'in Emönönü İlçesinde- ki "Partizan" adlı muhalefet grubu içinde yer alıyordu. Fransa'da Kıvılcımlı'nın görüşlerini savunan Firuz, daha sonra TSIP'li, bir süre sonra da TKP'i oldu. Fransa'da oportünist, kaypak kişiliğiyle öğrenci çevrelerinde tanınan Nejat Firuz bir dönem de Fransa Türkiyeli öğrenciler Birliği (FTOB) içinde çalıştı. 
FTöB yöneticiliği yaparken Maden-İş'in uzmanlarından Hüsnü Dilli ile birlikte derneğin paralarını yiyen Firuz, kongrede hesap veremedi. 

Sahte TKP'ye iltihakından sonra yine Hüsnü Dilli ile birlikte Fransız Komünist Partisinde (FKP) görev aldı ve bu partiye bağlı CGT Sendikasının Türk işçileri bölümünde çalıştı. FKP bunları, kendi egemenliğindeki belediyelerde öğretmen gösterip maaş bağladı. 


Sahte TKP'lilerin 1975'teki 5. 
Genel Kurulda DİSK'in yönetimini ellerine geçirmeleriyle birlikte Nejat Firuz da Türkiye'ye dönerek, DİSK' te "eğitim uzmanı" olarak boy gösterdi. 1977'de sahte TKP'li 7 uzmanla birlikte DİSK'ten atılan Firuz, bu sefer de Maden-İş'e kapılandı. 


İŞÇİ SERVİSİ 

23. Genel Kurulu yarın sona erecek olan Maden-İş Sendikası yöneticilerinin 'son iki yıl içinde ziyaret etmedik Doğu Avrupa ülkesi bırakmadıkları belirlendi. Ziyaret edilen ülkelerin başında Rusya ve Doğu Almanya geliyor. 

Maden-İş yöneticileri 11 Nisan 
1978 tarihi ile 1 Ekim 1979 tarihleri arasında toplam 13 kez Doğu Avrupa ülkelerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerin 4'ü Rusya'ya 4'ü Doğu Almanya'ya, 2'si Macaristan'a, diğerleri de Bulgaristan, Çekoslovakya ve Polonya' ya yapıldı. 

Bu ziyaretlere 31'i Maden-İş üst yönetiminden olmak üzere toplam 
80 kişi katıldı. Doğu Avrupa 
ülkelerini en fazla ziyaret eden kişinin, Fransa'da öğrenim yapar- 
„ken sahte TKP tarafından Maden-İş'e uzman olarak sokulan Nejat Firuz Kuhi olduğu görüldü. 

Maden-İş yöneticileri bu süre içinde toplam 128 günlerini Doğu Avrupa ülkelerinde geçirdiler. 

“GÖRGÜ 
EĞİTİMLERİ" 

Bu arada Maden-İş yöneticileri toplam 49 kişiyi de Doğu Avrupa ülkelerine "görgü eğitimi"ne gönderdiler. Görgü eğitimine gönderi - lenlerden 29'unun özellikle sahte TKP'nin faaliyet merkezi olan Doğu Almanya'ya gönderilmiş ol ması dikkat çekti. 

DİĞER ÜLKELERDE 
YAPILAN 
GÖRÜŞMELER 

İki Genel Kurul arasındaki dönemde Maden-İş yöneticileri, Doğu Avrupa ülkelerine yaptıkları ziyaretler dışında, Rusya'nın güdümündeki çeşitli örgütlerle de,başka ülkelerde aynca a yaptılar. 22 Maden-İş yöneticisinin Doğu Avrupa dışındaki ülkelerde 

aptıkları görüşmeler arasında, Ne-Jat Firuz'un Portekiz İntersendikal ile yaptığı görüşme de bulunuyor. 

Maden-İş yöneticileri bu dönemde aynca, Rusya paralelindeki 
çeşitli örgütlerden davet ettiği 36 
kişiyle de Türkiye'de görüşmeler yaptı. 


sabını delegelerimize ver- 


kastederek, "Genel Mer- 


* birleştiğini ve kendisinin 


kez ve yöneticileri belli bir siyasi partinin uydusu olmaktan kurtarılmadıkça ve gerçek sendikacılık anlayışından doğan dürüst çizgiye girmedikçe, Karabük işçisi bu gibi oyunlara alet olmayacaktır ve girmeyeceğiz." 
dedi, ve şöyle devam etti: 

“Karabük Şubesi olarak naylon delegelerle seçilen naylon yöneticileri tanımıyoruz. Çelik işçisi geçmişte olduğu gibi bu kez de ihanet içinde olan tabana bağlı bulunmayan yöneticilerine karşı verdiği mücadeleden galip çıkacaktır." 

ÇELİK-—İŞ 

GENEL KURULU 

öte yandan Çelik-İş Sendikası Genel Merkezinden yapılan bir açıklamada, sendikanın 6. 
Genel Kurulunun gündemdeki "iltihak ve fesih" maddesi çıkarılarak yapıldığı açıklandı. 

Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde, Şükrü Korkmazgider yeniden Genel Başkanlığa seçilirken, Genel Başkan Vekil- 


liğine İsmet Paşabeyoğ-B 


lu, Genel Sekreterliğe Muharrem Irmak, Genel 
Mali Sekreterliğe Münir Oğuzoğlu, Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreterliğine Abdullah Dağıstanloğlu getirildi. 
Çelik-İş'in sında Türk- Metal Sendi- 


kası yöneticileri de çokğ 


ağır bir dille suçlanarak, iki sendikanın birleşmesinin Türk Metal tarafından engellendiği öne sürülerek bu sendikanın yöneticileri koltuk düşkünü olarak nitelendi 
AVNİ ÇARSANCAKLI 
“2 SENDİKANIN 
BİRLEŞTİĞİNİ” 
ÖNE SÜRDÜ 
Bu arada Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Avni Çarsancaklı, İzmir'de bir açıklama yaparak, Türk 
Metal ile Çelik-İş'in Türk Çelik Metal-İş adı altında 


de yeni sendikanın Teşkilatlanma Sekreterliğine getirildiğini öne sürdü. 

Avni Çarsancaklı, kurulduğunu iddia ettiği 
Türk Çelik Metal-İş Sendikasının Genel Başkanlığına Türk Metal Başkanı Mustafa Özbek'in, Genel Başkan Vekilliğine Ergül Özşahiner'in, Genel Sekreterliğe İbrahim Delibarın'ın getirildiğini, İcra Kurulunun diğer üyeliklerine ise Şükrü Korkmazgider, Münir Oğuzoğlu, Abdurahman Ünlü, 
Ali Olukay ve Muharrem Irmak'ın seçildiğini öne sürdü. 


60 Gıda-İş üyesi 
sendikalaşma 


yüzünden işten atıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) Muğla-Yatağan'da kurulu Anadolu Sabun Sanayiinde çalışan 150 işçinin DİSK'e bağlı Gıda 
İş Sendikasında örgütlenmeye başlaması üzerine işveren,30 işçiyi işten attı, 50 işçiye de zorunlu izin verdi. 

Anadolu Yağ Sanayii İstanbul'da toplusözleşme görüşmelerinde anlaşmaya yanaşmayan ve lokavt uygulayan Hacı 
Şakir fabrikasının işlerini yapıyordu. 

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gıda-İş Sendikası, Anadolu Yağ Sanayii işvereninin toplu işçi çıkarmasını yasa dışı bir uygulama olarak niteledi ve "Lokavt suçuna yardımcı olmakla" suçladı. İşverenin tüm çabalarına karşın bu fabrikada yetki alacaklarını belirten Gıda-İş yetkilileri, Aydın Bölge Çalışma Müdürlüğünün önümüzdeki günlerde yetki kararı vereceğini bildirdiler. 

Öte yandan, Adapazarında kurulu Yemikun fabrikasında da Gıda-İş in örgütlenmesi üzerine fabrikada çalışan 30 işçinin işine son verildiği bildirildi. 


açıklama- $~ 


Demirel'i bekleyen 


10 soru 


Aydınlık] 


Sorun 6: TARIM 


Tarıma yeterli gübre sağlanabilirse 
2 milyar dolarlık ihracat olanağı 


yaratılabiliyor 


Çok sayıda göstergeyle kanıt lanabilir ki, Türkiye, sanayideki gelişmeye ve şehirleşmeye karşın, bugün hâlâ bir tarım ülkesidir. Nüfusunun yarıdan çok fazlasının kırlık kesimlerde yaşıyor olması ve dışsatımının yine çok önemli bir bölümünün tarım ürünlerine dayanıyor olması bile, başka hiç bir göstergeye ihtiyaç duymayacak kadar Türkiye ekonomisi içinde tarımın önemini ortaya çıkarmak- 


e Ecevit hükümeti ve 


Türkiye tarımının yapısal sorunları 


Türkiye halkının ihtiyaç duyduğu birçok köklü çözümü benimser görünerek iktidar talebinde bulunan Ecevit, tarım kesimi için de bir "umut" imajı verecek vaatler ve sloganlarla ilk kez 1974 yılında iktidar olduğunda, belki en çok topraksız ve az topraklı köylü kitleleri sevindiler. "Toprak işleye- nin, su kullananın" sloganının nihayet kendilerine toprak getireceğine inandılar. Yönü değiştirilip büyük toprak sahiplerine akıtılan suların da bu toprakları sulayacağına inandılar 

Bu, gerçekleşmedi. Tıpkı, 1978 
yılının başında başlayıp, 22 ay süren ikinci denemenin de geniş köylü kitlelerinin toprak talebine olumlu bir çözüm getiremeyişi gibi. Türkiye tarımının yapısal sorunu olan "büyük mülkiyet, küçük ölçekli işletmecilik" bu dönemde de saltanatını sürdürdü. Bir zamanlar sözü çok edilen toprak reformu da unutuldu gitti. 


Yapısal sorunlardan vazgeçtik de... 

Ecevit hükümetinin köklü bir toprak reformuna yönelemeyeceği, böylece pratik olarak da kanıtlandı. Peki acaba, geçmiş hükümet, yönelebileceği ve belli bazı çözümlere ulaşabileceği sorunlar açısından olsun, adım atabildi mi? Ne yazık ki, bu soruya olumlu bir cevap verebilmek mümkün değildir. 
O kadar, ki, bu hükümet döneminde, “buğday olayı" gibi eşine az rastlanır basiretsizlik örnekleriyle bile karsılaşılmıştır. 


Buğday olayı 

Ecevit hükümeti, 430 kuruşluk buğday taban fiyatını şu koşullarda ilan etti: 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere birçok ülkenin toplamı milyonlarca tona varan buğday açığı ile karşı karşıya gelecekleri anlaşılmıştır. Taleple arz arasındaki bu büyük fark buğday fiyatlarını hızla artırmış ve uluslararası piyasalarda buğdayın fiyatı 9 liraya dar çıkmıştır. 

İşte bu koşullarda, talep ve arz kavramlarını henüz öğrenmiş bir iktisat öğrencisi bile, bu fiyatın yarısını vererek buğday almak isteyen birinin pek bir şey alamayacağını bilir. Ve yine bilir ki, bu fiyatın biraz üzerinde fiyat vererek buğdayları piyasadan çekecek açıkgözler her zaman bulunur 

Ve şu andaki sonuç: Her yıl 4,5 milyon ton civarında buğdaysatın alan Toprak Mahsulleri Ofisi,bu yıl ancak 1,5 milyon ton civarında alim yapabilmiştir. Elde döviz olmadığına göre TMO'nun yapabileceği tek şey, yüksek fiyatla tüccarlardan buğday satın almaktır. Daha açıkçası, şimdi Türkiye halkı 7-8 liraya ekmek yemeye hazırlanıyor, Üstelik, yapılan hesaplara göre, Türkiye, buğday satarak elde edebileceği 1 milyar dolara yakın döviz olanağını da böylece elden kaçırmış oluyor. Bunun adı basiretsizlikten başka bir sey midir? 


Türkiye tarımının (36) sorunu: 


Gübre-mazot-farım ilacı Bilindiği 


gibi tarımımızın acil 


© Hükümetin buğday konusundaki basiretsizliği 
1 milyar dolarlık ihracat olanağını yok etti 


© Ecevit hükümeti “Taban fiyatları enflasyonu körüklüyor mu?” sorusundan önce “Tarım 


girdileri maliyeti ne ölçüde etkiliyor?” sorusunu 


sormalıydı 


©Hemen çözülmesi gereken sorunlar öylesine yakıcı bir durum almıştır ki, yapısal sorunların çözümü tartışması ikinci plana itilmiştir 


çözüm bekleyen sorunlarının başında girdi fiyatlarının yüksekliği ve temin edilmelerindeki güçlükler gelmektedir. Geçtiğimiz hükümet döneminde bu girdilerden özellikle üçü ön plana geçtiler ve taım üretimini önemli bir şekilde etkilediler: Gübre, mazot ve tarım ilacı, 


Türkiye'nin, ekilebilir topraklarının sınırlılığı nedeniyle topraklarının verimini artırmak zorunda olması, gübrenin önemini daha da artırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, tarım kesimine yeterli 
gübre sağlanabilirse, yaklaşık 2 
milyar dolarlık dışsatım mümkün olacaktır. 


Oysa Ecevit hükümeti, tarıma yeterli gübre temininde en kötü yolu, mamul gübre ithali yolunu seçmiş ve böylece gereksiz yere milyonlarca dolar yurt dışına akmıştır, Toplam kapasitesi 7,5 milyon tona varan gübre fabrikaları, ham ve yarı mamul maddeler dışalımı yapılmadığı için ancak üçte bir kapasiteyle çalışmış ve 4,5 milyon tonluk suni gübre dışalımı yapılmıştır. Durumun vehametini daha iyi belirtebilmek için hemen söyleyelim ki, yerli gübre ton başına 34 dolara mâlolurken, dışarıdan alınan mamul gübrenin maliyeti 113 dolardır. Ve Ecevit hükümetinden, bu konuda, tatmin edici olması bir yana, tek bir açıklama bile gelmemiştir. 


Bilindiği gibi, mazot yokluğu da sürekli olarak gazetelerin birinci sayfalarını meşgul eden bir olay haline geldi, geçen dönem boyunca.. 


Taban fiyatları enflasyonu körüklüyor mu? 


Bu soru hep sorulur. IMF 'ciler ise tartışmasını bile yapmak istemezler. Baş koşullarından biri de budur: "Taban fiyatları düşük tutulsun"'. Gerçi seçime çeyrek kala, oy alabilmek için bu direktife uyulmadı ama, Ecevit hükümetinin bu IMF koşulunu esas olarak yerine getirdiği söylenebilir. Ama bazı malların taban fiyatlarının üç kez artırıldığını da gördük. Nedeni, gerçek maliyetlerin hükümetin uzmanlarının hesapladığından çok fazla olmasıydı. 
Çünkü zaten pahalı olan girdiler bulunmayınca karaborsaya düşüyor ve bu da fiyatları daha da artırıyordu. Bu yüzden, Ecevit hükümeti, ''Taban fiyatları enflasyonu körüklüyor mu?" sorusundan önce, "Tarım girdileri maliyeti ne ölçüde etkiliyor?" sorusunu sormalıydı. Bu, aslında enflasyonla mücadelenin de bir etkenidir. İzmir Ziraat Odası Başkanı Reşit Kurşun'un daha birkaç gün önce ifade ettiği gibi, "enflasyonla mücadele için tarımsal ürün girdi fiyatların- daki artışların durdurulması" gerekir, 


Tarım ürünleri ihracatını artırmak için devalüasyon çare değil 


Türk lirasının değerini yabancı paralar karşısında düşürerek, bir 


başka deyişle, Türk mallarını uluslararası piyasalarda ucuzlatarak dışarıya daha fazla mal satabilir miyiz? Bu, astarı yüzünden pahalya mâlolan bir yoldur, Üstelik, tarım ürünlerinin talep elastikliği düşük olduğundan bu yolla önemli artışlara ulaşılamayacağı da açıktır. Bunun yolu tarım sistemini kökten değiştirmekten geçer. Bunu yapamayacak iktidarların elinde de bazı olanaklar vardır. Ama Ecevit hükümeti, IMF'nin dayatmalarını kabul ederek birinci yolu tuttu. Maliyetleri azaltma ve verimliliği artırma biçiminde özetlenebilecek yolu ise benimsemedi. 


Demirel'in 100 6 formülü 
36 sorununu çözebilecek mi? 


Türkiye tarımına üç temel girdiyi; gübreyi, mazotu ve tarım ilacını sağlama konusunda Demirel hükümetinin 100G programı çok genel ifadelerle yetiniyor. Bu hususta "'azami gayret" gösterileceği dışında pek bir şey bulmak mümkün değil, Nispeten uzun vadede gerçekleştirilebilecek, ama adımları bugünden atılması gereken bazı girişimler konusunda da hiç değilse hükümet programında fazla bir şey bulmak mümkün değil. 

Hükümetin hemen atması gereken bir adım, karayolculuğuna dayanan taşıma politikasını değiştirmeye başlamak, demiryolu ve denizyollarından azami ölçüde yararlanma çizgisi izlemektir. Oysa hükümet programında bunun tam tersi olan bir bakış açısıyla karşılaşıyoruz. 


Demiryolu ulaşımından söz ederken, yalnızca, "Demiryolu şebekemiz ıslah edilecektir" cümlesine yer vermek, demiryolculuğun geliştirumeyeceği ve traktörlerin kullanabileceği mazotun, tarım ürünleri nakliyesinde kullanılmaya devam edileceği anlamına gelmektedir. 


Demirel'in önünde duran bir başka sorun taban fiyatlarıdır. Burada bakış açısı ne olacaktır? Taban fiyatlarının enflasyonu körüklediği gerekçesiyle IMF'nin önerilerine mi uyulacak, yoksa başta girdiler olmak üzere maliyetleri azaltan ve verimliliği yükselten bir çizgi mi izlenecektir? Ecevit hükümetinin sunduğu bunca "'zengin" deneyden sonra, Demirel'in ikinci yolu izlemesi gerektiği sonucu çıkarılabilir, Ancak her iki programdan da hangi yolun izleneceğini çıkarmak mümkün değil. 
Bekleyip göreceğiz. 

Aslında Demirel hükümeti, tarım alanında başarılı izlenimini verebilecek bir dönemde işbaşına gelmiştir. Çünkü hemen çözülmesi gereken sorunlar üşlesine yakıcı bir durum almıştır ki, yapısal sorunların çözümü tartışması ikinci plana itilmiştir. Bu nedenle, enflasyon ve anarşi konularında nasıl küçük küçük düzeltmeler kendisine avantajlar sağlayacaksa tarım- da da aynı durum sözkonusudur. 

Bakalım Demirel bu avantajı kullanabilecek mi? 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, akaryakıt dağıtımı konusunda valiliklere tamim gönderdi 


© Tamime göre akaryakıt dağıtımında 


askeri ihtiyaçlara, elektrik 


fabrikalarına, hastanelere ve belediyelere öncelik tanınacak 


İSTANBUL (ÖZEL) 
NERJİ ve Tabii Kanaklar Bakanı Esat 

Kıratlıoğlu ülkede etkisini sürdüren akaryakıt darhğ ile ilgili olarak valilik- 


Kıratlıoğlu sıkıntı giderilinceye kadar, darlığı en çok çekilen motorin ve fuel-oilin düzenli bir şekilde dağıtılması için tedbirler alındığını belirt- 


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 


EKSİLTMENİN 
NİTELİĞİ 


200 ton kömürün nakliye ve küfe ile yerlerine taşınması 


TAHMİNİ 
BEDEL 


110.000.-TL. 


Yukarda tahmini bedeli yazılı bulunan 200 ton maden kömürünün Kuruçeşme Kömür Deposundan Üniversiteye nakletme ve küfelerle muhtelif 


GEÇİCİ 
TEMİNAT 


Saat 14'00 
7.1.1980 


3.300.- 


uzaklıklardaki binalara taşıma işidir. 


İhalesi Boğaziçi Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde toplanacak olan 


Rektörlük Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 


İsteklilerin 1979 yılı Ticaret Odası vesikası ile birlikte şartnamede istenilen belgelerini ve şartname hükümlerini kabul ettiklerine dair yazılarını kapalı zarf içinde aynı gün saat 13.45'e kadar Satınalma Komisyonu Baş- 


kanlığına vermeleri gerekmektedir. 


Bu işle ilgili şartname Satınalma Ofisinde görülebilir, 


Tel: 65 34 00/223 


(Basın: 26114—1358) 


GÜN VE SAAT 


lere birer tamim yolladı. ti. 


Akaryakıt dağıtımında tahsis ve takip işleri- nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının emri ve kontrolü altında yapılacağına dikkati çeken Kıratlıoğlu, tercih sırasını şöyle yaptı: Askeri ihtiyaçlar, kâr mücadelesi için çalışan kuruluşlar elektrik ve ekmek fabrikalan, hastaneler, Devlet Demiryolları, . belediyeler, resmi kuruluşların ve okulların cari ihtiyaçları, gübre, demir çelik, ve zaruri gıda sanayi ihtiyaç ları üreten kuruluşlar 

Rafinerilerde çıkan akaryakıtlar da aynı tercih sırasına göre dağıtım şirketlerine ve sözleşmelí müşterilere verilecek. Bayileede dağıtımı bu tercihlere göre yapacaklar. 


katledildi. 


Komandoların öld 


HABER MERKEZİ 
CHP Manisa İl Yönetim Kurulu üyesi ve Belediye Meclisi üyesi Feridun Toy dün akşam kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü 

Olay, Karaköy semti- 
.nin İzmir Caddesinde ve karakola 10 metre uzaklıktaki bakkal dükkanında meydana geldi. Silahlı saldırganlar dükkanda bulunan Toy'u yaylım ateşine tuttular. Ağır yaralanan Toy Manisa Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. 

Olaydan sonra şehirde geniş çaplı operasyonlara başlandı. Kente giriş çı- 

_ kışlar tutuldu. Jandarma komando birlikleri devriye gezmeye başladı. 


MANİSA ÜGD 
KAPATILDI 
CHP Manisa eski İl 
Başkanı Mete Erdem'in önceki gün öldürülmesi üzerine yapılan aramada çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirilen Manisa Ülkücü Geńçlik Derneği süresiz kapatıldı. 
Bu arada eczacı Erdem'in katiline yardımcı gldukları saptanan iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı. 


Manisa Emniyet Müdürü Necdet Mezir katile yardımcı oldukları saptanan kişilerin sorgularının yapılmasından sonra Mete Erdem'i öldüren katilin kimliğinin belirlendiğini ve yakalanmasının an meselesi olduğunu be-Jirtti. — 

ÖNCEKİ GÜN 
ÖLDÜRÜLEN 
CHP'Lİ ECZACI 
TOPRAĞA VERİLDİ 


Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Manisa'da ,Mete Erdem'in cenazesi “ailesinin ve yakınlarının katıldığı mütevazi bir törenle toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında gösterilere izin verilmedi. 

Cenaze töreni sürdüğü bir sırada CHP ve Töb- 
Der binası önünde toplanan 100 kişilik bir grupla 


polis arasında çıtışma çıktı. Polisin havaya ateş açarak tupluluğu dağıttığı olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. 
Olaydan sonra aralarında 
CHP yöneticilerinin de bulunduğu bir grup gö zaltına alındı. 

Bu arada dün bir bildiri yayınlayan Türkiye İş- i Köylü Partisi Manisa l Yönetim Kutulu, Er dem'in ÜGD'li katiller tarafından öldürüldüğünü belirterek AP, CHP ve 
MSP yöneticilerini anarşi mihraklarına karşı halkın istediği birlik ve huzur için mücadeleve çağırdı. 


ÜGD KARAMAN 
UBESİ DE 
ATILDI 
Önceki gün Güvenlik Kuvvetleri yaptıkları arama sonunda çok sayıda silah, demir çubuk ve patlayıcı madde bulunan Ülkücü Gençlik Derneğini (ÜGD) mühürlediler. 


Karaman'da anarşinin yükselmesi üzerine ÜGD' 
de yapılan arama sonunda 1 adet tahrip gücü yüksek: bomba ile 2 adet 
otomatik «tabanca, 10 
adet mermi, çok miktar- da demir çubuk, bulundu. Operasyon sonunda e Ülküçü gözaltına alın- 
Jls 


EDREMİT TE 

Bu arada Ülkücü 
Gençlik Derneği Edremit 
Şube Başkanı Ahmet 
Hangül, Mustafa Günyıldız ve Hüseyin Ergüven adlı iki arkadaşı gözaltına alındılar. 


HATAY'DA 

Hatay'a bağlı Reyhanlı ilçesinde bakkallık ya- an emekli Başkomiser smail Kırcalı'nın dükkanında silah ve mermi satıcılığı yaptığının ihbar edilmesi üzerine, dükkanda arama yapıldı. MHP' 
li olarak tanınan Kırcalı" nın dükkanında yapılan aramada 50 adet SBP marka 9 mm. çapında mermi bulundu. Gözaltma alına: Kırcalı daha sonra tutu landı. 


Antakya” da afiş asan grup 


bir polisi öldürdü 
© Antakya’ da iki lisede olaylar çikti, bazı 


TIKP Ankara 
İl Başkanı beraat etti 

© İlsever, 6136 
sayılı kanuna muhalefetten yargılanıyordu 


ANKARA (ÖZEL) 
Tabanca bulundurmak iddiasıyla Ankara 
7. Asliye Ceza Mahkemesinde 
Türkiye 


yargılanan 
İşçi Köylü 
Partisi Ankara İl Baskanı Ferit İlsever, eşi 
Ufuk İlsever ve muhabirimiz Hamdullah 
Yanık beraat ettiler. 

İlk celsede beraat eden TİKP Ankara İl 
Başkanı Ferit İlsever, eşi Ufuk İlsever ve muhabirimiz Hamdullah Yanık,18 Ekim günü kaldıkları apartma- nın, kömürlük damın- da bir tabanca bulunması üzerine, üç gün gözaltında tutulmuşlar ve daha sonra Nöbetçi Mahkeme tutuksuz olarak yargılanmalarına karar vermişti. 


işyerleri tahrip edildi 


HABER MERKEZİ 

NTAKY A'da önceki gece saat 00.30 
sıralarında Orhanlı Mahallesinde Kurtuluş Caddesindeki duvarlara afiş yapıştırmak isteyen bir guba devriye gezen polisler engel olmak istediler. Bu arada polislerin üzerine ateş açıldı. 
Açılan ateş sonucu Mustafa Köse adlı polis memuru aldığı kurşun yaralarıyla olay yerinde öldü. 
Durmuş Ergüder ve Ahmet Sungur adh polisler ise yaralandı. 

Okullarda görevli polislerin önceki gece vurulan arkadaşları Mustafa Köse'nin cenaze törenine katılmasından yararlanan bazı öğrenciler, okul dağılımı sırasında Antakya Lisesinde ve Erkek Sanal Okulunda çatıştılar. Silah ve bıçakların kullanıldığı Çatışma sırasında beş öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu arada bir grup öğrenci de Adliye Sarayı civarında bazı işyerlerini tahrip etti. 

Hatay Valisi İlhan Sözgen'den alınan bilgiye göre saat 14.30 sularında başlayan Olaylar saat 19.00'a doğru yalıştırıldı. Şehirdeki güvenlik önlemleri artırıldı 


(Devamı Sa.7'sü 4'de) 


UHP eski İl Başkanı Mete Erdem,UGD'li komandolar tarafından eczanesinde 


ürdüğü CHP'li eczacı toprağa verildi Manisa'da dün de 

o o bir CHP’ 


e©Manisa ÜGD süresiz olarak kapatıldı 


öldürüldü 


cnr 
İmadettin Elmas 


Genel Sekreler Yardımcısı 


DUNDEN BUGUNE 


KUNTA KİNTELERİN 


MÜCADELESİ 


FESİHLERİN TARTIŞMASI BÜYÜYOR 


CHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI 


Elmas."istanbul'un görevden alınması 


e Elmas, Bingöl İl Başkanının 8 aydır ilinde 


olmadığı için görevden alınacağını söyledi CHP 


© “Yeni yönetim yetiştirilebilirse 45 günde kongreye gidilebilir” 


bildirdi 


© CHP "sol kanat” milletvekilleri Parti Meclisinin daha da zorunlu hale geldiğini 


asiye işlemi değildir” 


ANKARA (ÖZEL) 


'de örgüt işleriyle görevli Genel Sekreter 


Yardımcısı Çanakkale 


Sanatörü İmadettin Elmas bütün Türki- 


ye çapında il ve ilçelerde örgüt toplantısı düzenleyeceklerini, bu sırada görev- 


den alınması zaruri görülen yönetim kurullarının da görevden alınabileceği- 


ni belirtti 


Elmas, fesihlerle ilgili sorularımızı cevaplarken şöyle dedi 

"Bu gezilerimiz sırasında görevden alınması zaruri görülenler kendiliğin- 


den ortaya çıkar. Şikayetler ortaya çı- 


Amerika Birleşik 
Devletleri kurucuları köleliği yasallaştırdı 


e) 


unlü Bağımsızlık Bildirgesinde köleliği 


mahkum eden madde bir kalem darbesiyle 


Horoz George, Yazarın büyükannesinin büyük-büyük-büyükbaba 


"Köklerin yazarı: 
"Kökler yedi göbek geriden başlayan 

aile öykümdür” 


ÖKLER"'in yazarı 
Alex Haley " "Kökler" 

eseri &rtaya çıktığında "İşte sonunda yedi kuşak gerimiz- den başlayan bu aile öykümüzü Sizlere sunuyorum" demişti. Yazarın bu sözleri tcorine Kökler bir film olarak başarısı yerine (o gerçekliği tartışılmaya başlandı 

Gerçekten "Kökler" Ame rika'da doğmuş bu ünlü yaza rın yedi göbek öteye, ta Gam hiya'ya giderek. bulduğu kendi köklerini mi anlatıyordu. 
yoksa yazarın iddiaları film üzerine dikkatleri çekmek 

ticari hesaplardan mı naklanmıştı? Kökler Ame da doğmus. | göbek öte sini bilmeyen zencileri kökle rini araştırmaya sevkederken, tartışma da 1921 doğumlu ünlü Amerikalı yazar Alex Haley'in kökleri. geçmişi üzerinde toplanıvordu 

Haley, bütün iddialara karşılık Kunta Kinte benim yedi göbek ötedeki büyükbabam, atamdır diyor. Kunta'nın hikayelerini obüyükannesinden dinleyerek büyüdüğünü söyleyen yazar, Büyükannem büyük-büyük-büyükbabası Horoz George'dan onurla sözederdi diye ekliyor . 

"“KÖKLER''İN ORTAYA 

ÇIKIŞI 

Haley, donanmada aşçılık yaparken yazmaya başlamış, ABD Sahil Koruma, öyküleri basılmaya başlayınca, ona gazetecilik görevini vermiş. Bir dergının muhabiri olarak Londra'ya gittiğinde British Mucek da bir taş dikkatini 


için 


bu sahnesinde Horoz 
George İngilte re'den ihliyarla mış olarak dönmüş; oğlu 
Tom o büyümüş ve Amerika Bir leşik Devletleri de kurulmuştur 


Filmin 


çekmiş. Nil deltasında bulun muş bu Rosetta taşında onu kendine çeken garip bir yan bir Fransızın üç ayrı dilde ya zılmış yazıları sökerek orta ya çıkardığı gerçek belki, onu “Kökler''in araştırmaya sevketmis 

wWasington'daki Ulusal Arşiv binasında çalışırken kendini alamamış, araştırmaya başlamış ve kayıtlarda halası- nın adını bulunca artık köklerini bulmak ve geçmişini ortaya çıkarmak onda dayanılmaz bir istek halini almış, 

Ve bu istek Haley'Gambiya" ya götürüyor. Oradan da Kunta'nın köyüne, tarihi, ağızdan anlatan Kebba Fofana'ya götürüyorlar. Köyün griotu olan Fofana-griot diye halk ozanlarına deniliyormuş, usta bir griot kendinden sonra yetişecek öğrencilere tarihlerini, soylarını. (o kahramanlıklarını öğretirlermiş- Kunta'yı, Kun ta'nın Afrika'dan götürülüşünü tıpkı büyükannesi gibi anlatmış. Büyükannesinin anlattığı gibi Kunta kızı Kizzy büyüdükten sonra onu çevreye 


golürüyor ve çesitli nesneleri gösterip Mandinga dilindeki sesleri öğretiyor. Bunlardan 


bir tanesi de bir nehrin adı 

Ormana davul yapmak için ağaç kesmeye gittiğinde nasıl yakalandığını anlatırken Fofana, Haley sözünü keserek büyükannesinden - dinledikle 
riyle hikayeyi tamamlıyor. 7 
kuşaklık bir ayrılık sonucu köklerini araştıran Haley akrabalarına kavuşuyor bir anda. Ve ortaya Kökler çıkıyor 


KUNTE KİNTE BENİ 
GÖZLÜYOR 


Köklerini araştırmak için Gambiya'ya giden yazar eleştirmenlerin iddia ettiği gibi hayali bir ata da bulmuş olsa yarattığı kahramanın etkisin- de kalmış. Arkasından bağı ran, akrabaları olduğunu söylediği Gambiyalıların "Mister Kunta, mister Kunta” sözlerini aklından çıkaramadığını söyleyen yazar. "Kunta beni gözlüyor" diyor ve ekliyor "Beni gerçekten izleyip yo gösterdiklerini hissediyorum." 


Köklerini araşlırmar ıçın Gambiya'ya giden yazar Kunla'nın kaçırıldığı Juffure köyünde akrabalarıyla birlikle. Ortadaki Alex Haley'e Kunta Kinle'nin kaçırılışını anlatın Gambi yalı köy tarihçisi Fofana 
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A karalandı 


Binlerce zenci yn sızlık savaşında 


özgürlüklerini elde‘etti duâ... 


MUZAFFER TUNÇAĞ 
ABD 'de zenci meselesinin tartı- 

Dinen İngilizlere karşı verilen bağımsızlık savaşı yıllarına kadar uzanır, 1776 yılında imzalanan Bağımsızlık Bildirgesinin taslağını hazırayan Thomas Jefferson ilk önce köleliğin mahkum edilmesini bildirgeye koymuşken, sonradan Güney Carolina ve Georgia temsilcilerinin itirazıyla bu sözler çıkarılmıştır, 

Böylece , Amerika Birleşik Devletlerinin kurucuları köleliğe karşı sözlerin üstünü çizerek, kölelik kurumunu yasallaştırdılar. Anayasada milletvekillerini özgür insanların ve "diğer insanların" beşte üçünün seçebileceği belirtiliyordu. Böylece özgür olmayan insanlar meselesi resmen kurumlastırılmış oldu. 

Yine de beyaz Amerikalılar İngilizlere karşı savaşta zencilerden vararlanmaktan geri kalmadılar. Sava, sonunda yalnızca iki güney eyalet, Güney Carolina ve Georgia devrimci orduya zenci asker almamıştı. 

KÖLELER ÖZGÜRLÜGE 
KAÇIYOR 

Bağımsızlık savaşı sonunda hazırlanan Anayasa. köleliği kaldırmadı ama bağımsızlık uğruna verilen savaş zencilerin işine yaradı. 

Binlerce zenci savaş boyunca ya özgürlüklerini elde ettiler ya da kölelikten kaçtılar. Jefferson yalnızca 1778 yılında 30 bin kölenin Virginia eyaletinden kaçtığını yazıyor. 
Güney Carolina'lı tarihçi Ramsey ise 1775-1785 arasında 25 bin kölenin eyaletinden kaçtığını belirtiyor. Georgia eyaletinin ise savaş sırasında 15 
bin kölenin yüzde 75'ini yitirdiği sanılmaktadır. 


KÖLE İSYANLARI 
KORKUSU 

Bütün bu Bağımsızlık Savaşı döne- mi boyunca özellikle güneydeki köle sahipleri ayaklanma korkusuyla yaşadılar. Bu korku 1861'de başlayan iç savaşa kadar sürdü. Bu yıldan sonra da köle sahiplerinin yüreğini ayaklanmadan çok kölelerin kişisel intikam alacağı korkusu sardı 

“Amerika'da Zenci kölelerin İsyanları" adlı kitabın yazarı Herbert 

Aptheker, iç savaş öncesi dönemde 
250 kadar isyan ve suikast olduğunu 
yazıyor. 

Amerikan tarihçilerinin buna benzer bulguları, kölelerin mutlu ve uysal olduğu kanısının hiç de gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Zaten karısından, kocasından, kardeşinden hatta çocuklar'»dzn zorla kopartılan insanlar nasıl mutlu olabilirdi? Kırbaçlanan haraç mezat satılan bir kimsenin uysal olması beklenebilir mi? 


YARIN: 
Kunta Kintelerin 


getirilişi 


kar alınması tek, hayır, yeyeyim, 


Şu anda görevden düşünülen bir bir tek deme- çünkü bir il başkanı için düşünüyoruz. Bingöl İl Başkanı sekiz aydır kendi ilinde değil, bir başka ilde müteahhitlik yapıyor." 

Istanbul'un o feshedilmesi ile ilgili olarak da Elmas şöyle konuştu: "O zaman onlar görevlerini yapmadılar. Bizim görevimiz partiyi büyütmektir. Tüzüğün birçok maddesinde de bu yer almıştır. Tüzüğü çiğneyen bir yönetimi daha fazla yönetimde tutmak, bizim de tüzüğü çiğnememiz anlamına gelirdi. Kurultayda da bunun hesabını bizden sorarlardı. İstanbul ili yirmi bin civarında üyelik için başvuruyu sürekli olarak reddetmiştir." 

CHP Genel Sekreter Yardımcısı Elmas yeni atanan Müteşebbis Kurulun tüzük gereği 45 
gün içinde kongreye gitmesi konusunda şunları söyledi: 

"Yetiştirebilirlerse 45 
gün içinde kongre yapma gereği var. Yeni yönetim- den daha önceki yönetimin uç ayda tamamlayamadığı üye değerlendirme işlemini 45 günde bitirmelerini beklemek haksızlık olur. Başvuran bu üyelerin incelenmesi bitmeden kongreye gitmelerini tasvip etmem," 

Elmas; bazı kişilerin İstanbul İl Yönetiminin görevden alınması işleminden bir tasfiye manası çıkardıklarını belirterek, "Bunu düşünüyor olsaydık daha önceleri gazetelerde yer alan fotoğraflar, boy boy yazı ve demeçlerle ilgili olarak 


(Devamı Sa. 7, Sü. 4'te) 


GENÇLİK SERVİSİ p STANBUL İktisadi j ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Siyasal Bilimler Fakültesi, öğretim üyesi kadrosundaki boşluk nedeniyle 1979- 
1980 öğretim yılına başlayamiyor 


İstanbul İTİA'ya bağlı 
SBF'nin 5 Kasım 1979 
da yeni ders yılına başlaması gerekirken, İstanbul Üniversitesinin, 'Üniversite dışında herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna öğretim üyesi vermeme' kararı sonucu okulda öğretim başlayamadı 
Daha önceki yıllarda 
SRF'de eğitim, İTİA'nın kaurolu, İstanbul Üniversilesinin ise sözleşmeli öğretim üyeleri tarafından sürdürülüyordu 


Kasım ayında SBF'nin açılmamasının nedeni bir yazı ile öğrencilere duyurulurken. birinci sınıflar dışındaki sınıfların derslere başlayamayacağı belirliliyor. sene kaybının da sözkonusu olduğu ancak okulun açılması için çabaların sürdüğü söyleniyordu. Ancak bu duyurunun üzerinden bir aya yakın zaman geçmesine rağmen henüz bir açıklamanın yapılmaması öğrencileri tedirgin ediyor. Öğrenciler yetkililerle görüşemediklerini söy lerken. "Şubata kadar bu sorun çözülmez. Yeni Üniversiteler Yasa Tasarısının Meclisten geçme çalışmalarını takip edin” şeklinde bazı önerilerin geldiğini de belirtiyorlar 

Siyasal Bilimler Fakül- 


“Suçun şahsiliği" 


İtirafta bulunarak suç örgütlerinin içyüzünü açıklayacak olanları ceza indiriminden yararlandıran kanur. tasarısına MHP'nin nasıl karşı çıkacağı belli olmaya başladı: 

"Suçun şahsiliği" diye bir laf uydurarak! 

MHP'li Hergün gazetesine göre bu tasarı, 


“suçun şahsiliği" 


genel hükmüne aykırıymış! 


Bir kere hukukta böyle bir ilke yok. "Cezaların şahsiliği" ve "cezaların ferdileştirilmesi"' gibi ilkeler var ki, bu ilkeler MHP'nin arzusunun tam tersine, suçluyu suça iten etkenlerin araş- 


tırılmasını sağlıyor. 


Anladık, MHP bu tasarıdan cok ürküyor. İtirafçılar çoğalırsa çırılçıplak ortada kalırım diye korkuyor. Ama insan hiç değilse buna karsı 


savunma tedbirleri ararken, 


“suçun şahsiliği” 


diye bir ilke var mı yok mu onu araştırır da, 


daha beterrezil olmaz. 
Aslında MHP 


“suçun şahsiliği” 
uydurarak şunu demek istiyor: 


diye bir laf 
“Suç dediğin 


şahsi olur. Tetiği kim çektiyse, bombayı kim attıysa onu yakalayın, cezayı da ona verin, ge- 


risini karıştırmayın. Azmettiren, örgüt, inörgüt aramayın!” 
“iştirak”, 


Peki ama 


yargıla, gerisine karışma! 


tesvik eder,» 


“çete”, vb. gibi hikünler ne olacak? Onları boşver, Sen yekaladığını 


Kendisi suçu "kollektif" hale'geti: niş. Emirkomuta zinciri içinde suç işletiyor, Sonra da “siz emir vereni ne yapacaksınız, cezayı suçu işleyene ver" diyor. Böylece emir veilen 16-17 


yaşındaki ' 


ülkücü" genç cezayı yiyecek, "vur 


emrini veren perde arkasında kalmaya devam 


edecek. 
"Ülkücü" 


gence tabanca verilirken "Yaka- 


lanırsan işlediğin suçu kabul et. Biz veni kurtarırız. Ama sakın ha örgütü, MHP'yi işin içine sokma” diye emredildiği de biliniyor. Emniyet ve Savcılık ifadeleriyle sabit, Son olarak da "suçun şahsiliği" lafının uydurulduğu yazı- 


da itiraf ediliyor: 


“Ülkücü genç suç işlediyse 


işledim diyor. Ama suçu kendi üstünden atmak için yalan ifade vermeye yanaşmıyordu"' (Hergün, "Sağ Terör", 19.12.1979) 

* * + 


“MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Bekir Şen- 


dilmen'den tabanca aldım. ... 


Karakoç'u gör- 


düm ve bir el ateş ettim... Hamit Erbaş'la Aksaray'daki MHP'ye gittik. Burada beni tedavi ettiler. Sonra MİSK'e gönderdiler." 

Buyrun size bir suç ikrarı. Hem de öyle MHP’ nin “işkenceyle söylettirildi" falan diyebileceği cinsten birşey de değil. İki kişinin katili İlhami İmral, Sıkıyönetim Mahkemesindeki sorgusunda anlatıyor. İmral'a daha sonra MİSK binasının beşinci katındaki bir "boş oda da" tekrar tabanca veriliyor. Fevzi Canbaş'ı öldürdükten sonra tabancayı aynı yere geri getirmesi 


söyleniyor. 


MHP'deki boş odaların bir esrarı var. Böyle boş odalarda ya dinamit lokumları, TNT kalıpları, tabancalar bulunuyor. Ya da bu boş odalarda katillere tabanca verilip, geri alınıyor. 

Bir de bu sorgudan öğrendiğimiz yeni birşey, görev verilen katiller yaralanırsa, bunların ilk tedavilerinin yapılabilmesi için MHF binalarında "acil servis''ler bulunduğu. 

MHP binalarında tiyatro provası yapılacak salonlar, akıl hastalarını barındıracak bölümler, ajan barındıran gizli servisler bulunduğunu biliyorduk da, ilk yardım servisi olduğunu yeni 


öğreniyoruz, 


Şimdi bütün bunları hem de mahkeme önünde anlatan İlhami İmral acaba nerenin ajanı? 
Hukukta MHP'nin eri gibi bir "su- 


çun şahsiliği" 


ilkesi olsaydı, 


Ihami İmral'ir. 


anlattıklarının peşine düşülmeyecekti. Silahın ve emrin MHP tarafından verilmesi önem ta- 


şımayacaktı. 


Şimdi anlıyor musunuz, MHP'nin hukuka neden yeni yeni ilkeler sokmaya çalıştığını? 


öğretim üyesi 


gümüz öğrenciler, öğretim üyesi yokluğuna rağmen, yeni fakülteler kurulmasını eleştirerek “naylon fakülteler kurma" yoluyla gençlerin gözünün boyandığını be- 
#rtiyorlar. Öğrenciler, yoksul ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasal darboğazlarına çözüm bulmaya çalışan aydınlar olarak yetişmek istedik lerini, genç dimağların 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EĞİTİM-ÖĞRETİM 


İstanbul İTİA'ya bağlı SBF, 1,5 aydır öğretime başlayamadı 


tesinin, kadrosundaki boşluk nedeniyle açılamaması üzerine kendileriyle görüştü- 


hocalarla birlikte araştırmalara girmesi gerektiğini söylüyorlar 

İstanbul İTİA'ya bağlı 
SBF öğrencileri yüksek öğrenim sorunlarının bilincinde olduklarını, kısa ve uzun vadede çözülebilecek sorunlar bulunduğunu, ancak öğretime başlamak konusunda "sabirsız™ olduklarını belirtiyorlar, Okulları z dır açılmayan SBF - rencileri, yetkililerin bir an önce soruna eğilmesini ve bir açıklama yapmasını istiyorlar . 


Danıştay, İTÜ Senatosunun kararını iptal ederse gece öğretimi yeniden başlayacak 


ISTANBUL (THA) 


D ANIŞTAY, İstanbul Teknik Üniversitesi. Senatosunun kararını iptal ederse İTÜ'de gece öğretimi yeniden başlayacak, İTÜ Rektörü Prof. Nahit Kumbasar, gece öğretimine karşı olduğunu ancak, Danıştay'ın bu konuda iptal kara"! àlması durumunda karara uyacaklarını açıkladı. 

Kumbasar, gece öğretimi sırasında can güvenliğini sağlaya- 


madıklarını, derek azaldığını, gece ders 


okula gece devam eden öğrencilerin sayısının givermek zorunda olmayan öğretim 


üyelerinin bu konuda zorlanamadığını belirterek bu yüzden de öğretim görevlisi bulmakta Zorluk çektiklerini söyledi. 


Prof 


lenmesi ile Üniversite Senalosunun gece öğretimini 


ma kararı aldığını belirtti. 


Kumbasar, bu nedenlere ödenek yetersizliğinin de ek- 


kaldır- 


Prof Kumbasar şöyle devam etti: “Alınan kararla öğrencilere mümkün olan kolaylıkları sağidık. Gündüz öğretimine hemen intibak etmek zorunda de- 


gildirler öğrenimlerini 
Biz, kararı verdik. 

“Ayrıca, 


sürdürebilirler 


Pro. 


Ara verip yaşamlarını düzene 


koyduktan sonra 


Veya hemen başlayabilirler 


benzer nedenlerle, tim enstitülerinde gece öğretimini 


gece öğrenimini sürdürme olanağı kalmadığından bu 


Milli Eğitim Bakanlıgı: eğikaldırmıştır." 


Kumbasar, öğrencilerin, gecede ugüne değin önemli 


olay çıkmadığı yolundaki görüşlerıne de kesinlikle katı'ma 


dıgını ve gibi basar, 


rahkh meydana gelen olaylarda yaralanma, olüm durumlarla karşılaştıklarını belirtti. 


Prot. Nanit Kum- 


Lanistay koran acıklanmadan daha fazla konuşmak 


istemediğini, ancak açıklanan karara uyacaklarını ve Danıştayın iptal kararı alacağını sanmadığını da sözlerine ekledi. 


öte yandan öğrenciler 


gece öğretiminin kaldırıtmasıyla 


gündüz çalısma olanağını yitirdiklerini ve ekonomik güçlük- 


lerle istediler. 


karşılaştıklarını belirterek gece öğretiminin sürmesini 


Rİ ÖL 


sanat edebiyat 


Devlet Opera ve Balesinin seyircileri Aykal döneminde yüzde 68 arttı 


Devlet Opera ve Balesi 


Milli Takım onbiri bugünkü çalışmadan sonra açıklanacak 


MiLLi 
TAKIM 


Milli Takımı 


gönderecek uçak bulamadık 


ÖZTEKİN ERDAĞI 
Programa göre dün sabah 
9.45 uçağı ile Almanya'ya gitmesi gereken milli takımımız, uçak bulunamayınca ortada kaldı. Düsseldorf uçağınu önceki akşam sis nedeni ile Ankara'ya inememesi yüzünden Ankara yolcuları Yeşilköy'de uçağı işgal ettiler. 
345 yolcu, uçağın kendilerini Ankara'ya götürmesini isteyerek işgallerini sürdürünce milli takım kafilesini bir telaştır aldı. Derhal Ankara'ya telefon edildi, Bakanlar Kurulu toplantısında bulunan Başbakan Demirel'e durum bildirilerek özel uçak İstendi ve futbolcular bu kez de Ankara'dan geleceği ümit edi-, len uçağı beklemeğe başladılar. Ancak güvenlik kuvvetlerinin çalışmaları sonuç verip de alandaki uçakta işgal sona erince kafile he- 


Devlet Opera ve Balesinin 
Genel Müdürlüğünden yapı- temsillerinin ortalama 625 
lan açıklamaya göre, Gürer seyirci tarafından izlendiği-Aykal'ın Genel Müdür ola- ni, aynca 1979 Dünya rak görev yaptığı 1979 yılı Çocuk Yılı nedeniyle sahne- içinde bugüne kadar sergile- lenen Benjamin Britten'in nen toplam 100 yapıtı 58. "Bir Opera Yapalım” adlı 
121 seyirci izledi. Seyirci sa- vapıtınm 17 temsilde 15. 
yısının önceki yıla oranla 341 izleyici bulduğunu artışı yüzde.68'i buldu. açıkladılar. 

Devlet Opera ve Balesi 15 kez uygulanan "Per-Genel Müdürlüğü yetkilileri, şembe Gecesi Etkinlikleri" ekim ve kasım aylarında ser- nin 5.868 seyirci tarafından gilenen 19 temsili 11.889 ki- izlendiği, aylık programların şinin izlediğini belirttiler. ise 36.912 seyirciye sunulduğu belirtildi. 


Yalçın ve İ, Tüzemen 


BABANIN 
GORİLLERİ 


Oyundan bir sahnede Akelli, Fesçi, A 


Milli Takım katilesi Almanya'ya uzun bir bekleyişten sonra gidi Almanya'ya giden kafilemiz. 


Yetkililer, 726 kapasiteli 


/ Yazan: 


Adnan Giz 


giysi: I 


1 Yöneten: Zihni Küçümen/ Dekor- 
a Zeybek; Müzik: Uğurtan. Atakan-Tayfun Gül- 


lekin/ Oyuncular: Zihni Küçümen, Zihni Göktay, Aşegül | 


çın, Demiray Erül, Salih Sarıkaya, Ayşe Sarıkaya, Uğurtan 


Yalçın, Gül Akelli, Berois Fesçi, İnci Tüzemen, Avni Yal- | 


Atakan; Kadıköy Şehir Tiyatrosunda. 


aka la gli hel SANIR 27 


Cenap Nuhrat 


Oyun sona erdi, yonetmen vebaşoyuncu Zihni Küçümen, bir soru yöneltti seyircilere. 
Yıllardır karısının baskısı altında yaşayan emekli vezne memuru Ferit Bey evini terketmeli miydi? Sonra kendisi yanıtladı bu soruyu ve özellikle köylük bölgelerde, on kadından dokuzunun kocalarından dayak yediği bir ülkede yaşarken,İstanbul'da Şehir Tiyatrosu'nda erkekler adına böyle bir özgürlük gösterisinin anlamsız olacağını söyledi. 


Aslında bir çeşit özeleştiriydi OKüçümen'in yaptığı. 
Çünkü bu sözlerin altında oyunun bütününü kapsayan bir gerçek yatıyordu. Feodal değer yargılarının birçok "kent- li" kafadan bile silinemediği ülkemizde, feminizme karşı bir tiyatro oyununun gerçeklikle ilişkisi neydi? Baş kişinin oyun sonunda gitmesi ya da kalması hiç bir şeyi degiştirmiyordu. Dahası hiç bir anlam ifade etmiyordu. 


“Babanın Georilleri” , üzerinde tartışılacak dikkate değer bir bildiri getirmiyor. 
Bugün özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde belli ölçülerde yaygınlık kazanan "kadın özgürlüğü" hareketinin düşünsel ve toplumsal çözümlemesini yapmak ve seyirciye bu konuda bir kavrayış vermekten uzak bir oyun. Bir yandan büyük çoğunluğa yabancı bir konu, öte yandan sorunla ilgilenenleri kesinlikle doyurmayacak bir düzey... Sonuç ne yazık ki, siradan bir bulvar komedisi, . . 


Ancak oyundaki bazı zorlamalar ve “slogancılık” üzerinde durmak gerekiyor. Oyunun yapısı kaldırmadığı halde, olur olmaz yerde seyirciye “mesaj” iletme çabasını slagancılık olarak niteliyoruz. 
Fikirler ancak sahnede yaşanan olayın organik bir parçası 


oldukları sürece, slogan olmaktan ya da şematik bir biçimde ifade edilmekten 


Sefer 
Öztürk'ün keçe sergisi 


dün açıldı 


kurtulabilirler. Yoksa oyuna organik olarak bağlı ve belli bir süreç içinde hazırlanarak, artık ifade edilmesi kaçınılmaz olan, gerçek anlamda sloganların bile kullanılmasının “slogancılık" olmadığı ortada. 
Bu bakımdan “Babanın Gorilleri", komünist, faşist gibi sözcüklerin osokuşturulmesi, Mafya'nın kiralık katillerinin “sosyalist ülkelerde Mafya yokmuş" diye derin düşüncelere dalması, oyuna ne kattığı belli olmayan bir şoförün ortaya çıkıp burjuva kadınları- nın yoksul erkekleri ezmek istediğini söylemesi vb. gibi yapay eklentilerle “slogancı vir nitelik taşıyor. 


Kötü bir oyunun "hiç olmazsa bir şeyler vermesini" sağlamak için girişilen çabalar, seyirciye yarardan çok zarar getirdiği gibi sanatçıyı da yanıltıyor. Çünkü seyirci, son on-onbeş yılda sıkça görüldüğü gibi,oyunun bütünün- den çok, belli sözlere şartlandırılıyor ve zaten işitmek için geldiği belli ifadeler karşısında alkışını esirgemiyor. 


Geçen yıl aynı tiyatroda izlediğimiz “Amerikan Futbolu" için de aynı sorun vardı. Ancak bu oyun için yapılan dramaturji çalışması, oyunun yapısına daha uygundu ve belli bir iğretilik sezilse bile çok yapay bir izlenim bırakmıyordu. 


İki saat süren oyunu esas olarak Zihni Küçümen götürüyor. Küçümen'in yılların getirdiği rahat oyunculuğu seyircinin ilgisini canlı tutu çor. 
Bu ilgide bütün olarak iyi bir oyunculuk sergilenmesinin de büyük payı var. Ancak şurası da gerçek ki, kiralık katillerin bu ölçüde abartılması, oyundaki komedi unsurunu artırmiyor. Mafya hakkında bir fikir verme açısından da bir yararı olmuyor. 


Sonuç olarak başarılı bir yönetim, başarılı oyunculuk, ama başarısız bir oyun ortaya çıkmış. Tiyatro alanında yayadığımız sıkıntının somut bir örneği "Babanın Gorilleae: 


Ankara Oda Tiyatrosunun açılış seansından bir görüntü. 


Ankara Oda Tiyatrosu 
10 yıl aradan sonra 
yeniden perdelerini açtı 


1969—70 sezonundan sonra kendi haline terkedilen Ankara Devlet Tiyatrosu Oda Tiyatrosu sahnesi, yeniden faaliyete geçti. Oda Tiyatrosu Savaş Başar ve Yıldıral Akıncı'nın sundukları "Öykülerden Oyunlar" ile perdelerini açtı. 

Devlet Tiyatroları Basın ve Halkla İlişkiler Bürosun- dan bildirildiğine göre Oda 


Tiyatrosu yeni gösterim olanakları sağlayacak ve tiyatro için yeni biçim araştırmalarının yapılacağı bir deneme sahnesi olarak kullanılacak. 


Bu arada yeniden düzenlenen tiyatroda yer alan bölümlere Devlet Tiyatrolarına hizmeti geçmiş sanatçıların adlarının verildiği belirtildi. 


“öykülerden oyunlar” 


Ankara Oda Tiyatrosunda oynanan “Öykülerden Oyunlar" da tiyatroya uyarlanan öyküler şunlar; 'Mutlu Prens” (O. Wilde), Bülbüle Gül“ (O. Wilde), "Donumdaki Para" (M. İzgü), "Franz Kafka'nın Duruşması gibi Birşey” (E. Kishon-M. Baraze), "Para Babası" 


'Hasta Osman 
Hastaneye oYattığına Pişman" (M. İzgü), "Öyle bir Hikaye" (S. Faik), “Eskici (R. H. Karay- N. Çelik), “Çikolata” (O. Kemal.N. 
Çelik), “Capon” (K. Korcan- N . Çelik). "Susuz" 
(N. Meriç-N. Çelik). 


(O. Henry), 


Erkan Yücel 
”Meddah”a bu akşam 
Ankara'da başlıyor 


Erol Toy'un yazdığı Meddah türündeki "Düş ve Gerçek" oyunu bu akşamdan itibaren Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde Erkan Yücel tarafından sergilenmeye başlıyor. 


ERKAN YÜCEL 


Toy'un bu oyunu, bir tiyatro emekçisinin oyuncu olma girişimi- nin öyküsünü gülünçlü bir dille anlatıyor. Önce sıradan oyunlarda rol alırken, yavaş yavaş toplumsal içeriklü oyunlara yönelen ve bu arada tutuklanan kahramanın öyküsünde tüm roller Erkan Yücel tarafından oynanıyor. Oyunun müzikleri ise Cenan Akın'a ait. 


Genç ressamlarımızdan Sefer Öztürk” ün Keçe sergisi, dün İstanbul Galata Sanat Gelerisinde açıldı. Sergisi ile ilgili tanıtma: broşüründe görüşlerini açıklayan Öztürk, keçeciliğin "günden güne yok olmaya tutsak bırakılmış el sanat- 


larından biri" olduğunu belirtiyor. 


Keçeciliğin çok yorucu bir el sanatı olduğunu da kaydeden sanatçı, şunları söylüyor: 


“En önemlisi keçelerin üstünde görülen renkler, sonradan boyama olmayıp tek tek birer keçedir o renkli parçalar. 


Eskize göre, hasıra hazırlanan 


keçelerin üstüne lif halinde yün döşenir. 
Hasır rulo yapılarak uzun zaman tepilir, yuvarlanır. Bu sırada renkli keçelerle, üstüne döşenen yün birbirine kaynar. 
Bu işlem, bir çeşit prese, sıkıştırma, 


renkli 


de yıkanır ve kurutulur." 


riliyor . 


kaynak yapma oluyor. Daha sonra değişik işlemleri kapsayan keçe son işiem- 


Sefer Öztürk'ün Keçe Sergisinin 26 
Aralık tarihine kadar açık kalacağı bildi- 


“Düş ve Gerçek" AHT Kültür Merkezinin Menekşe Sinemasında- ki salonunda haftada üç kez sergilenecek. 


"Konut Sorunu” konulu karikatür yarışmasında S.Güntürkün birinci oldu 


İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin düzenlediği ''Konut Sorunu” konulu karikatür yarışması sonuçlandı. 


Yarışmada birincilik ödülünü Ankara'dan Serdar Güntürkün kazaudı. İkinciliğe değer eser bulunamayan yarışmada üçüncülük öd İzmir'den Mustafa Bora ve Arif Zi- ya Tunç'a verildi. 


Hilmi Özgün, Erdal Akyol, Barış Baklan ve Sabahat Bora ise yarışmada mansiyon kazandılar. 


men uçağa 


takım 4 saatlik 


ket edebildi.. 


Orhan Mengi tesis yetersizliğinin, gelişmemiz açısından önemli bir sorunu teşkil 


ettiğini belirtiyor. 


Kış gelince yüzücüler yine 


alındı ve milli rötarla 
13.45'de Almanya'ya hare- 


tesis aramaya başladılar 


MUSTAFA TOPRAĞ 


Kış mevsimiyle bırlik- te yüzme sporunda tesis sorunu kendisini bir kez daha ortaya koydu. 
Birçok . yerde yüzücüler kış antrenmanlarını yapamıyor. Ancak çok az bir kesim, kış antrenmanlarını sürdürme olanağına sahip bulunuyor. 

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu Yüzme Bölümü öğretim görevlisi Orhan Mengi, yüzme sporunun gelişebilmesi için çok sayıda tesise ihtiyaç olduğunu ancak, yaz-kış bu sporu yapabilmek için sadece 
Beden Terbiyesi havuzunun bulunduğunu belirtiyor. Mengi “Bugün için Türkiye'de, basit, lüksten uzak çok sayıda yüzme havuzuna ihtiyaç var. Bu tesislere ulaştığımız takdirde, bilinçli antrenörlerle beraber istenen seviyeye ulaşabiliriz." diyor. 

Aynı zamanda Türk porunun büyük bir kriz içinde olduğunu hatırlatan Orhan Mengü planlı, metodlu ve amaçlı bir yönelmenin gerekli olduğunu söylüyor. Mengi. amaca ulaşmak için yaş grubu sporcularına uzun süre bu sporu yapabilecekleri ortamı yaratma- nın gerekli olduğunu ifade ederek şunları söylüyor: 

"Başarılı ülkeler sporcularını çeşitli yollarla teşvik ederek, başarıları- nın devamını sağlıyorlar, İlk hedefimiz Balkanlar seviyesine çok sayıda sporcu kitlesi ile ulaşmak olmalıdır." 


Mucize 


Bir (o gazetemiz 
"Nerede o eski mucizeler" başlıklı dizi yazısıyla, milli takımdan yine bir mucize bekliyormuş. 


Galiba unutu- 


yorlar. Sabri Hocamız daha 10 güh öncesinden yolunu yapıp, 

Ben sihirbaz değilim, dedi ya... 


Hentbol ligine bir haftalık aradan sonra devam ediliyor 


Istanbul Hetbol Ligine bu hafta devam edilecek. Cumartesi günü Bağlarbaşı A. 
Salonunda yapılacak olan müsakakaların programı ŞÖYle: 

09.30 Y. Denizcilik Ok.- Taçspor, 

1045 |.T.0, - Ataköy, 

12.15 Ferahspor - Demirspor, 


© Orhan Mengi:” Bugün için 


© Kiraz:” Savunmaya önem vereceğiz, ama gol yolları da 


arayacağız” 


GELSENKİRCHEN 
Avrupa Uluslar Kupası grup finali için yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takımımız dün uçakla Frankfurt üzerinden Düsseldorf'a oradan da otobüsle karşılaşmanın oynanacağı Gelsenkirchen'e gelerek istirahate çekildi. 
IŞÇİLER BÜYÜK 
İLGİ GÖSTERİYOR 
Buradaki işçilerin sevgi gösterileri ile karşılaşan millilerimiz, daha sonra güçlükle taraftarların yanından uzaklaşarak otele yerleştiler. 
"DUVARCI USTASI" 
Ancak basın mensuplarının ve işçilerimizin elinden kurtulamayan Başantrenör Sabri Kiraz kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Bir 


Hâvaalanındar notlar 


Ankara yolcularının, uçağı işgal etmeleri üzerine havaalanına gelen Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ, bir ara takım kaptanı Fatih ile sohbet etti, Üruğ'un "Maçın sonucu me olur?" şeklindeki sorusuna Fatih, "Maç saatine kadar yetişirsek iyi olur." şeklinde cevap verdi. 

Uçaksız kalan futbolcular vakit geçirmek için freeshop'a giderek alış veriş yaptılar. Ancak, 
105 mark döviz alan futbolcuların bir kısmı daha gitmeden bundan daha fazla döviz harcadı. 

Öğle yemeği saati gelince Milli Takım kafilesi THY'nin daveti üzerine yemek salonuna çıktı ama, lokanta balık istifi dolu olduğu için futbolcular aç kaldılar, 

Kafile başkanı Saltık, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, "Oyuncularımızın hırsına güveniyorum," diyordu ama futbolcularda hırs yerine, bezginlik göze çarpıyordu. Sanki, "Hayırlısı ile bir atlatsak da dönsek." der gibiydiler, 

Almanya maçının hazırlıkları sırasında devamlı ağız değiştiren, bazen yeneceğimizi, bazen de beraberlik halinde başarı sağlayaca-Zımızı söyleyen Başantrenör Sabri Kiraz, artık söyleyecek bir sözü kalmamış çasına kara kara düşünüyordu. 


Türkiye” de, basit, lüksten uzak çok sayıda yüzme havuzun 


ihtiyaç var” 


olan duvar 


Alman gazetecinin "Yine, size duvarcı ustası ünvanının verilmesine neden savunması taktiğini mi uygulayacaksınız?" şeklindeki sorusu- 


Futbolcular, Almanya'ya gitmek için havaalanında uçak beklerken , Fenerbahçe'nin eski Genel Sekreteri Yüksel Günay, Erol'un yanına yaklaşarak kulağına fısıldadı. 


4 
nS 


TECTA Pa 


Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçının devresinde sarı-kırmızılı taraftarlarla sohbet eden Başkan Ali 'Uras, maç boyunca taraftarlarla beraber 


kah sevindi, kah üzüldü. (Aydınlık) 


URAS TARAFTARLARIN 


DERDİNİ DİNLEDİ 


ISTANBUL (ÖZEL) 

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray basketbol maçı öncesinde Galatasaray kulübünün sporcu başkanı Ali Uras'ın salona geldiğini gören sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir coşkuyla başkanlarını yanlarına davet ettiler. Başkan Urasda duygularını çok iyi anladığı taraftarların bu daveti- 


ni kıramayarak, kendisi için açtıkları yere oturdu ve karşılaşmayı kulübüne gönül vermiş taraftarları ile omuz omuza izledi. Onkrın sorularını cevaplayan ve yanındakilerle sohbet eden Uras, maçın ikinci yarısında kâh sevinerek, kâh üzülerek taraftarları ile aynı heyecanı yaşadı, 


nu, "Bizimle alay edilmesme vanammül edemeyiz. 
Tabii ki savunmaya önem vereceğiz ama gol yollarını da arayacağız. Haddini bilmeden böyle konuşanlar sahadan mağlup ayrılırlarsa o zaman söyleyecek söz bulamazlar " diye cevaplandıran Kiraz, konuşmasını Şöyle sürdürdü: 

"Türkiye, Almanya ile grup finali oynama hakkını kazanarak zaten hedefine ulaşmıştır. Daha önce bizi hesaba katma- dan, grup finalini Galler ile oynayacaklarını zannedenler sanırım ne kadar yanıldıklarını anlamışlardır. Biz haddimizi biliyoruz ama futbol ustalarını umulmadık zamanlarda dize getirdiğimizi bilmeyen yoktur. 
Bu nedenle fazla üstümüze gelip duygularımızla oynamasınlar, yoksa unutamayacakları bir ders alırlar." 

SON CALIŞMA BUGÜN 

Yarın Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak maç için karşılaşmanın oynanacağı Gelsenkirchen Stadında bugün bir çalışma yapacak olan millilerimiz böylelikle son hazırlıklarını tamamlayacaklar. Başantrenör Sabri Kiraz bu çalışmadan sonra yarınki maça çıkacak 
11'i açıklayacak. 


SEDAT ÜRETEN 


"Merak etme hoca ile konuştum, oynayacaksın. Bir de gol atmayı unutma," 


Basketbol 
Federasyonu Kurulları belli oldu 


ANKARA 

Basketbol rederasyonu Başkanı 

Osman Solakoğlu, yeni federasyon kurullarını dün açıkladı. Buna göre federasyon kurulları listesi şöyle: 

Osman Solakoğlu (Başkan), Cem 

Atabeyoğlu (Asbaşkan), Hüsamettin 


— Topuzoğlu (Asbaşkan), Dr. Ekrem Fe- 


rim (Genel Sekreter)... Üyeler: Feridun Alpay, Ünal Büyükaycan, Barış Küce, Tahir Türetken, Dr. Erol Barin... 

Merkez Hakem Komitesi: Ata Çakaloz, Recep Ogan, Efendi Dönmez, Üzdemir Ekti, Tanju Armaoğlu, Dilaver Uzgören... 

Teknik Danışma Kurulu, Altan Dinçer, Ali Kazas, Yüksel Böce, Şengün Kaplanoğlu, «Nedret Uyguç, Erdem Tulgar, Güner Yalçıner, Tuğrul Demir. 

Hakem Komitesi Gözlemcileri: Ra- mi Kınacı, İlhan Uyguç, Yuda Çerasi, Şükrü Mete... 

Eğitim Kurulu: Hüsamettin Topuzoğlu, Ünal Özüak, Önder Seden... 

Hukuk Danışma Kurulu: Feridun Alpay, Ekrem Serim, Enis Sine.. 

Yurt İçi Faaliyetler Organizasyon Komitesi: Nizamettin Yetişen (Konya), Muammer Ulucay (Eskişehir), Sağlam Kutsoy (Mersin)... 


Milli Takım 


Judo ve Tekvando 
Federasyonu açıklandı 


ANKARA 

Judo ve Taekwando federasyonu başkanı Cihat Uskan, federasyon kurullarını dün açıkladı. 
Federasyon kurulu listesi şöyle: Cihat Uskan (Başkan), Sedat Çüteli (Asbaşkan), Aybars Kılıçhan (Genel Sekreter), Muzaffer Ilıcak (üye), Prof, Dr. 
Şadan Eraslan (üye), 
“Necmi Arzık (Üye), Gıyas Vardarlı (Üye), Yılmaz Özer (Üye) 

Merkez Hakem Komitesi: Ahmet Berkol, Ahmet Ayaydın, Sezai Özbek, Melih Toprakçı... 

Teknik Kurul: İbrahim Özteç, Metin Altınzincir, Güven Görgün, 
Mehmet Ali Berber.. 


İLLİ takım diye başlayan her yazı, her konuşma, günün konusu olarak hemen ilgi çektiği için biz de bugün böyle başladık. Bazı kişiler de bu büyük ilgiden yararlanıp Zihinlerin Almanya maçıyla meşgul olduğu şu günlerde, gözden uzak tutmaya titizlikle dikkat ettikleri bazı şeyleri uygulamaya çalışıyorlar. 
Almanya maçı ile gözleri bağlayıp 19 MayısStadındaki atletleri so- 


kağa atacacaklar da ne kazanacaklar? Kendilerince, kazançlı çıkacaklarını zannederek birtakım hesaplar içine giriyorlar. Başardıklarını da zannediyorlar ama gün gelip bunun 


hesabını pahalıya ödeyeceklerinin farkında değiller. 

Hesabını pahalıya ödeyecekler derken sakın mahkemeye başvurup tazminat davası falan açacağımızı zannetmesinler. Bizim Kaddimize mi düşmüş. Onlar büyük adamlardır! Her zaman haklı çıkarlar. Ama elbet şampiyonalar gelir, elbet Mili Takımı seçeceğiz derler. İşte o gün Balkan Şampiyonası ile beraber akılları da başlarına gelecektir. O zaman koşturacak atleti bulurlar belki. 

Ayakkabısındaki çiviyi etinde, 

kemiğinde hissederek 42 kilometre 


koşacak babayiğitler her zaman bulunmaz. Doğu'nun karlı yamaçlannda çile doldurarak, karnın bir lokma ekmekle doyurup üşümesini milli formayla gideren atlet, acaba arkadaşlarını karda kışta sokağa atan bir Zat-ı Muhterem'in keyfi için gidip de koşacak mı? 


Yoksa o zaman da, şampiyon olanları 19 Mayıs Stadının barakalarında misafir edeceklerini mi söyleyecekler? Onu da yaparlarsa pes doğrusu. 

Saygıdeğer bakanımız hâlâ, bazı kişilerin iplerinin elinde olduğunu söylesin dursun. Bakanın bile dizginlerini elinde tutan o kişi meydana çıkmış kendi bildiğince at oynatiyor. 

Bu arada Ankara Belediye Başkanı Sayın Dinçer'in de kulaklarını çınlatalım. 100'er bin liralık primler ve daha nice armağanlarla, çeşitli maddi olanaklar vadedilen Milli Takımın havasına görülüyor ki o da kendini kaptırmış. Baksanıza, "Eğer kazanırlarsa biz de futbolculara prefabrik villa vereceğiz " diyor. 

Verin beyim verin. Verin ama, vermek için kimden aldığınızın farkına varın. 


21 Aralık 1979 


(Baştarafı 1. sayfada) © lık koridorlarında diğer memurlara karşı saldırılarda bulunur, buna karşı diğer bazı gruplar boykot ve direniş çağrıları yaparken, Mem- 
Der;, D3BF, Yurtsever Öğretmen ve Yurtsever Mühendis gruplarının temsilcileri bütün memur, öğretmen, gençlik ve teknik elemanlara bir uyarıda bulunarak, ''Pusuda bekleyen kanlı bozkurtun oyununa gelinmemeli, ona fırsat verilmemelidir"' dediler. 

Mem- Der, Şube ve temsilcilikleri adına Genel Başkan Baki Özilhan, 
32 Devrimci Gençlik Birliği ve Devrimci Liseliler Birliği şubesi adına Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Özdemir, Töb-Deri Yurtsever Öğretmen muhalefeti adına 
Zeki Sarıhan, TMMOB Yurtsever Mimar ve Mühendis Muhalefeti hareketi adına Nahit Öztürkcan yaptıkları basın toplantısında şöyle konuştular: 

"Bugün görev demokratik mevzileri korumak, örgütlerimizin meşruluğunu titizlikle savunmak, tertip ve kışkırtmalara karşı uyanık olmaktır." 


— BOYKOT VE 
DİRENİŞTEN 
VAZGEÇİN 


İşyerlerinde, okullarda yeni tertiplerin hazırlandığını belirten temsilciler, şunları söylediler: 


""Türkeşler, Demirel hükümetinin (o anarşinin kaynakları konusunda 


hulanıklığından yararla- 


(Baştarafı 1. sayfada) 


sonucunu beklemeden Caracas'ı (o terkederken, Suudi Arabistan Petrol 


Bakanı Yamani, fiyatlar konusunda anlaşmaya varılamadığını doğruladı. 
Öte yandan Venezüella" 
lı yetkililerin verdiği bilgiye göre, anlaşma Sağlanamazsa, petrol fiyatları serbest bırakılacak ve her ülke kendi tespit ettiği fiyattan petrol satışı yapabilecek. 

Venezüella'nın başkenti Caracas'ta salı günü çalışmalarına başlayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC' 
in Bakanlar toplantısı dün de şürdü. 

Bauu ajansların bildirdiğine göre. 13 ülkenin Petrol bakanları iki günlük çalışmaları sırasında petrolün taban fiyatını tespit etmek konusunda uzun süre tar- 
'tıştılar. Caracas'taki gözlemciler, özellikle Libya ve İran'ın önerdiği aşırı fiyat artışı talebine karşı, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin muhalefet ettiğini belirtiyor. 

Suudi Arabistan'ın Caracas toplantısı öncesi 
ilan ettiği varil başına 24 
dolarlık fiyatını, tavan fiyat 30 doları aşmamak koşulu ile 2 dolar daha artırdığı bildirildi. 

Önümüzdeki dönemde 
OPEC'in izleyeceği strateji konusundaki tartışma ise, toplantıya katılan bakanların 'yorulduğu' gerekçesiyle yapılamadı. Bu konunun 1980' 
in Mart ayında yapılması beklenen OPEC olaganüstü toplantısında ele alınacağı tahmin ediliyor 


BATI'NIN ENDİŞESİ 
ARTTI 


OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) 

trol zamlarının sanayieşmiş ülkelerdeki ekonomik bunalımı daha da yoğunlaştıracağını açıkladı. 
Örgütun Paris'teki merkezinden yapılan açıklamaya göre, son OPEC toplantısında alınan kararlar nedeniyle sanayileşmiş ülkeler 1976 petrol krizinden daha vahim bir bunalım dönemine girecek. OECD, 1980 yılına kadar sanayileşmiş ülkelerde büyüme hızının sıfıra düşeceğini, enflas- 
.yonunun ise: ortalama olarak yüzde 10'a yükseleceğini öngörüyor. Bu arada, 1980 yılının şonunda sanayileşmiş ülkelerde işsiz sayısının 20 
milyona ulaşacağı bildirildi. Halen, OECD üyesi gelişmiş ülkelerde 16,5 milyon işsiz bulunuyor. 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
'A.Ş. adına sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


“Pusuda bekleyen... 


narak hükümeti halkın uzerine sürmeye çalışıyorlar. Temel hak ve özgürlükleri (ox gasbedecek tertip ve kışkırtmaları yoğunlaştırıyorlar. 

"Boykot ve direniş çağrıları, fırsat kolla yan Türkeşlerin ekme ğine yağ sürecek, baskı, kıyım ve sürgünlere, toplu işten atılmalara, ve kitle örgütlerinin kapatılmasına yol açacaktır. 
Biz bu nedenlerle bugün yapılmak istenen boykotlara kesinlikle karşıyız. 
Herkesi, başta çağrı'yapan kuruluşların yönetici ve üyelerini somut durumu, Türkeşlerin tertip ve emellerini dikkate alarak, sorumlu davranma: 
ya, boykotlara karşı çıkmaya çağırıyoruz. 

"Anti demokratik uygulamalara,sürgün ve baskılara karsı haklı ve ya- 


Eğitim... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
lar çu. Buca ve Bursa 
Eğitim Enstitülerinde çıkan olaylarda birçok öğrenci yaralandı, çok sayıda öğrenci de gözaltına alındı. Adana Eğitim Enstitüsünde de tatil kararanın öğrenilmesinden sonra komandoların, "Komünistlerin hepsini temizleyeceğiz" diye haberler yaydıkları ve huzursuzluk çıkardıkları öğrenildi. 

20 Aralık tarihinden 
11 Ocak 1980 tarihine 
kadar tatil edilen Eğitim 
Enstitülerinde toplam 33 
bin öğrenci öğrenim görüyor. Yetkililer, Eğitim Enstitülerinin, yönetici kademelerde değişiklik ve yeni öğrenci kayıtları yapılabilmesi amacıyla kapatıldığını bildirdiler. 
BUCA'DAKİ OLAYLAR 

Buca Eğitim Enstitüsünde dün sabah okula gelen binlerce öğrenci, Enstitünün kapatılmasını protesto etmek için Buca'nın merkezindeki heykele kadar yürüyüşe geçti. Heykele gelindiğinde “polis ve jandarma birlikleri bütün yolları keserek, topluluğu dağıtmak için harekete geçti ve bütün öğrencileri bir sokağa sıkıştırdı. Öğrencilerin coplahması ve panik sırasında birçok öğrenci ezildi. Bu arada, sokağın başındaki öğrencilerin içinden ateş açanlar oldu ve silahlı çatışma başladı. 


Daha sonra, silahlı olduğu belirlenen bir grup öğrenci, Sağlık Kolejinin arka taraflarındaki sosyal konutlara doğru kaçmaya başladı. Bu sırada yer yer devam eden silahlı çatışmalarda Hasan Hüseyin Küçükoğlu ve Gündüz Sarıdavut adlı polisler tabancayla yaralandılar. 400 öğrencinin gözaltına alındığı olaylar sırasında ateş açanların, Halkın Kurtuluşu Grubuna mensup olduğu sanılıyor. 

BURSA EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜNDE 
Bursa Eğitim Enstitüsünde de okulun tatil edildiğinden haberi olmayıp okula gelen öğrencilere polisin silah ve copla saldırısı sonucu birçok öğrenci yaralandı. Olaylar sırasında çevredeki evlere sığınan öğrenciler de dövülerek evlerden alındı. 
Bu arada 200 kadar öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

Uşak Eğitim Enstitüsünde olayların çıktığı ve durumun gerginliğini koruduğu bildirildi. 

Trabzon'daki Fatih 
Eğitim Enstitüsü'nde dün sabah öğrenci grupları arasında çıkan çatışmada iki öğrenci yaralandı. Konya Eğitim Enstitüsünde de çıkan olaylar sırasında bir öğrencinin yaralandığı bildirildi. 


Manisa” daki 


komando saldırıları 


Meclise getirildi 

CHP Manisa Milletvekili Erkin Topkaya İçişleri Bakanı Mustafa Gülcigil hakkında meclis soruşturması açılmasını istedi. 

Erkin Topkaya yazılı açıklamasında bir süredir Manisa'da komandoların saldırısı ve bazı semtlerin bunlar tarafından kurtarılmış bölge haline getirildiğini İçişleri Bakanına bildirdiğini, ama ancak gerekli tedbirin alınmadığını belirtti. 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür S, AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O .GÜRHAN ERTÜR Ankara Temsilciliği| Doğan Yurdakul / 


sal zeminde, büyük çoğunlukla birleşerek ve halkın desteğini alarak nücadele sdiimelidir."" 


HÜKÜMETE UYARI 


Temsilciler, hükümeti de anarşinin kaynaklarına karşı berrak ve cesur bir tutum almaya çağırdılar, bu yapılmadıkça anarşinin önlenemeyeceğini belirterek, "'Halkı baskı altına alarak, demokratik hakları ve özgürlükleri kısıtlayarak, kitle örgütlerini kapainrak ve yöneticilerini tutuklayarak anarşi önlenemez. Bataklık kurutulamaz"' dediler. 

Örgüt ve kuruluşlara yaptıkları çağrıda ise, örgütlerine sahip çıkmaya, uzun mücadelelerle kazanılan mevzileri koruma- ya çağırdılar. 


BAKANLIKLARDA 
SALDIRILAR 


Öte yandan bazı "stratejik mevkilere"! MHP'lilerin getirilmesinden cesaret alan MHP'li koman- 
“olar bakanlıklarda tahriklerine devam ediyorlar 

Milli Eğitim Bakanlığı karakolunun başma Pol- 
Bir Ankara Şube Başkanının atanmasından sonra, koridorlarda memurlara omuz atılıyor, karşı çıkan memurlar ise karakola götürülüp dövülüyor. 

Bakan Orhan Cemal 
Fersoy'un görevden alınanların eski yerlerine dönecekleri yolundaki genelgesi üzerine bakanlığa gelen çok sayıda komando, Özlük İşlerin- den "Durumunuzu inceliyoruz, yeni bir genelgeye kadar yerinizde kalacaksınız"' cevabını a lınca, burada çalışan memurla ı dövdüler. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığında MHP'li olarak bilinen Hacı Burhan Özfirat'ın müsteşar yardımcısı olması, Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğüne MHP'li Feramuz Durmuş'un atanması, Danışmada birçok olay yüzünden hapse girmiş Yusuf Tabanca'nın görev: lendirilmesi üzerine önceki gün bakanlığa karşı dışarıdan bir saldırı düzenlendi. 
mandonün “Ss Isı sirasında aralarında Yusuf Tabanca da bulunan bazı kişiler memurların üzerine ateş açtılar. Olayda 8 kadar memur yaralandı. Sonradan gelen güvenlik kuvvetleri daha çok saldırıya uğrayan memurlardan o bazılarını gözaltına aldı. 

Sağlık Bakanlığında ise hızla girişilen sürgünlere karşı yapılan direniş ve böykotlar yüzünden, Numune hastanesinde çok sayıda sağlık personeli gözaltına alındı. 

Kültür Bakanlığında da sürgünlerin protesto edilmesi için bakanla görüşmek isteyen personelden bazı kişiler gözaltına alındı. 

Öte yandan Ankara" 
da olayları artırmak isteyenler, Tarım Bakanının rehin alındığı, Sağlık Bakanlığına ateş a- 


çıldığı gibi söylentiler yayıyorlar. Bu söylentilerle memurların tedirgin edildiği ve gergiņlik artırılarak kışkırtmalar için elverişli 


bir ortam yaratılmak istendiği bildiriliyor. 
SEMTLERDE DURUM 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Ankara İl Başkanı Ferit İlsever de, Yıl dız, Akdere gibi semtlerde MHP'lilerin olay çr kartmaya çalıştığını bildirdi. TİKP'nin yaptığı açıklamada önceki gün meydana gelen olaylar şöyle anlatıldı: 


"19 Aralık Çarşam- ba günü saat 13.30 sıralarında sayıları 40'a yaklaşan bir grup ülkücü komando Çankaya Yıldız semtinde evleri silahla taradılar, halka rastgele ateş açtılar. Sünni vatandaşları Alevi vatandaşların üzerine kışkırtarak, Maraş tipi bir kat- 
'iamın provasını yaptılar. 
Saldırganların başını 
"Çilli Ramazan" lakabıyla tanınan MHP'li komando çekiyordu. 


"MHP'li saldırganlar 
Yıldız Mahallesinde daha önce de bu tür saldırı ve kışkırtmalara girişmişlerdi. 

"Öte yandan, Çankaya'nın çeşitli semtlerinde de benzeri saldırıların arttığını görmekteyiz. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3, Cağaloğlu - İstanbul 
Tel:26 52 44 - 22 4954 
pa Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı; İst. GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 
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Bütçe görüşmeleri başladı 


í Sezgin:”Bu bütçe enflasyonla mücadele bütçesi olacaktır” 


ANKARA (ÖZEL) 
ÜTÇE Karma Komisyonu dün Komisyon Başkanı Nurettin Ok başkanlığında çalışmalarına başladı. 
Nurettin Ok'un kısa açış konuşmasından sonra Maliye Bakanı 
İsmet Sezgin 1980 mali yılı bütçe tasarısını sun-E 


(Baştarafı 5. sayfada) DİYARBAKIR'DA 


Diyarbakır'dan Kulp ilçesine gitmekte olan bir minibüste yapılan arama da 5 bin 950 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak minibüs şoförü Mehmet 
Sancar ile Mehmet Sönmez ve Abdülkadir Özkan adlı kişiler gözaltına alındılar. 

UŞAKTA 

Uşak'ta duvarlardaki sol sloganları silen Selim Çelik adlı genç kimliği belirlenemeyen kişilerin açtığı ateşle öldürüldü. 
ülkücü olduğu belirtilen Çelik'e ateş açanlar olaydan sonra kaçtılar. 


ADIYAMAN'DA 


Adıyaman'ın Çölbaşı ilçesinde üç çocuk babası 


Antakya'da... 


Sezgin 39 sayfalık konuşmasında 1980 bütçesinin enflasyonla mücadele bütçesi olacağını ve ekonomik istikrarı sağlayacağını söyledi. 
Türk toplumunun ürettiğirden fazlasını tüketen bir toplum olmaktan kurtarılması gerektiğini belirten Sezgin, Tirkiye' nin zengin yeraltı ve yer- 


Mehmet Aytaç adlı bir işçi çarşıdan Yenimahalle semtindeki evine giderken yolda iki kişinin yaylim ateşine tutuldu. Beş yerinden vurulan Aytaç olay verinde can verdi. 


İSTANBUL'DA 


İstanbul'un Halıcıoğlu semtinde bir fotoğrafçı dükkanına açılan ateş sonucu bir baba oğul vurularak yaralandı. 

Halıcıoğlu, Keçecikülah sokakta bulunan Zeki Polat'a ait dükkana saat 18.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz bir kişi tabancasıyla ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucu Zeki Polat ile oğlu Ekrem Polat yaralandılar. 
Okmeydanı SSK Hastanesine kaldırılan baba oğuldan Zeki Polat'ın durTumunun ağır olduğu bildirildi. 


üstü kaynaklarına sahıp olduğunu belirtti. 
Konuşmasının daha sonraki bölümünde Türkiye ekonomisinin genel bir değerlendirmesini yapan Sezgin, yurttaşlar arasındaki gelir dağılımınn büyük farklılıklar taşıdığını, bunların giderileceğini söyledi. Ödemeler dengesi ko- 


nusunda ise son yıllarda hızla büyüyen dış ticaret açığının giderilmesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiğini anlatti. 

Maliye Bakanı yatırmlar, ithalat, ihracat konuları, dış kaynaklar, para ve kredi sorunu, enflasyon konularında bütçenin önerilerini 'anlattıktan sonra, dünya çapında ekonomik duruma da değindi. Türkiye'nin içinde bulunduğu eko-` nomik bunalımın dünyada da görüldüğünü belirten Sezgin, hemen her ülkede sorun olan enflasyon ve petrol buhranı üzerinde durdu. 


Adana Sıkıyönetim Komutanlığı gazete dağıtım araçlarının korunacağını bildirdi 


ADANA(AA) 
DANA Sıikıyönetüm Komutanlığı 


g^zete dağıtım araçlarının güvenlik görevlileri tarafından korunacağını bildirdi. 

Sıkıyönetim Komutanlığı Basın Halkla İlişkiler Şubesinden verilen bilgiye göre, Adana'dan Güneydoğu illerine gazete götüren araçlara motorize ekipler refakat edecektir. Adana'daki saat 21.00'de Güneydoğu illerine hareket eden gazete 


-dağıtım araçlarını Adana' 


dan Kömürler'e kadar Adana'da görevli güvenlik kuvvetlerinden oluşan 


— motorize bir ekip, Kö- 


— (Baştarafı 5. sayfada) işlem yapardık. Bu kişileri partiden .atardık. Görevden almak bir nöbet değiştirmektir. Tasfiye değildir. Ben görevden aldığımız arkadaşların da CHP'liliğinden, sol doğrultularından şüphe etmiyorum." 

Elmas, hizipçiliğin önlenmesi konusunda görüşlerini ise şöyle açıkladı: “Hizipçiliğin önlenmesinin bir tek yolu vardır. Yönetimde bu- 
«lunan. kişilerin benden; 


ondan demeden tüzük maddelerini herkese eşit olarak uygulamaları, bun- 


da kararlı davranmalarıdır." 
"SOL KANAT" 
AÇIKLAMASI 


CHP Genel Yönetim 
Kurulunun İstanbul İl Örgütünü feshetmesinden sonra dün bir basın açıklaması yapan ve kendilerini “sol kanat" olarak adlandıran milletvekilleri, bu durumda Parti Mecli- 


sinin bir an önce oluşturulmasının daha da zorunlu hale geldiğini belirttiler. 

"Sol kanat" milletvekilleri parti programına, parti tüzüğüne ve yasal yollara göre seçilmiş tüm kurul ve kişilerin görevden alınmalarına karşı olduklarını açıkladılar. "Sol kanat" milletvekilleri hizipçiliğe karşı çıkıldığı iddiasıyla, Genel Yönetimin hizipçiliğe 


olanak tanıdığını da ifade, 


ettiler. 


(Baştarafı 1. sayfada) yetiştiren yöresi olarak biliniyor. Buradan elde edilen haşhaş, doğu illerimizdeki imalathaneler de önce baz morfin, daha sonra eroin haline getiriliyor. Merkezleri İstanbul ve Ankara'da bulunan şebekeler, Doğudaki çok sayıda imalatçıdan topladıkları eroini biraraya getiriyor ve çıkış yollarını ayarlıyorlar. Genellikle yabancı uyruklu kişiler kullanılarak Avrupa'ya sevkedilen eroin, burada Türk, Alman, İtalyan, Fransız yeraltı şebekelerine teslim ediliyor. 


ALIŞ— VERİŞ 


Eroinin Avrupa'da çok aranan yasadışı bir uyuşturucu madde olarak karaborsada bulunması nedeniyle yüksek kârlar elde eden Türkiyeli şebekeler, kazandıkları dövizlerle Doğu Avrupa ve Batıdaki silah fabrikaları ve tüccarlarıyla ilişkiye geçiyorlar. 
Avrupa'da toptan fiyatına aldıkları, piyasada serbest olarak satıldığından ucuza malolan silahları deniz ve kara yoluyla Türkiye'ye sokan şebekeler, bunların bir kısmını yerli piyasaya,diğerini ise Orta Doğu ülkelerine sevkediyorlar. 


YUKSEK KÂRLAR 


Sıkıyönetimin ilanıyla birlikte aramaların çoğalması ve anarşik olayları artmasıyla silah fiyatlarının çok yüksek düzeylere ulaşması kaçakçılara korkunç bir kär imkanı “ağlıyor. Bu durumda, Türkiye'de 250 bin liaya kadar alıcı bulan 
2us malıKlaşinkof nakınelı tabancalar, kaşakçılara sadece 3 gram oine mal oluyor. Kazakçınık genellikle "pis" 
re "temiz" işler diye iki 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Eroin ve silah... . 


dala ayrılıyor. Bir kısım kaçakçılar eroin ve silah işleriyle uğraşırken, digerleri bu konulara karışmiyor, elktronik araç, fabrika hammaddesi, kahve, sigara, döviz, makyaj malzemesi nakliyatı gibi faaliyetlerde bulunuyorlar. Pis işlerden kısa zamanda “astronomik kârlar elde eden bazı kaçakçılar, temiz işlerle uğraşmaya geçiyor, hatta bazıları bu kademeden sonra yasal yatırımlara girişerek nüfuzlu ve saygıdeğer işadamları haline geliyorlar 


HİMAYE 


Silah ve eroin kaçakçılarının, gimrük kapılarını, emniyet örgütünde bazı yetkilileri, bakanlıklardaki bazı kilit noktaları bağladıkları ve parlamentoda nüfuzlu dostlara sahip oldukları biliniyor. Kaçakçılık böylece genellikle rahat bir iş olarak yürütülüyor. Ve bu durum Türkiye'deki anarşi ortamını kızıştırmak için ülkemizdeki ateş- li silahların artmasını isteyen güçlerin işine yarıyor. 


Ünlü silah kaçakçılarından biri olan Kral Sami'nin, etkili bir parlamenter çevreye sahir olduğu söyleniyor. Bu yılın başında, Ordu'da bir kulübü basan Kral 
Sami ve iki kardeşinden 


birinin olaydan sonra tutuklanması ve daha sonra etkili çevrelerin araya girmesiyle bunların tahliye edilmesi bilinen örnekler- den biri. Bu olayda, Kral Sami'nin avukatlığını,daha önce Gaziantep'te ağır ceza hakimliği yaparken istifa etmiş birinin yapması da kaçakçılık şebekelerinin işbirliği açısından dikkati çekmişti. 

Sami'nin en önemli dostu olarak, Ordu milletvekillerinden biri 

gösteriliyor. Silaha merakıyla ün yapmış olan bu kişinin, Ankara' 
da büyük'bir otelin sahibi olan Sami'yle toplantılar yaptığı ve çeşitli transferlerde Kral'ın rolü bulunduğu bildiriliyor. 

Kral Sami bir önceki dönem bağımsız milletvekillerinden biriyle de yakın ilişki içinde. Bu kişi aşırı sağ görüşleriyle ve usulsüz olarak aldığı 2 buçuk milyonluk krediyle tanınıyor. Sami' 
yi koruyanlar arasında, yerel emniyet örgütüyle çelişmeye düştüğünde kendisine yardımcı olan CHP'li bir senatör de var. 

Ordulu oiarak bilinen 
Sami, aslen Giresun'un Alucra ilçesinden. Birkaç yıl önce, Trakya'da Istranca dağlarında silah sevkederken silahlı çatışmada yakalan ve resmi birçok gazetede yayınlanan Sami'nin, o günden bu yana önemli bir gelişme kaydettiği belirtiliyor. 


ANKARA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1— Kraft kağıdı ve kağıt torbaların nakliyeleti yaptırılacaktır. 
2— Bu ihaleye ait şartname şirketimiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
* 3— Teklif mektupları en geç 26.12.1979 


saat 15.00'e kadar şirketimiz Eğitim Mü- 


gü dürlüğüne verilmiş olacaktır. Postadaki vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4— Şirketimiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


Basın: 25987—1356 


YURTDIŞ4 BÜROLARI 
ALMANYA 
Burgsir. 78 95 Rue de la 
6 Frankfurt 

[M 60 | 75017 Paris 


Tel: 
0611 437 595 


FRANSA BELÇİKA 
188 rue 
1osaphat, 
1030 Brüxelles 


Jonguiere, 


Tel: 6472120 


mütler'den Bircik köprüsüne kadar da Gaziantep güvenlik kuvvetlerinden oluşan motorize ekipler koruyacaktır. Bu ekipler gazetelerin normal dağıtımını sağlayacaktır. 


(Baştarafı 1. sayfada) kendisı yazıp kendisi tasdik ederek gönderdi. 
sözkonusu olayla ilgili raporları Morg Şubesinin hazırlaması ve daha sonra dosyaya film ve müşaha- de kağıtları eklendikten sonra Adli Tıp Meclisinin incelemesi gerekirken 
Gök bu yolu izlemedi: 


(Baştarafı 1. sayfada) yüzlerce kamyon,dağıtım yapamadan geri döndü. 

Türkiye Şoförler Sendikası üyesi olan Tahmil Tahliye işçilerinin , işveren ve aracı müteahhit durumundaki Dörtler Şirketi- nin sözleşme görüşmelesine oturmaması üzerine greve başladıklarını belirtirken, Dörtler Şirketi yetkilileri TKİ'nin bu yıl Tahliye ihalesini henüz sonuçlandırmaması ize- 


rine, şirketlerinin bu işi - 


sürdürüp sürdürmeyecoği- 
“nin Kesinlik kazanmadığını, bu nedenle toplusözleşmeyi imzalamaktan kaçındıklarını öne sürdüler. 

İŞÇİLER NE DİYOR? 

Çoğunluğu Erzurumlu, Karslı ve Erzincanlı olan ve yıllardır bu işte çalışan Tahmil Tahliye işçileri,artan hayat pahalılığı karşısında zor durumda kaldıklarını, Dörtler Şirketinin ihale meselesi uzadığı için sözleşmenin sonuçlanmadığını, bu nedenle greve çıkmaktan başka yolları kalmadığını açıkladılar. 

İşçiler, ayrıca sözleşme yapmalarına rağmen iş olmadığı günler kendilerine ücret ödenmediği ve bazı dönemlerde işlerine son verildiğini söylüyor ve işgüvenliği istiyorlar. 


Hasan Erkılıç... 


(Baştaratı 1. sayfada) Nazimiye jandarma karakoluna bir diğeri de Tellik köyüne durumu haber vermeye gittiler. 

Dün sabah köylüler 
Dereova nahiyesine - giderken yol üzerinde Hasan Erkılıç'ın cesedinin bulunduğu haberini verdiler. 

Dursun Doğan, Ali Digan ve Doğan Yıldız Tellik köyüne doğru yol aldıkları sırada, Necmi adlı bir şöförün idare ettiği otoda, daha sonra yollarını kesen iki saldırga- nın bulunduğunu ve kendilerini gecerek ilerde pusu kurulan yere doğru yol aldıklarını bildirdiler. Olayla ilgisi henüz tam olarak belirlenem.eyen Necmi adlı şöför güvenlik görevlilerince gözaltına alındı. 


rica ederiz. 


KAHRAMANMARAŞ KATLİAMININ TERTİPÇİLERİNDEN HESAP SORULMALIDIR 


TÜRKİYE 
İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


İSVEÇ 

Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
1 tr. 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


HOLLANDA 


Adli Tıp... 


ihale askıda... 


HALKIMIZA 
ÇAĞRI 


Partimiz avukatları, Kahramanmaraş katllaminda caniler tarafından mağdur edilen yurttaşlarımızın haklarını savunmak için, Adana'da sürmekte olan duruşmalara katılmaktadır, Halkımızı ücretsiz olarak müdahil vekilliği yapan avukatlann giderlerini paylaşmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz. 

Bağışta bulumacakların bağışlarını Türkiye İşçi Köylü Partisi adma TC Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi 630/164 Nolu hesaba göndermelerini 


İSVİÇRE 
Ch. des Cotes I 


m e mn ei — 


Aydınlı 


Sanayicilere göre IMF reçetesi beklenen olumlu sonuçları doğurmadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

STANBUL Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çavuşoğlu, geçmiş dönemde IMF'nin yeşil ışığı- nın aylarca beklenmesinin ekonomiyi alt üst ettiğini, sokaktaki anarşiyi ekonomi çarkının içine soktuğunu, IMF' 
nin sunduğu reçetenin uzun pazarlıklara rağmen genel yapısı ile kabul edilmesinin beklenen yararı veremediğini belirtti. 


İSO'nun önceki günkü meclis toplantısında, yeni dönem Yönetim Kurulunun 1980 yılı Çalışma Programını açıklarken bir konuşma yapan 
Şaban Çavuşoğlu, eko- 
.nomik, sosyal ve politik sorunların 80'li yıl- 


lara da sarkma istidadı gösterdiğine, 1978 yılında döviz darboğazı 


nedeniyle yüzde 50-55 kapasite ile çalışmak zorunda kalan sanayi sekörünün, geçen yıl bu 


oranın da altında kalarak yüzde 40-45 oranında kapasite kullanabildiğine işaret etti. Çavuşoğlu, "çıkarılan kararname ve tebliğlerle ekönomiye (o gereğinden fazla müdahale edilerek, özel sektör aleyhine KİT'lere ve kooperatiflere yaklaşım neticesin- de ekonomik yapıda yeni verimsizliklerin doğmasına sebebiyet verildiğini"' söyledi. 


Ekonominin 1979 yılında mücadele ettiği problemler üzerinde de duran Çavuşoğlu, KİT' 
lerin ürettiği temel hammaddelere uygulanan yüksek fiyatlar ve politik istihdamın rantabl ve rasyonel çalışma prensiplerini zedelediğini anlattı, Sık sık uygulanan kur ayarlamaları ve devalüasyonların enflasyonu kamçıladığını ve devlete olan güveni sarstığını söyleyen Şaban Çavuşoğlu, 
177 milyar liraya varan 
para hacminin fiyatların 


beklenmedik boyutlara ulaşmasına neden olduğunu belirtti. 

İSO Yönetim Kurulu 


Başkanı, mal mukabili ithalattan doğan dış borçların ödenmemesi- 


nin hem devletin hem de ithalatı yapan sanayici- nin dış itibarını zedelediğini, bütün bunların üzerinde sanayicilerin devlet bürokrasisinin çarkları arasında sıkıştırıldığını sözlerine ekledi. 

Şaban Çavuşoğlu konuşmasının ikinci bölümünde, yeni göreve gelen hükümetle, diğer iktidarlarda olduğu gibi temaslarını sürdürerek sanayiciyi her yönden güç durumda bırakan mevzuatın meşru ve makul ölçülerdeki değişikliklerinin takipçisi olacaklarını belirtti. 

Çavuşoğlu, kompütür 
vasıtasıyla halen 5880 
üyesi olan İstanbul Sanayi Odasının "sanayi envanteri''nin yapılacağını da sözlerine ekledi. 


Morg Şubesinde binlerce dosya ve yazılması ge 

reken rapor varken Gök' 

ün sadece bu dosyayı 

alıp rapor yazması dikkat çekti Adli TıpKurumu Başkanı Prof. br. Şemsi 
Gök yolsuzluklarını basına aksettirdiği gerekçesiyle kurum çalışanlarına baskı yapıyor. 


DÖRTLER ŞİRKETİ 
YETKİLİLERİ 
BÜROKRASİDEN 

ŞİKAYETÇİ e 

Yedi yıldan beri TKİ' 
ye bağlı Kömür Tevzi Depolarında boşaltma ve sevk işlemini üstlenen Kuruçeşme'deki Dörtler 
Şirketi yetkilileri, bürokrasinin sorumsuz tutumundan dolayı bu yıl ihale işleminin uzun süre askıda kaldığını ve hâlâ kesin bir sonuca kavuşmadığını belirtiyorlar. 

İstanbul'un çeşitli yerlerinde özel vinçlere, depolara ve kamyonlara sahip olan Dörtler: Şirketi yöneticilerinden Murtaza Görgün, "İşçilerle bir sorunları olmadığım, ihale kesinleştiği takdirde hemen sözleşmeye oturacaklarını ve kısa sürede sonuç alacaklarını umduklarını söyledi. 

Görgün, bu yıl yapılan ihale şartnamesinde bazı anti-demokratik ve mevcud iş kanununa dahi aykırı maddelerin de bulunduğunu kaydederek 
“Ömeğin 9. maddede devlet fazla mesai karşılığı ücret ödemekten kaçmak istemektedir" dedi. 

Kış ortasında kömür dağıtımını durdurarak hayatı büyük ölçüde etkileyen grevin ihale, sorunu kesinleştikten sonra kalkması bekleniyor. 


Özgeçmişi... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


minde atıldı. Aynı dönem 256 sanıklı THKP- 
C davasında yargılandı ve 2,5 yıltutuklu kaldı. 
Tahliye olduktan sonra bir süre Haliç Halk Birliğinde yöneticilik yaptı. Yöneticiliği sırasında 
bir bildiriden dolayı 4 
yıl iki aya mahkum oldu. 
Hasan Erkılıç, mahkumiyeti sırasında cezaevindeykeh 1978 yılında Türkiye İşçi Köylü Partisine katıldı 

Mahkumiyetini tamamladıktan sonra bir süre İstanbul'da çalışan Hasan Erkılıç, bu yıl kurulan TİKP Nazimiye İlçe Başkanlığına getirildi. İlçe Başkanlığı sırasında Apocuların çeşitli saldırılarıyla karşılaşan Erkılıç, nişanlı olup, önümüzdeki ay evlenecekti. 


ABONE OCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir, 


Servet beyannamelerindeki... 


(Baştarafı 1. sayfada) duruldu ve bazı kanun tasarıları üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
Görüşmeleri tamamlanarak TBMM'ye sevkedilmesi kararlaştırılan tasarılar arasında servet beyannamelerinin iadesini sağlayacak kanun teklifi, devletten yardım talep eden 65 yaşını doldurmuş bütün ihtiyac sahip leri ile hiç bir geliri olmayan dul ve yetimlere maaş bağlanmasını öngören kanun tasarısı ve çiftçilerin götürü vergi sınırlarını değiştiren kanun tasarısı da bulunuyor. 
Ayrıca, veraset ve intikal vergisindeki değişiklikleri içeren kanun tasarısı da TBMM'ye sevkediliyor. 

FEYZİOĞLU VE 
ARKADAŞLARININ 
YASA TEKLİFİ 


Öte yandan, CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, CGP senatörleri Orhan Öztrak ve Sami 
Turan ile birlikte Meclis-Başkanlığına verdikleri kanun teklifinde, veraset ve intikal vergisinin degiştirilmesini istediler. 

Feyzioğlu dün yaptığı açıklamada, 1959'da yürürlüğe giren o vergi kanunundan bu yana fiyatların 15 kat arttğını, buna karşın vergi tarifesi ve vergiden istisna sınırlarını gösteren rakamların değişmediğini belirterek şöyle konuştu: 


"Hazırladığımız teklif ile istisna hadleri 12 katına yükseltilmiş ve vergi tarifesi de, dilimlerdeki miktarlar 5 kat artırılarak daha yumuşak bir hale getirilmiştir." > 


Liranın değeri... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


ce, Türk lirasının çapraz kurları düzeltilmiş oldu. 
Türk ekonomisinin içinde bulunduğu darboğaz ve liranın sürekli değer yitirmesi, çapraz kur farklılıklarını gidermeyi, bir devalüasyon niteliğine büründürdü. Oysa, ekonomisi nispeten istikrarlı bir ülkede çapraz kur düzenlemeleri yapılırken, o ülke parasının degeri bazı para birimlerine göre düşürülür; bazılarına göre ise yükseltilir. 

Bilindiği gibi Ecevit hükümeti döneminde de çapraz kur ayarlamaları yapılmış, ancak bu ayarlamaya bir devalüasyon görüntüsü vermemek için önemsiz bir Avrupa para birimi karşısında liranın değeri yükseltilmişti. 

Dün gerçekleştirilen uygulama ile, lira, en büyük değer yitirişine 


Avusturya şilini karşısında uğradı. Bu para karşısında liranın değer yitiriş oranı yüzde 7,1'i buldu. Türk lirasının Batı Alman Markı karşısındaki değer yitiriş oranı ise yüzde 4,8. 

Yeni uygulamaya göre, Türk lirasının sözkonusu 10 para birimi karşısındaki karşılaştırmalı değerleri şöyle: 

Avusturya şilini 262, 
74 ve 281,57 lira. Batı 
Alman markı: 1928, 07 
ve 2021,95 lira. Belçika frangı: 120,00 ve 124,46 lira. Fransız frangı: 826, 01, ve 859,95 lira. Hollanda florini: 1753,13 ve 1833,42 lira. İsveç kronu: 827,76 ve 840,13 lira. İsviçre frangı: 2138, 
34 ye 2184,76 lira. 100 
İtalyan lireti: 427,87 ve 432,47 lira. Norveç kronu: 693,77 ve 701,82 lira. 


Ecevit hükümeti --- 


(Baştarafı 1. sayfada) 


sindeki eşkiya tarafından işgal edildiğini söyleyerek, MHP'nin terör eylemlerinde rolü olduğunu tekrarladı. 


Dün, Gümrük ve Tekel Bakanlığının basılması konusunda basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Gümrük ve Tekel Bakanlığındaki olayın münferit bir olay olmadığını belirtti. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, çeşitli kuruluşlarda benzeri eşkiyalıklar olduğunu söyledi. Devlet dairelerinin kilit mevkilerinâ militanların getirildiğini söyleyen Ecevit, Pol-Bir'li polislerle de iş- 


birliği yapılarak ve bun- 


lar devreye sokularak ka- ba kuvvete ve yıldırma harekatına ( girişildiğini söyledi. 


Daha büyük olayların olmasını jandarmanın önlediğini sözlerine ekleyen Ecevit şöyle konuştu: “Gerede olaylarının tabancalı kışkırtıcısı can Gümrük ve Tekel Bakanı- nın, son zamanlarda pişmanlık duyduğuna dair bir izlenim edinmiştik. 
Ancak şimdi görüyoruz ki eski hastalığı nükset- 


3 aylık 675 TL 
Gaylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


İLAN TARİFESİ 
Yurtdışı 2.4.6. sayfalar (Sūwn snt 250 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sūtun;snt) 300 TL T28. sayfalSütun /snt.) 400 TL O'S. sayfa renkli (Satun/snt.) 
500 TLO Yay m ilanı (Sütun/sat.j 100 TL O 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 stün/snt.) 500TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


miştir. Olaylardan sadece bakan değil hükümet de sorumludur." 


"Bu durumda Demirel bizden neyin işbirliğini bekliyor." diye konuşan Ecevit, bu olayların sorumlusu kimse, görevden alınmadığı takdirde hesap soracaklarını belirtti ve "hükümet yasa çizgisine gelmezse anarşiyi önleyemez" diye konuştu. 


Ecevit bir soru üzerine, "MHP'nin terör eylemlerinde önemli sorumluluğu olduğunu tekrar ifade ediyorum. MHP ve yan kuruluşları anarşiyle ilgilidir. Yargıya saygım vardır. Yeterince kanıt ve bilgi birikimi olmuştur." 
dedi. 


GÜMRÜK VE TEKEL 
BAKANI ÇAKMAK 


Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Çakmak, Bakanlar Kurulu sürerken yaptığı açıklamada, olayın bakanlığa daha önceden yerleştirilmiş aşırı solcu ve militan bir kadronun, bakanlık dışındaki yandaşlarının dateşvik ve desteğini alarak yaptığı bir hareket olduğunu öne sürdü. 


829-0183 


TR 


finm sonunda eski arkadaşlarına bir çağrı yayınladı. Tanlak, çağrıda şöyle diyor- 
“Arkadaşlar belki hepimiz bu kan denizinden sağ salim çıkacağız. Türkeş'in dediği gibi davadan döneceğiz. Tertemiz yeni bir dünyaya doğru emin adımlarla yü- 


DAVADAN DÖNEREK 


CİNAYET ŞEBEKESİNİN İÇYÜZÜNÜ AÇIKLA YAN ESKİ KOMANDO, ARKADAŞLARINI DOĞRU YOLU 


İZLEMEYE ÇAĞIRDI 


ömer Tanlak'ın çağrısı: Dik yokuşlara 


rüyeceğiz. 


"Benim için herkes bu davanın yükünü çekemez, bu dava yürek işidir, o da zaten korkaktı, onun için gitti diyecekler. Şimdi bu lafları dinleyecek olan sizler 'Peki ya bu adam basına açıklama vaptı, korkak olsaydı öldürüleceğini bile bile böyle bir şey yapar mıydı?' diye düşünmeyeceksiniz bile. Neden biliyor musu- 


Davadan dönerek, gördüğü bildiği olayları basına açıklayan Ömer Tanlak, itira— 


artık bu korkuyu. Çekin yöneticinizi; 


uzun zamandan beri arkadaşım olan birisine, belki birçok kez beraber dövüştüğümüz birisine, Ama bu emri verecek olanlar şunu iyi bilsin ki, o yine benim arkadaşımdır. Çünkü biliyorum ki benim bu kişiye bir düşmanlığım yok, onun da bana. 
O sadece çıkarcı çevrelerin pis siyasetine alet olarak karşıma gelecektir. Benim için emir alan arkadaş, benim sana düşmanca davranacağımı düşünme, böyle bir tepki görmeyeceksin, Sadece gelirken kime neye hizmet ettiğini düşün yeter. 
"Sizlerle tek tek konuşmak isterdim ama buna imkan yok, 

“Hangimiz, hangimiz neyi savunduğumuzu biliyoruz? Hangimiz Türkiye'de oynanan emperyalist oyunları kavrayabildik." 


sürülen arkadaşlarım, atın artık bu korkuyu 


nuz? Çünkü korkuyorsunuz! 
“Davaya ters düşen laflar söylendiğinde ne yapıldığını hepiniz biliyorsunuz. Atın 'Bizi nereye götürüyorsunuz? Siz neden bizleri, gençliği dik yokuşlara sürüyorsunuz?' deyin. Ama bunların kemikleşmiş adamlarıyla,yalnız konuşmayın. Çünkü sizi ölüm!: tehdit edeceklerdir. 
"Bunların hiç birini yapamazsanız, gidin yine o kişilere 9 ışık hakkında bildiklerini sorun. Eminim ki hiç biri bilemeyecektir. Tam bir cevap gelirse isterseniz gene girin olaylara. 
“Arkadaşlar belki sizlerden birine benim öldürülmem için emir verecekler, Belki 


{Tanlak'ın açıklamalarında adı geçen kisiler ve eylemleri 


Eski komando Ömer Tanlak'ın "İtiraf" ında birçok kişinin adı geçti ve bunların eylemleri açıklandı. Bu bilgilerin büyük çoğunluğu daha önce yayınlanmamıştı ve kamuoyuna duyurulmasıyla bazı karanlık olayların aydınlanması sağlandı. Kişiler ve eylemleriyle ilgili kısa bilgiler şöyledir: 


T.ALPASLAN TÜRKEŞ: MHP Genel 


-— Başkanı. 


2. NECATİ GÜLTEKİN :MHP Genel Sekreteri, Komandoları polisin elinden kurtarıyor. 

3. AGÄH OKTAY GÜNER: 2, MC zamaninda Ticaret Bakanı. Abdurrahman Sağkaya'yı Antbirlik Genel Müdürlüğüne atadı. 
"Fabrikayı neden bu AP'lilerden arındırmıyorsunuz?” sorusunu soran Sağkaya'ya, “Arındırmak istiyorum ama, AP şu anda çok güçlü, Henüz bizim gücümüz yeterli değil" diye cevap gönderdi. 

4.ALİ FUAT EYÜBOĞLU: Yozgat MHP 


Milletvekili. Etlik Ülkü Ocağını kızının düğü- 


nüne davet etti. Gelen 7 kişilik ülkücü komando grubunü ağırlayıp konuk etti, 

5, METE BEŞEN: MİSK Genel Sekreteri. 
Antalya Aksu İplik Fabrikasında iki işçinin 
öldürülmesi olayına karışan komandolara 4 
bin lira para yardımı yaptı, "Ne zaman ihtiyacınız olursa yine gelin" dedi. 

6. ABDURRAHMAN SAĞKAYA: 1977 
sonlarında Antbirlik Genel Müdürü. Ömer Tanlak'ı ve Baki Ceylan'ı işe aldı. Aksu İplik Fabrikasında MHP-AP, MİSKTEKSİF çatışmasında MHP'lilere yardım etti. "Vurucu tim" gönderdi. "Asın, kesin “diye emir verdi. 
Genel Müdürlük arabasının komandoların eylemlerinde kullanılmasına izin veriyordu. 

Halen Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müşavir Uzman, dizinin yayınlanmasından son- 


Komandolar silahla yakalandığı zaman, onları ifade almadan kurtaran MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin ve Türkeş 

ra izine ayrıldı. 

7. ATALAY DOĞAN: 1977 sonlarında Aksu İplik Fabrikasında Müdür. Ankara'da yetişmiş bir militan, Komandolara Töb-Der'in mühürlenmiş Genel Merkezinde soygun yaptırıyor ve Çalınan evrakları teslim alıyor. 

8. HALİL AĞA: Afşin'de MHP'li komandoların eylemlerini yönetiyor; para ve silah yardımı yapıyor; halkı kışkırtıyor. (1975-76) 

9. ŞÜKRÜ DÜZ: 1976-1977 döneminde Etlik Lisesi Müdürü. 7.65 çapında silahını okulda hakimiyet kurmak için eylem yapan komandolara verdi. Halen Esenevler Lisesinde coğrafya öğretmeni, Tanlak'ın açıklama larından sonra izine ayrıldı. 

10. HAMDİ CANKILIÇ: Kızılcahamam Emniyet Amiri. Komando Kemal Cankılıç'ın babası, Tanlak'a 7 bin lirava silah satmak istiyor. Kızılcahamam'da komandoları, gazinosuna kabul etmeyen bir zazinocuya telefon ederek, içeri alınmalarını sağladı. 

11. SEYFETTİN ÖNAL; Etlik Ülkü Ocağı Başkanlarından. Komandolara silah veriyor, MHP Genel Merkezinden verilen emirleri iletiyor. Ayşe isimli ülkücü kızdan aldığı yüksek tahrip o gücüne sahip kalıbı Erhan Dağlı adındaki sol görüşlü kişinin evine atılması için emir verdi. "İtiraf yay mlanıncaya kadar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında çalışıyordu "İtiraf "ta adının yayınlanması sırasında Süt Endüstrisi Genel Müdürü Latif Gökçek'in özel kalemine alındı. SEK — Genel Müdürlüğüne yeni atanan Latif Gökğek MHP'li Cengiz Gökçek'in kardeşi. 

12. REMZİ YILDIZ: Müteahhit. Evinde 


toplantılar yapıyor. Komandolar tarafından sıkı bir- şekilde korunuyor. K. Maraş'tan Ankara' ya dinamit naklettiriyor. MHP'nin büyük - yürüyüşünde dinamit ve bomba sakladığı söyleniyor. Erol Türkmen'i evinde saklıyor. 

13. NURTAÇ YILDIZ: Remzi Yıldız'ın kızı, Erol Türkmen'in katıldığı Ümit Doğanay cinayetindeki kız olduğu sanılıyor. 

14. AYŞE: Komandolara evinden tahrip kalıbı veren ülkücü kız. 

15. EROL TÜRKMEN: MHP Gençlik Kollarının -gezginci katili, Çeşitli şiddet olayları ve cinayetlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı. o Piyangotepe katillerinden. 
Olaydan önce semtte görüldü ve katliamdan sonra MHP Genel Merkezine gitti. 

Etlik Lisesi önünde İsmail Özcan'ı vurdu 

Dostlar Kıraathanesinde Erdal Şahin'i öl- 


Antbirlik'te komandolara işçilerin üzerine saldırma emrini veren Antbirlik Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya. 


dürenlerden, 

Metin Öztürk'le beraber yere yatırdığı kişileri öldürme teşebbüsü polis memuru Ahmet Tekbaş tarafından engellendi. 

İncirli Lisesi önünde bir kız çocuğunu yaraladı. 

Salon Uyanık'ın bömbalanmasını planladı, 

Davadan döndüğü için Ömer Tanlak'ı öldürmek üzere MHP Gençlik Kolları Genel Merkezine çağrıldı. 

Prof. Ümit Doğanay cinayetine katıldığı söyleniyor. Halen aranmakta. 

16. ALİ BÜLENT ORKAN: Erol Türkmen'le Piyangotepe katliamını yapanlardan. 
Olay yerinden Murat marka arabayla ayrılarak MHP Gençlik Kolları Genel Merkezine geldi. 

Etlik Pazariçi'nde bir araba kurşunladı. 

Metin Öztürk'ün öldürülmesinden sonra Etlik Lisesini kurşunladı. 

Salon Uyanık adlı kıraathane“ önünde üç kişinin vurulması olayından tutuklandı. Geçen yıl sahte evrakla tahliye olarak cezaevin- den kaçtı. 

Prof... Ümit Doğanay cinayetine Erol Türkmen ile birlikte katıldı. 

17. HASAN ÇAĞLAYAN: Ü'kücü Gençlik Dernekleri Genel Başkanı, 1976-1977 yıllarında ülkücülere seminerler verdi, 

18. BAKİ CEYLAN: Dinamitçi, Evi cephanelik olarak kullanılıyor. Evinin altın- daki depo hem komandoların üstü, hem de barınağı olarak kullanılıyor. (Yunus Emre caddesi Ülkü Ocağı karşısındaki bina No: 4) 

Yıldırım Beyazıt Sanat Okulunda Sefa Taşçıer'i başından bıçakla yaraladı. 

Mühürlü TöbDer Genei Merkezine girerlerden. > 

Antalya'da Aksu İplik Fabrikasında; iki işçinin öldürülmesi olayında silah kullandı. 

Antalya TEKSİF Bölge Başkanının evini ve arabasını bombaladı. 

Antalya CHP İl Merkezinin havaya uçurulmasını önerdi. 

MİSK'ten Şahin adına aldığı sahte kimlikle Tarsus'ta bir fabrikaya yönetici oldu. 

Atadan Caddesinde solcu grupla çatışma- da silah kullandı, polise karşı da silah kullandı. 

Emek Mahallesinde seri halinde gasp yaptı. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kurumda teknik ressam olarak çalışırken, dizi nin yayınlandığı günlerde tutuklandı. 

19. ABDURRAHMAN SARI: Etlik Ülkü Ocağı Başkanlarından. Piyangotepe katlia- 


mından önce esnafa dükkanlarını kapat. 
maları için emir verdi. Aynı gün "Akşama silah lazım olabilir" dedi. Katliamdan önce Aşağı Eğlence'de Erol Türkmen ve Ali Bülent Orkan'la dolaştığı görüldü. 

Emek Mahallesinde Baki Ceylan ile birlikte silahlı gasp yaptı. 

20. CEVDET ÇANKAYA: Antalya'da Aksu İplik Fabrikasındaki eylemler için Ankara'dan özel olarak getirildi. Abdurrahman Sağkaya'nın oluşturduğu "vurucu time katıldı. . Abdurrahman Sarı'nın Etlik Ülkü Ocağı Başkanı olduğu sırada Yönetim Kurulu üyesi idi ve Halim adlı ajana işkence 


yaptı. 

21, İLİMDAR YAĞMUR: İncirli'de oturuyor. Etlik'teki eylemlere militan olarak katıldı. Atadan Caddesindeki silahlı çatışmada silah kullandı. 1977-1978'de İncirli 


Lisesi önünde bir'kız çocuğunun vurulduğu ` 


olayda silah kullananlardan. 
22. SABAHATTİN GÖZLÜKAYA: (Kolombo): Erdal Şahin'i öldürenlerin Erol 


- Türkmen ve Ali Bülent Orkan olduğunu 


Tanlak'a söyledi. İncirli Lisesi önünde kız çocuğunun vurulması olayından cezaevinde yattı. Etlik'te komandoların çeşitli eylemlerine silahlı olarak katıldı. Tanlak'la beraber bir sire MHP Çankaya Gençlik Kollarında militanlık yaptı. MHP Çankaya Gençlik Kollarının silah ihtiyacını Etlik'ten getirdiği silahla karşıladı. Uyanık Kıraathanesini Hasan Tahtalı ile birlikte bombaladı. 


B. SADIK SÖĞÜNMEZ: Erol Türkmen ve 


Ahmet Boran ile Azık Sokakta bir evi kurşunladı. MHP Çankaya Gençlik Kollarına Etlik' ten silah götürüp getirdi. 

24, BURHAN GÜNEYLİ: Piyangotepe katliamından önce esnafa dükkanlarını ka- 


Genel Sekreteri Mete Beşen. 


patmalarını söylemeye gidenlerden. 1976 
77'de Tanlak'a Doçent Orhan Yavuz'u Şenay Öztürk ve Müammer Çıngırlı'nın öldürdüğünü söyledi. Tanlak'la birlikte Etlikte bir bakkalın önüne tahrip kalıbı koymaya gitti. Etlik Ülkü Ocağı Başkanlığı yaptı. Bu sırada aidat paralarını kendisi yedi: 

25. METİN ÖZTÜRK. (1):Baki Ceylan'la birlikte Salon Uyanık civarında yere yatır- 


dığı üç kişiye silah sıktı. Tetik basmadı. Ora-_ 


dan geçen polis memuru Ahmet Tekbaş tarafından vurularak öldü. 

26. METİN ÖZTÜRK. (2); Erzurum Ülkü-Bir Başkanının yeğeni. Doçent Orhan Yavuz' u akrabası Şenay Öztürk'ün öldürdügünü söyledi.Aynı cinayete Muammer Çıngırlı'nın katıldığını açıkladı, Erzurum Hastanesini basarak iki yaralıyı öldürenin de Şenay Öztürk olduğunu söyledi. 

27. ŞENAY ÖZTÜRK: Doçent Orhan Yavuz'u öldürmekten gözaltına alındı. 

28. MUAMMER ÇINGIRLI: 1975-76'da Ülkü Ocakları Erzurum Şube Başkanı. Daha sonra MHP'nin doğu bölgesi. o müfettişi olarak görev yaptı. Doçent Orhan Yavuz'un katili olduğu söy:endi. 

29, AYHAN KÜÇÜKARSLAN: Etlik Ülkü Ocağı Başkanlarından. 


30. SELİM TÜRKMEN: Şamil ve Levent Baydın'la Uyanık Kıraathanesini dinamitledi. 
Selim kaçtı. diğerleri yakalandı. Kaçarken silahını Gülhane Hastanesinin otluğuna attı. 

31. ŞAMİL: Yozgatlı bir komando. Ankara'ya geldiğinde Aşağı Eğlence'de Mendil Sokakta Ahmet Mümin Boran'ın evinde kalıyordu. Tanlak'ın parkasıyla "iş bitirdi", Salon Uyanık Kıraathanesini Selim Türkmen ve 


Komandolara para yardımı sağlayan MİSK 


Levent Baydın ile dial” 

32. AHMET MÜMİN BORAN: Mendil Sokakta komandoları evinde barındırdı. Bazı eylemlere katıldı. 

33. KUBİLAY YALIZ: Etlik Lisesinde ide döneminde sabahçı öğrencilerin 

“Liseye silah götürüp getiriyor. 

34. iri AĞUŞ: Liseye silah getirip götüren ülkücü kız. 

35. ATİLLA ASLAN: 1976-77 döneminde Etlik Lisesinde öğrenci. Komandolara katıldı. 

36. ATİLLA: Etlik Lisesinde kantinci. 
-Komandolara yardım ediyordu. 

37. NECMİ: 1976-77 döneminde Abidinpaşa Lisesinde gece öğrencisi. Silahlı geziyor. 
Polis komiseri Kürşat'ın suç unsuru olan sila- 

-hmt saklıyor 


Etlik Lisesinde komandolara silahını veren Müdür Şükrü Düz. 


y 38.HÜSEYİN KOCA: Afşin'de Tanlak'ın silah almasına aracılık ediyor. (1975- 


76) 

39, LATİF USTA: Afşin'de ülkücülere silah sağlıyor (1975-76) 

40. DURMUŞ ERSAL: Tanlak'ı Etlik Ülkü Ocağına üye yapıyor. Etlik Lisesine silahla gelip gidiyor. Etlik Lisesi önünde İsmail Özcan'ın bacağından yaralandığı olayda yer aldı. Sonra muhasip Sabri Öz'den para alarak kaçtı. 

41. ALİ SABRİ ÖZ: Mühasip. Komandolara para verivor. 

42. LEVENT BAYDIN: 1976- 77 döne minde Etlik Lisesine silahla gelip gidiyor. L sede öğlenci öğrencilerin başkanı. Silahı lise 

. ye getirip götürüyor.. 

43. DİYARBAKIRLI ÖMER: Etlik Ülkü Ocağı Başkanlarından. Metin Öztürk'ün ölümü üzerine eylem planlıyor. Plana göre Etlik Lisesinde öğrencilere ateş açılıyor. ` 

44, NACİ: Ayvalı Ülkü Ocağı Başkan. Etdik'te çeşitli eylemlere katıldı. 

45. KEMAL CANKILIÇ: Kızılcahamam Emniyet Amiri Hamdi Cankılıç'ın oğlu. Polisevlerinde ölen ülkücülerin resimlerini MHP Genel Merkezinde çoğaltıyor. Piyangotepe' katliamından önce Abdurrahman Sarı'nın emriyle esnafa dükkan kapattıranlardan. Ihbar üzerine polis tarafından yakalanıyor. 

46. RIFAT KAYAL: Kemal Cankılıç ile birlikte arabasıyla bir DİSK yöneticisinin arabasını yakmaya gidiyor. Sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle başaramıyor. Abdurrahman Sarı'nın Başkanlığı sırasında Etlik Ülkü Ocağı Yönetim Kurulu üyesi. 

47. EROL KADI: Etlik'te öğretmenlik yapan birinin evine taşa sarılmış tehdit mektubunu camı kırar. K atıyor. 

48. JOKEY: Ülkücülere silah ve mermi sağlayan biri. 

49. HALİM: Karadenizli ülkücü. Ajan olme ezik şüpheleniliyor. Cevdet Çankaya ve İsa Sarı buna işkence yapıyorlar. Öldüğü sanılıyor. 

50. İLHAMİ: Piyangotepe katliamı gecesi Tanlak'ı ve Sabahattin Gözlükaya'yı evinde barındırdı. Evi Salon Hatıra yanında, 

51. ERTAN ORUÇ :Piyangotepe katliamı gecesi Tanlak'ın kaldığı İlhami'nin evine geliyor, gizli birşeyler konuşuyor. Halen Ankara Yarı-açık Cezaevinde çalışıyor. Bugünlerde izinli olduğu söyleniyor. 

52. AHMET AYDOĞAN: :Etlik Ülkü Ocağı Başkanlarından. Ülkücülere silah ve MHP Genel Merkezinden eylem emirleri getiriyor. Maraş'tan 86 dinamit lokumu getirtiyor. Dinamit lokumlarını Gazenfer Barışse- 


ver ile Hasan Tahtalı getirdiler, fakat "Irmak köyünde yakalandılar. 

53. GAZANFER BARIŞSEVER: Etlik Ülkü Ocaklarından, 

54, HASAN TAHTALI: Etlik Ülkü Ocaklarından. İkisi Etlik Ülkü Ocağında silahla şakalaşıyorlardı. 

55, İSMAİL İSPİRLİ: Etlik Ülkü Ocağı Yönetim Kurulu üyesi. MHP Genel Merkezine girip çıkanlardan. 


56, SARI ZAFER: Etlik Ülkü Ocağı Yö- 


netim Kurulu üyesi. İsmail İspirli ile birlikte çeşitli şiddet eylemlerine karıştı. 


57. AHMET KOÇAK: ÜGD Antalya Böl- , 


ge Başkanı. (1977 sonlarında Tanlak'tan silah istedi.) 

58. ASKER HİKMET: Güneyli kahvehanesinde silahla yakalandı, MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin'e kahvehane sahibi ile haber gönderdi. Necati Gültekin'in yardımıyla savcılıktan serbest bırakıldı. 

59, ŞERAFETTİN GÜNEYLİ: Güneyli Kıraathanesinin sahibi. Halen İsmet Paşa semtinin muhtarı, Muhtar seçimlerine AP' den girdi. > 

60. ÖMER DURU: Erzurum Aşkale Lisesi Müdür Muavini, Tanlak'a sınava girebilmesi için referans verdi. 

61. METİN ÖZTÜRK (3): Hasankale'de 

öğretmen. Ülkücü, 

62. NUR NİSA ÖZTÜRK: Ülkü-Bir Genel Sekreteri. Tanlak'a referans verdi. 

63. HAKAN: MHP Çankaya Gençlik Kollarına silah getirenlerden. 

64. AHMET ÖZTÜRK: Ortaöğretim Genel Midirü. Burhan Güneyli'ye Aşkale'de sınava girebilmesi için referans verdi. 


Etlik'te "Maskeli Beşler" Gila kurulan komando örgütünün üyelerinden İsa Sarı. 


65. HASAN ÇİÇEK: Aksu İplik Fabrikasındaki işçilerin üzerine Antbirlik Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya tarafından gönderilen "vurucu tim"'de yer aldı. Olaydan sonra üzerinde dinamıtle yakalandı. Esentepe'de iki polisin vurulması olayına karıştı. 

66. ZAFER BÜYÜKKARAGÖZ: Antbirlik Basın Yayın Şefi, Aksu Fabrikasında bildiri dağıtırken saldırıya uğradı. İçinde bulunduğu Genel Müdürlük arabasının camları kırıldı. 

67. ASSUBAY ÜMİT VE ALİ: Gülhane Hastanesinde görevli. Ayhan Küçükarslan, Tanlak'tan aldığı silahları bunlara teslim ediyor. Silah teslimi Ali'nin Sekizevler'deki evinde oluyor. 

68, REMZİ BAŞKAN: MHP "Çankaya Gençlik Kollarında. “Akşama sağlam gelin" diye emir verince komandolar çeşitli silahlar getiriyorlar. 

69. MURAT:Giresun Yurdu Müdürü, Komandoların eylemlerinde elebaşı. Çorum'da bir araba içinde yakalandı. Giresun Yu,du Müdürüyken komandoları barındırıyordu. 

70. AHMET ERGENOĞLU : MHP'de görev yapmış. Komandolara çeşitli yardımlar yapıyor. Para ve saklama gibi. 

71. MUHSİN YAZICIOĞLU: MHP Gençlik Kolları Genel Başkanı. Ömer Tanlak'ın öldürülmesi için karar aldı. Bu iş için Erol Türkmen'i çağırttı. 

72. NİHAT ŞANLI: Komandolarla polis arasında ilişki sağlıyor. Her eylemden önce- den haberi oluyor. 

73. ALİ KAÇAR; MHP eski muhasebecisi: Komandolara para temin ediyor. Komandolarla MHP Genel Merkezi arasında ilişki sağlıyor. 
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